e diem BÜTÜN ÜLKELERİN 


Genel Başkan istifa olayını değerlendirdi: 


DEMİREL İN 
GİDEN E 
GI D E, 1 ER T ordu içinde 


Tütün üreticileri güç durumda 


Ege Tütün Piyasası yarın açılıyor 


Tütünün yarısını tüccar kapattı 


© Akhisar” da 
352 bin balyadan 
171 binini, 

© Gördes” te 85 bin balyadan 55 binini, 


ÜRETİCİLER 
NE DİYOR? 


1. Ortalama fiyat yüksek tutulsun 
2. Su çürüğü ve ts 


karta yoluyla ürünler H t P gaspedilmesin e Milas, ödem I$, 
3. Taban fiyat 40 Tire Kiraz liradan aşağıya düşü < rülmesin bölgesinde de 
4. Kontrat kesildiği çi ğ andan itibaren banka yüksek kalite borçlarının faizleri ii = durdurulsun tütünün yüzde 


5. öreticilerden in / i celem& ve itiraz ko 90 ını tüccar 


misyonları kurulsun 
6. Kır yörelerde kapattı dönüm başına tazmi © Hükümete yakın 


nat ödensin 


7. Tüccar üzerinde kaynaklar, denetim uygulansın a : Haksız uygula maya gi- başfiyatın 70 lira ren „tüccarlar hakkın olacağını da soruşturma açılsın yp 

8. Pey parası yük söylüyorlar 


sek tutulsun ve öde meler hızlı yapılsın 


DÜZELTME 


10.2.1979 günü yayınlanan başyazıda paragraf karışıklığı olmuştur Düzelterek yeniden yayınlıyoruz Okuyucularımızdan özür dileriz 

AYDINLIK 


Adalet Partisinin 


dikkatine 
Doğu Perinçek 


YAZISI 5, SAYFADA 


DALET Partisi Genel İdare Kurulu 6 Şubat günü bir açıklama yaptı. Açıklamada ‘Orta Doğu'nun dünyanın en hassas bölgesi haline geldiği, bu nedenle dış güvenlik sorununun özel bir anlam kazandığı" belirtildi. Kanımızca açıklamanın en önemli ve olumlu yönü bu tespittir. 

Öte yandan Adalet Partisi, paslanmış "komünizm düşmanlığı" silahını da elinden bırakmadı. 

Orta Doğu niçin "dünyanın en hassas bölge - 

(Devamı Sa.7 Sü. 7'de) 


LERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


PAZAR 
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ŞUBAT 1979 


350 KURUŞ 


Şah taraftarı 
Muhafız 
Alayı 


İran'da 


Bahtiya 


r Ye ri > K d a h “ = bir Tiene K 3 an y Işıma çıktı 


demokratları gelir” 


© AP'de CHP veya MHP ile © MHP ile işbirliğine karşı hükümet kurma olasılıkları olanlar Bayar'ı eleştirerek, zayıflarken CHP-AP işbirliği eğilimi o “Menderes'in kemiklerini 


güçleniyor 


© AP içinde MHP eğilimliler, “aba altından sopa gösteriyor” tamını açıklarken ilk işleri 


LÜTFÜ OFLAZ 

Adalet Partisinin 18 
kuruluş yıldönümü kutlanırken, parti içinde 


..MHP'ye, yakın olanlarla 


yeni bir MC'ye karşı olanlar arasındaki tartışmalar şiddetleniyor. 

Geçen hafta bir grup 
AP'li parlamenterin Genel Başkan Demirel'i ziyaret ederek, MHP ile işbirliğine karşı kesin tavir alınmasını istedikleri öğrenildi. 


MENDERES'İN 
KEMİKLE ZLIYOR 
AP'ye yakın çevrele rin belirttiğine göre, ara larında bazı eski Demok rat Partililerin de bulun duğu bir grup, Genel Baş kanla görüşmelerinde DP' nin eski Başkanı ve eski 


Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın tutumunu şid detle eleştirdiler. Bayar' 


ın MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş ile baş başa resim çektirme sine karşı çıkarak, "bu tutum Menderes'in kemiklerini sızlatıyor' de diler 
Bu arada Trabzon Milletvekili (o Çakıroğlu'- nun istifası da tartışmalara neden oluyor. 
(Devamı Sa,7 Sü, 5 de) 


CHP Yönetim 
Kurulu AP bildirisi konusunda görüş açıklamaktan vazgeçti 


ANKARA (ÖZEL) 

AP Genel İdare Kurulu bildirisini değerlendirmek üzere toplanan ve iki toplantı yapan CHP Genel Yönetim Kurulu bu konuda bildiri yayın lamaktan vaz geçti. Cuma gecesi geç saatlere kadar bildiri metni üzerinde çalıştıktan sonra dün sabah "'Genel Bas- 
(Devamı Sa. 7 Sü.7'de) 


AP İZMİR iL BAŞKANI: 
Yorgancıoğlu: 
“MHP ile işbirliği düşünülemez” 


İZMİR (ÖZEL) 

AP İzmir İl Baş kanı Hayrettin Yorgan cıoğlu, AP - CHP Koalis yonu üzerine fikirlerini açıkladı Bir AP -CHP Koalisyonu fikrini be (Devamı Sa.7 Sü, 10'da) 


© Ordu içindeki Pakistan'da Butto için gösteriler başladı. < BASIN. 
Bahtiyar taraftarları birliği sağlamaya çalışıyor 

©160 ölü var 


© Tahran” da halk 


5 AENA geçici KARINE sokaklara döküldü 
sızlatıyor” diyorlar başkanlığına atadığı Bezir 


gan. Bezirgan Tahran Üni- 


Yazısı 
7. Sayfada 


versitesinde hükümet prog- 


nin iktadarı devralmak ol 


duğunu söyledi. 


Bir vizon kürk 180 bin lira 


@ ülkemiz 70 sente muhtaçken, bir kadın kıyafetine yarım milyon harcayabiliyor... 


@ Bir vizon kürke 
180 bin lira sayanlar, Butto'nun avukatları, 
mir iş yasal haklarının 


vergi ödüyor? y 
ABDULLAH KURTAY kısıtlandığını açıkladılar 


Üç günden beri, 7. U luslararası Moda ve Teks- 


til Festivali adı altında İstanbul Hilton Oteli “podyumlarında" gece- 


nin geç saatlerine kadar süren gösteriler yapılıyor 


t r w 
73 tekstil ve konfeksiyon firmasıyla Kıbrıs' 
tan 9 firmanın katıldığı 


festivalde 1550 kıyafet şovlu gösterilerle tanıtılı- 


yor @Ziya Ül Hak, Pakistan'da şeriat Milli mankenlerimizin o 
À bütün kadınsal özellikle- yasalarının uygulanacağını açıkladı F KS i rini gösterip, izleyen- RAWALPİNDİ My 7 > lere AT GÖZLÜĞÜ İdam kararı kesinleşen Pakistan Eski Başbakanı ep: =š an: ağ taktırarak sundukları el Butto'nun kurtarılması için bütün dünyada yapılan Büyük bir savurganlık dı, Hilton podyumlarında Mayolar 12 bin liraya satılıyor. biselerin en ucuzu 10 girişimler yoğunlaşırken, Butto'nun avukatı bir açık Mankenler, izleyenlere ndekilerini beğendirebilmek bin lira lama yaparak, yasal haklarının kısıtlandığını bildirdi için bütün hünerlerini ortaya koydular (Wotoğraf: Abdullah KURTAY) (Devamı Sa. 7 Sü. 8'de) Öte yandan, eski Başbakanın ağır hasta olduğu açık g 
EOE DREE U SEE SEON EI A: REY AZ T O E a © landı 


(Devamı Sa. 7 Sü, öde) 


Adana'da çeşitli saldırı olaylarının sanığı Elekdağ-Teoderopulos görüşmesiyle ilgili ASLAN F basın açıklaması yayınlandı 


ÖZDEMİR ADLI Tr 
KONAN Y AAND Görüşmeler ararlı oldu 


© CHP'li senatör Bakşık'ın oğlu saldırıya uğradı ANKARA (ÖZEL) 


Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları Genel sekreterleri, Büyükelçi Şükrü Elekdağ ve Byron Teodoropulos'un Ankara'da yaptıkları iki günlük görüşmeden sonra yapılan basın açıklamasında görüşmelerin karşılıklı anlayış havası içinde geçtiği ve sorunlara çözüm aranması açı sından yararlı bir çaba oluşturduğu belirtildi 

Ortak açıklamada genel sekreterlerin , iki ülke başbakanlarının kendilerine verdiği görev uyarınca ve Ankara'daki ilk toplantılarında, üzerinde uzlaşmaya varmış oldukları çerçevede ikili sorunların çözüme kavuşturulması olanak- 

(Devamı Sa.7 Sü. 9'da) 


e İstanbul'da bir öğrenci silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı 


HABER MERKEZİ nizde arama yapılacak tedbir alın" 

Çeşitli saldırı ve yaralama olay- dedi. Telefondan yarım saat sonra larına karışan Aslan Özdemir adlı Aslan Özdemir yanındaki diğer fakomando üzerindeki tabancasıyla şistlerle birlikte bir arabayla Huzur yakalandı kıraathanesinin önüne gelip içeriye Aslan Özdemir, 30 Ocak günü Si- ateş ederek kaçmışlardı. O anda içenanpaşa semtindeki Huzur kahvesi- ride bulunan Mustafa Ateş, Yılmaz ni tarayarak üç kişiyi yaralamıştı Türkoral ve Vahap Tüzün adındaki Olaydan yarım saat önce kendisi- yurttaşlar çeşitli yerlerinden tabanca nin polis olduğunu ileri süren birisi kurşunuyla yaralanmışlardı. Olayı Huzur kahvesinin bitişiğindeki taksi gören görgü tanıkları saldırganlarırı durağına telefon ederek "Ben sizin son derece soğukkanlı ve tecrübeli ostunuzum. Biraz sonra kahvehane 


Ankara'daki görüşmelerini tamamlayan ivvdu.upulos, dün (Devamı Sa. 7 Sü. 1'de) İstanbul'u bir turist gibi gezdi. K..u hi“ wire ivcin geldiği Top kapı Sarayı'ndan saatlerce ayrılamadı(Fulogra/:AYDINLIK) 


11 Subat 1979 


“Yarının büyükleri 
» çocuklar, cezaevinde 


Çocuklar bebekken mis kokar. 
Çocuklar bebekken melek gibidirler. 

“ Temizlersin, doyurursun, o da mışıl mışıl uyur, uyanıkken gülücükler ya- 

| par, etrafını tanıdıkça gülücükleri anlamlar kazanır. Bebekler yalnız altı kirlenince, karnı acıkınca ve hasta olunca ağlarlar. 

Şu bile gösteriyor ki, insan denen yaratığın temel ihtiyaçları temiz, tok ve sağlıklı yaşamak ve hergün yeni bir şey daha öğrenmek, gelişmektir. 

Oysa ne yapılıyor? Suç işledi diye çocuklar alınıp pislik içinde, karanlık, kalabalık zindanlara tıkılıyor yarı aç yarı tok işe, angaryaya koşuluyor. 
Öğrenmek, gelişmek, şefkat görmek nerde? Çocuklar cezaevlerinde dayaktan öldürülüyor, cinsi sapıkların elinde oyuncak ediliyor. 


Hiç bu düşünülmüyor çocuk neden burada diye. Karşınızda suçlu diye boyun büküp duran çocuk hiç renkli balonlarla oynamış, uçurtma uçurmuş, ip atlamış, düşüp dizi patlayınca annesine koşup bir yandan azar işitirken, bir yandan şefkatle yarasi sarılmış mıdır? 

Hiç düşünülmüyor, doğduğu günden paçavralarla sarılıp, yıkanma yüzü görmeden, burnundan akan sümükleri silinmeden içtiği mikroplu sulardan yara içinde kalan yüzüne konan yüzlerce sinek kovalanmadan, eline bir ekmek parçası tutuşturulup sokağa salıverilen çocuk suçu doğal bir hak kullanır gibi kullandıysa bunun kabahati kimdedir diye. 

Bebek karnı acıkınca ağlamaktan artalığı yıkar. Doğal hakkıdır onun karnını doyurması çünkü. 

Çocuk karnı açıkınca, yine doğa. 
hakkını kullanırcasına uzanır alır simitçinin tablasından bir simidi gizlice, Çocuklar ilk suçlarını gerellikle açlıklarını gidermek için işlerler. 

Toplum onları doyurmak, 


işlemiştir. 


mez. 


len 


MWBU 


İLAN 
TC Antalya Asliye 3. Hukuk Mahkemesi 


Esas No: 1978/396 


Davacı Ali Sönmez tarafından Davalı Fatma Sönmez aleyhine açılan Zina Sebebiyle Boşanma davasında: 


Davalıya duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmekle 


Davacının 3.7.1978 Tarihli dava dilekçesi ile, Antalya Gazipaşa ilçesi, Adanda köyü 31 hane- de kayıtlı bulunan Ali Sönmez ile Fatma Sönmez evli olduklarını, Davalı Fatma Sönmez'in 3 
çocuğunu terk ederek Ş.D. ismindeki bir şahısla gayrimeşru yaşamaya başladığını, Davalı ile bir arada yaşamalarına imkan kalmadığını bildirerek' Zina Sebebiyle Boşanmalarına karar verilmesini istemiştir. 


Davalıya duruşma günü davetiye ile tebliğ edilememiş, C.Savcılığı kanalı ile, yapılan adres tahkikine de yeterli adres bulunamamış olmasına binaen Fatma Dönmez'e 12.4.1979 günü Saat: 8.40'da Mahkememizde yapılacak olan duruşmada hazır bulunması, veya kendini bir vekil ile temsil ettirmesi, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 2.2.1979 

Basın: 11454 - 159 


necati güngör 
SEVGİ EKMEKTİR 
HİKAYELER L4 yeryüzü yayları 


| BULMACA) 


, SOLDAN SAĞA: 1) Bazı çevrelerce, bilinmeyen güçlerin kontrolünde olduğu iddia edilen, Atlas Okyanusunda Bermuda ve Bahama Takımadalarını içig ne alan alana verilen ad. 2) Daha içte kalan - Karı kocanın birbirine göre durumu. 

1 3) Tersi ivedi, hızlı - Tersi operalarda bir 

f kişi tarafından söylenen, uzun ve dramaıı tik şarkı - Pot kırma, hata, 4) Eski bir ağırlık ölçüsü birimi - Yeşil renkli, say- 

“dam bir süs taşı. 5) Güzel sesli bir kuş - 

İç karşıtı. 6) Tersi Afrika'da büyük bir 

f ırmak rsi aynı tonda müzik parça- 

“ları dizisi. 7) Denk, benzer (eski dil) - Tarladan biçilen ei kinin tanelerini ayırma işi. 8) Tersi çocuklar için yazdığı “hikayelerle tanınan Fransız yazan (Türkçe okunuşu)- 

s Tersi avcının peşinde koştuğu. 

İÜYUKARDAN AŞAĞI: 1) Şizofreni hastalığına yakalanmış kimse. 2) Tersi kaba bir kumaş - Kuzu sesi. 3) Selahiyet - Saint sözcüğünün kısaltılmısı olup. Hıristiyan azizlerinin adlarının başına yazılır. 4) Türki ye'ninuluslararası simgesi - Yırtıcı bir hayvan. 5) Karışık renkli - Bir ağırlık ölçüsü. 6) Ney çalan, ney ustası. 7) Tersi hece vezniyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş müzik parçası. 
"Ne' anlamında bir ünlem. 8) Kimyada metallerin dısında 

/kalan elementlere denir. 9) Kimyada germanyumun . sim- 


gesi - 


leg a E-A. 7g 


MAPUSANE 
FERMESA. 


bakmak, temiz, pak yaşatmak huzur içinde geliştirmek için parmağımı oynatmaz. Bırakır köyde, kentte başıboş, bakımsız, eğitimsiz sokak köpekleri gibi dolaşmaya. 

Anaları, anası tarlada, işte çalışmaktan döndüğünde ancak bir kap aş pişirmeye vakit bulur, çoğunun babası yoksuldur, işsizdir , horlanmıştır. 

Suçlu çocuk yoktur, çocukları suç işlemeye sevkeden toplum vardır. 
Doğduğunda melek gibi olan bebek, içine şeytan girdiği için suçlu çocuk olmamıştır. Suç işlemeden başka çare bulamadğı için, suç işlemek ona yaşamın kuralı gibi geldiği için suç 


babaları mı? Çoğunun 


Ve çocuk tutuklanıp cezaevleri». 
ne getirilmiştir. Onlan güneşli, temiz koğuşlarda sıcacık yatırın. Önlerine dumanı tüten temiz, yenilebilir bir kap olsun yemek koyun. Dersaneler- de eğitin , bahçede oynatın, şefkat gösteren insanları onlara bakmak ,korumak ve geliştirmekle görevlendirin. 
Kurtarın çocuğu içine hiç de istemiyerek düştüğü karanlık kuyudan Olanak, para, mara mazereti kabul edil- 


Bunca yıldır hiç bu yönde bir çaba gösterildimi ki, olanaksızlıktan dert yanılıyor? Yapmak istenildi de mi yapılamadı? 
Kurulan çocuk ıslahevlerinden gemektupları kampından farksız zulüm yuvaları olduğunu çocuklar anlattı. Demek ki zihniyeti elvermedi çocuklara insan muamelesi etmeye. 

Bir de kalkmış Dünya Çocuk Yılı diye büyük büyük laflar ediliyor. 
“Çocuklar yarınların büyükleridir" deniliyor. Yarınların büyüklerini siz böyle yetiştiriyorsanız eğer, vay, varınlarımızda başına geleceklere. 


yaymladık. Esir 


yaşayacak olanların 


İSTANBUL 
7.İCRA 
MEMURLUĞUNDAN 
ÖDEME EMRİNİN 
İLANEN TEBLİĞİ 


Dosya No: 978/10739 


Borçlu: Tufon Konfeksiyon Ticaret Lmt, Şti Halaskargazi cad. Şair Ni gar sk. Nazik Apt.. No 
93/1 j 
Osmanbey /Istanbul 
AK Mensucat Koll. 
Su. Garbis Kazancıyan 53,102,50'TI.'vım tahsili için aleyhinize yapılan icra takibinde 


Adresinize ödeme em ri gönderilmiş, tebliğ edi lememiştir. Zabıtaca da adresinizin tespiti müm kün olmadığından ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. 


Borcunuzu ilanın ga zetede neşir tarihinden iübaren 30 gün içerisinde ödemeniz, takibe mesnet senet'e ve imzaya itirazınız varsa 30 gün için de icra dairesine, başkaca itirazınız varsa yine 30 
gün içinde tetkik mercine bir dilekçe ile bildirmeniz, borcu inkar ederseniz para vezası ile mahkum edileceğiniz, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 30 
gün içinde 74 madde gereğince mal beyanında bulunmanız, hakıkate aykırı beyanda bulunduğunuz takdirde hapisle cezalandırılacağınız, ilanen tebliğ olunur. 2.2.979 


Basın: 928- 158 
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gA p02 mop mam BEG) eweneiriğle'zloirle! 
go pag ganga 


Kimyada iridyumun simgesi. 10) Aynı işle ilgili bölümler arasında uyum sağlama 


işi, koordinasyon. 11) Tersi araç (eski dil). 12) Türkiye ekonomisine burunu sokan em- 


geryalist bir para kuruluşu - Kimyada sodyumun simgesi. 


Rusya'ya volfram satmak, 


dünya halklarına karşı suçtur (2) 


195 YILINDAN 
bugüne 29 
yıl geçti *ve dünya çapırda stratejik öneme sahip bu madene gereken önem verilmedi. Yataklar 
bulunduktan ancak 20 
yıl sonra işletme için çalışmalar başlamış, yılda 
561 bin ton volfram konsantresi (96 65 WO3 içerir) eldesi planlanırken, bugüne dek bu ayarda bir kilo bile volfram elde edilememiştir. Tesislere 
2 milyar liranın üstünde 
harcama yapılmış, konsantre etme tesisleri daha tamamlanmadan işletmeye açılmış. bunun yanısıra çeşitli volfram ürünleri üretecek ek tesisler kurulmamıştır. Önce işletme hakkı Etibank'a verilen tesislerin, yerli teknoloji ve işletmeciligin hiç denemeden yeterli olamayacağı düşünüle - rek, bu defa işletme yetkisi Batı Alman firmasına devredilmiştir. Bİr süre çalışan bu firma, onca masraftan sonra, kullandığı teknolojinin hatalı olduğunu söylemiş ve hiçbir düzeltme yapma- dan çekip gitmiştir. Hiçbir araştırma yapmayan ve insiyatif göstermeyen, her türlü yabancı teknolojiye "aşık " anlayış sonucu yıllardır bir kilo volfram konsantresi bile elde (o edilememektedir. 
Yabancı firmanın hatalarını, şimdi yerli mühendis ve teknik elemanlar düzeltmeye çalışmaktadırlar, Konuyla ilgili çeşitli çevreler, yerli teknoloji ve mühendislik hizmetlerinin az bir yardımla bu işi kendi başına başarabi - leceğini, Türkiye'de madencilik bilgisinin oldukça ileri düzeyede olduğunu söylemektedirler. 
Yerli mühendis, teknisyen ve işçilerin 1978 
yılında yaptığı "Volfram Üretimini İyileştirme Denemeleri"" olumlu sonuç vermiş ve 78'in son aylarında WO3 tenörü % 21'- den % 52'ye çıkarılabilmiştir, Yerli mühendisler hu oranın, % 65'e kadar 


Selma Yıldırım 
Kimya Mühendisi 


çıkarılabileceğini belirtmektedirler. 

Tesisler bugün "Kapalı işletmecilik" yani yer altından kanallar kazma yöntemiyle işletilmektedir. Yatağın jeolojik durumu ve yeryüzüne yakın mostra vermesi nedeniyle "Açık işletmeciliğin" 
daha uygun olduğu, aynı zamanda maden çıkartma maliyetini hemen hemen yarıya düşürebileceği tartışılmaktadır. Üzerinde görüş belirtilen bir diğer nokta da, cevher hazırlama tesislerinde kullanılan manyetik separatörlerin ilk konsantrasyon işlemi için uygun olmadığı ve çok elektrik tükettiği hususudur, 


RUSYA VOLFRAMI 
SATIN ALMAK 
İÇİN TEHDİT 

EDİYOR 


Savaş sanayii ve kıtalararası balistik füzelerde olsun, uzay projelerinde olsun geniş uygulama alanından doğan stratejik öneme sahip volfram, günümüzde en fazla dünya hegemonyası peşinde koşan ve bu uğurda bir dünya savaşı çıkartma hazırlığı içinde bulunan Sosyal-emperyalisı Sovyetler Birliği'nin o iştahını kabartmaktadır. 


İki süper devlet ara; 
sında tahtereyalli siyaseti izleyen hükümet- volframın Rusya'ya satılmasına ilişkin tutarsız bir politika izlemiş Rusya'nın baskı ve şantajlarına bağ - lı olarak bu madeni ihracat listesine kah koymuş, kah çıkarmıştır. 

Ticaret Protokolü Görüşmelerinde Sovyet Heyeti volframımızı almak- ta diretmiş, volfram Satmazsak petrol vermeye- 


HALKIN SESİ 
K 


KARACASU AYDIN 


NE SUYUMUZ, 
ME DE ELEKTRİĞİMİZ VAR 


Bizler Aydın'a bağlı Karacasu ilçesinin Yolaltı köylüleri. 


Köyümüzde bugüne 


zümlenmedi. 
seçime köyümüze gelen milletvekilleri 


kadar hiç bir sorun çö-Seçimden 


veya mil- 


ceğini söylemiştir. Genel Kurmay, Milli Savunma açısından volframın satılmasına karşı çıkmış, hükümet volframı işletmede yetersiz olduğumuzu, bu yüzden satamayacaklarını belirtmiş, en sonunda da Rusya'ya boyun eğmiştir. Volfram ihracat listesine girmiştir. 
Rusya bu işin çözümü Moskova'da tatlıya bağlayacağını düşünmüştür Nitekim kurul Moskova" 
ya hareket etmeden önce hükümeti, volfram verilmediği takdirde İskenderun Demir Çelik Tesislerinin kredisini kesmekle tehdit etmiştir. 

Sonuç olarak volfram karşılığı petrol vereceğini söyleyen Rusya, volfram alma hakkını elde edince, bunu İskenderun Demir 


Çelik'in mallarının nakliye bedeli karşılığı olarak almayı 


kabul ettirmiştir. 2 milyon dolarlık 200 ton volfram konsantresi, nakliye bedeli karşılığı Rusya'ya Satılacaktır. 


Hükümet, volfram satışına karşı tepkiyi bastırmak , bu satışı önemsiz göstermek için "Satmak bile sayılmaz, sembolik , çok az" gibi lafların adına gizlenmeye çalışmıştır. 
Eylül 78'de yeniden başlayan görüşmelerde Etibank ve DPT.uzmanları, yolframın stratejik öne-Mini,” belirterek © satışa şiddetle karşı çıkmışlardır. Satmama sebebi olarak “işleyemiyoruz" diyen, volframın stratejik önemine hiç değinmeyen hükümetin, "işleyemiyorsanız, bize verin işletelim” cevabıyla karşılaşması şaşırtıcı değildir. 
Rusya'ya elini veren hükümet, kolunu kaptırma yolundadır. 


letvekili adayları gözleriyle gördükleri sorunlarımızı sigara kağıdının üzerine yazıp gittiler 


Dam üstünde sak 


ğan, 
“ vur beline kazmayı 


Trabzon'da Halkın Kurtutuşçularının duvara yazdıkları yazı. Artık tabanlarındaki iyi niyetli devrimcileri kandırabilmek için TİKP'yi de TİP, TSİP, TKP gibi Moskova yanlısı olarak göstermeye çalışıyor. Ne demiş atalar: Şaşkın ör- 


dek tersine tersine yüzer. 


MO Asdsaâsü i 
Ülke 


Bugüne kadar gelmiş geçmiş yabancı firmaların işletme deneyiminden 


ders çıkarılmalıdır Nitekim volfram işletme konusunda , Ruysa'nın 


kendisi de tenkoloji ithal etmektedir, DPT ve Etibank uzmanları da buna dikkat çekmiştir 
Yerli uzmanların teşviki ile Uludağ yataklarında çalışmalar hızlanacaktır. 
Rezervimizi kendi milli savunmamız için kullanmamız en uygunudur, zenginleştirilmiş değeri toplam yaklaşık 15 milyar TL. olan bu rezervi gözbebeğimiz gibi korumalı, onu en iyi şekilde değerlendirmek için bütün teknik kadrolarımızı seferber etmeliyiz. 


Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerin bu gibi degerli maden kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek için birliğe ihtiyacı vardır. OPEC petrol konusunda bunu başarmiş OPEC ülkeleri petrollerini millileştirerek petrollerinin gelişmiş ülkelerce ucuza kapatılmasına son vermişlerdir. Birçok madenlerde olduğu gibi, volfram üreten ülkelerin de bir birliği vardır. TPA (Tungsten Üreticileri Birliği ) üye ülkeleri: 


1973'te dünya üretimindeki 


Avusturalya lu 


Bolivya ~n 55 
Peru 21 
Portekiz 39 
Tayland 67 


Ülkemiz de bu birliğe katılmalı, azgelişmiş ülkelerde volframın en iyi şekilde değerlendirilmesi ve kullanılması için mü - cadele etmelidir. Birliğin güçlenmesi, sesini duvu- 


NE YOLUMUZ, 


Fakat içindeki sıgara tükenince atıldığı da bir gerçek. Seçim öncesinde yol yapıyoruz diyerek Grayderle yolları biraz düzeltip halkın gözünü boyamaya çalıştılar. Yollara konan buzlar yarılıp kırıldı. 


Suyumuz zaten yok. 
Merkeplerle keçe koyun derisi (tuluk) içerisinde engebeli yokuşlu üç saatlik yoldan getiriyoruz. 
Yürünen dik yamaç, aşağı yukarı üçyüz altıyüz metre ve hayvan yolu. 
Sözkonusu yol kayalarla dolu. Bu işin ne kadar zor olduğunu siz de dü- 


şünebilirsizin. Kışın yağışta, çamurda su getiremiyoruz. Mecburen 


yağmur suyu kullanıyoruz. YSE'nin 1970'de kilometrelerce uzaklıktaki bir köy hudutları içinden getirdği su ancak bir yıl kadar aktı. Yapılan depolar şimdi birer anıt gibi kupkuru duruyor. Bu işle yıllardır uğraştığımız halde bir çözüm yolu bulunmadı. 


Köyümüzde elektrik direkleri 1977 seçimi öncesinde göstermelik olarak dikildi. Aydın milletvekili İsmet Sezgin, “işte elektriğinizi getiriyoruz" direkleri diktik" dedi. Biz de "sök götür direkleri, biz önce su istivoruz'' dedik. 


Yolaltı Köylüleri 


payi 


rabilen, maden piyasasını denetleyebilen bir örgüt olması, tüm ezilen ülkelerin yararınadır. 


Hükümetin bu konuda hiçbir girişimi yoktur, volframımıza ait taviz üstüne taviz verilmekte, uygun diğer şatları degerlendirme yoluna gidilmemektedir. Volfram alma hakkını elde eden Rusya, işletme imtiyazını da istemekte, bir yandan da madenin pek iyi olmadığını, istediği gibi olmadığını söyleyerek mızmızlanmaktadır. 


Sıradan bir araştırmacı için, volfram madeni hakkında kaynak bulmak ,bilgi almak çok zordur. Volframımız Türkiye halkından gizlenir; madene sâdece uzmanlıgı olan özel şahıslar girebilirken, madenin kapıları Rus elçisi Radinov'a açılmış, Radinov madeni rahatça gezmiş, dilediği herşeyi öğrenmiştir. 


Hükümet Rusya'ya volfram satmakla ciddi bir,hata işlemiştir. Hükümet, bu madenlerde çalışah işçilerimizin, teknik elemanlarımızın, mevcut uygulamaya muhalefet eden DPT ve Etibank uzmanlarınin sesine kulak vermeli, Rusya'yı Türki. 
ye volframından yoksun birakmalıdır. 


Sosyal-emperyalist saldırganı, savaş sanayiinin yapı taşlarından birinden yoksun birakmak, barışsever tüm dünya halklarının ve Türkiye halkının çıkarınadır. 


BİTTİ 
KAYNAKLAR: 
Kimya Teknolojisi 


Ansiklopedisi (İng.) Kirk Othmer 

Madencilik-Temmuz 
1978 3 

iezleriTÜ Maden Fakültesi 

Birleşmiş Milletler İstatistikleri 


ANKARA 


, giz. Bekle: 


lütfü oflaz 
Hoşgör sen... 


Ne sen sor, ne ben söyleyeyim 

Olmaması lazım ama maalesef oluyor bu tashih hataları. 

Kabahat benim değil bilesin ey okun 

İlgine layık olabilmek için itinayla hazırlıyorum yazılarımı. 

Ama bu yetmiyor 

Tashih servisindeki arkadaşların en utak bir dalgınlığı yazıyı allak bullak ediyor 

Tesellim o ki; şimdiye kadar sadece iki vazıda sadece „iki tashih hatası oldu 

“Bu kadar kusur kadı kızında da bulunur” demiyorum. Ne desen haklısın 

Hata bana ait değil ama vine de affına siyinırım sevgili okur. 

Ne yapayım? 

Senden başka tutunacak dalım. sığınacak limanım yok. 

Hoşgör sen. 


kkk 

Hazır söz açılmışken, mektup çuvalmıza €-, limizi daldıralım ve okur mektuplarından bir kaçını cevaplandıralım. 

ZONGULDAK'TAN FATMA TABAN'A 

Sovyetler ve Kamboçya hakkındaki tahlilinizistediğiniz gibi-arkadaşlara ulaştırdım 

Benimle ilgili yazdıklarınıza gelince , 

“Türkiye halkında benden başka ne cevherler vardır bir bilseniz. Önemli olan onları gün-şığına çıkartmak, halkın hizmetine sunmak..." 

Siz, biz, hepimiz elbirliğiyle yapacağız bunu. 
Çalışmalarınızda başarılar... 

ALMANYA FRANKFURT'TAN İBRAHİM ADNAN'A: 

Sorduğunuz "Sahte Sağ" deyiminin hikayesini anlatayım size "Sahte Sağ" bir AP'li delegeden bize iletilen bir deyimdir. 

AP'li delege özetle şöyle demektedir; 

“Aydınlık Gazetesi, eline halkın kanı bulaşmış Sol'a (Sahte Sol) diyor. Bizde eline halkın kanı bulaşmış Sağ'a (Sahte Sağ)diyoruz." 

İşte "Sahte Sağ" başlıklı yazım bu AP'li delegenin sözlerinden etkilenerek kaleme alınmıştir, 

Görüyorsunuz eli-kanlı Sağ'a karşı tavır alan AP liler olduğu gibi, eli-kanlı Sağ'a alkış tutan AP filer de var. 

Görevimiz caniler dışında-tim halkı birleştirmektir. 

Gurbet ellerdeki emekçi kardeşlerime gönüller dolusu sevgiler... 

MANİSA -SELENDİ'DEN SÜRGÜN 

ÖĞRETMEN OSMAN OKYAY'A: 

Yalnızca mekttbunuzda bahsettiğiniz kişinin değil, daha çok kişinin hakkından gelece- 


mesi dileğiyle 
BİGA'DAN İBRAHİM DİZMAN'A: 

19 Aralık 1978 tarihli ilk yazımı okumanızı 
salık veririm size. Sanırım sorunuzun cevabını o yazıda bulacaksınız. Saygılar. 

İZMİR—BADEMLER KÖYÜNDEN İSMİ 

BENDE SAKLI ARKADAŞA: 

Sana ve köylülerine en içten selamlar. Sağolun. PER 
Bugünlük de bu kadar, Hoşçakalınız. 


Derste, Kamboçya ile ilgili soru sorduğum için, hakkımda soruşturma açıldı 


Ben İncesu 
Ortaokulu Türkçe öğretmeniyim. Hakkımda 
Türkçe yazılısında uyguladığım testte Kamboçya ile ilgili bir paragraf bulunduğu için Milli Eğitim Bakanlığınca soruşturma açıldı 


Akşam 


Sıvas Divriği Belediye Başkanı 


Hüseyin Değer: 


Herkes Kamboçya işgalini kınamalıdır 


Soru: Biliyorsunuz, Rusya'nın desteğindeki Vietnam Orduları Demokratik Kamboçya ülkesini işgal etmiştir. Bu olay TRT'de tüm açıklığıyla anlatılmadı. Bu konudaki görüşleriniz ne- 


dir. ? 


Cevap: Tabii ki bu olayı yadırgıyorum. Bir devlet diğer ülkeye sınırlarından zorla girmeme- li, doğal kaynaklarına zorla el koymamalıdır. 
Toprak bütünlüğünü çiğneyen bu tür işgallere karşıyım. Bizim buradan gidip Vietnam'ı çıkartmaya gücümüz yetmez. Ama bu konuda benim görüşün herkes bu olayı kınamalıdır. 

Soru: Türkiye'de anarşik olayları çıkartan MHP ve Kontrgerilla hakkında ne düşünüyorsu-' 


nuz? 


Cevap: Dış güçler anarşiyi körükleyip imkan sağlıyorlar. Temennimiz CHP'nin bunlar üzerine hassasiyetle eğilmesidir. K. Maraş'ı şahsen tanıyan bir kişiyim. Bu olayların önünün alınması için adli soruşturma geliştirilmelidir. Aslında bu rüzgar tüm dünyada esmektedir. Kültürel bakımdan kalkınmış dış güçler bu rüzgarı yaratıyorlar. Dış güçlerin yarattığı rüzgar bizim gibi ülkelerde biraz daha etkili oluyor. Temennim Türkiye'yi parsellemek isteyen bu güçler- 


den hesap sorulmasıdır. 


lerinde öğrencilerin cümle akışını kavrama, kelime dizme, parçanın özünü kavrama ve dil yeteneklerini 
Türkiye, İran, ve Kam- la boçya ile ilgili paragraflarda Pir Sultan Abdal' 


dan dörtlükler kullandım. 
Türkiye ile ilgili paragraflarda Türkiye halkının birliğe ihtiyacı olduğu, halkın canilerden hesap sorulmasını istediği, İran' ilgili paragrafta da 
Şah'ın ülkeyi terketmesi üzerine halkın sevinci anlatılmaktaydı. Kamboçya ile ilgili paragrafta şunlara yer veriliyordu. 
"Vietnam'ın Kamboçya' 
ya saldırısı üzerine toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 
Bloksuz ülkeler Vietnam' ın, Kamboçya'dan çekilmesini öngören bir karar tasarısı hazırladılar. Tasarının bugün oylanması bekleniyor." 

Milli Eğitim Bakanlığında hakkımda soruşturma açıldığını öğrendim. Lise müdürü de bana yazdığı soruda soruların "huzursuzluk yaratıcı", "program dışı", "yanlış uygulamalara meydan verecek nitelikte" olduğunu. ileri sürerek bu gibi sorulardan kaçınılmasını istedi. Ben de Kamboçya ile ilgili paragrafta ifade edilen duygu ve düşüncelere tamamen katıldığımı Kamboçya'nın bağımsızlığını savunmanın Türkiye'nin yararına olduğunu, Kamboçya'yı savunmaktan Brejnev'in rahatsızlık duyabileceğini ama hiç bir öğretmenin, öğrencinin ve halktan hiç kimsenin bundan huzursuz olamayacağını belirttim. Ayrıca soruların yıllık plana da uygun olduğunu ifade ettim. 


Zeki Saruhan 


Yaptığım Türkçe test- 


ölçmek için 


İSMAİL HOŞÇA 


Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı DENG SİAO-PİNG: "Çin ile ABD, Avrupa ve Japonya 


arasında dostça ilişkiler, 


dünya barışına hizmet eder” 


Amerika'da yayınlanan ünlü Time dergisi, 5 Şubat 19 


DI iş HABERLER SERVİSİ 
9 tarihli sayısında Deng 


Siao-ping'le yaptığı bir söyleşiyi yayınladı. Daha önce bu söyleşinin çok kısa bir bö- 


lümünü yayınlamıştık, şimdi tamamını yayınlıyoruz. 


Time dergisi, söyleşinin başına şu notları düşmüş: © Görüşme sırasında Deng Siao-ping, Çin-Amerikan yakınlaşmasının kesinlikle Sovyet aleyhtarı bir ittifaka dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak, Sovyetler'in Akdeniz yöresinde, Afrika'da ve Asya'daki faaliyetlerinin bütün ülkeler için kaygı 


verici olduğunu söyledi. 


© ABD ile SSCB arasında imzalanması beklenen SALT Il anlaşması konusunda alaylı bir tavır alarak Batı ile Doğu arasındaki silahsızlanma görüşmeleri konusundaki keskin tarihi kavrayışını ortaya koydu. 

© Deng, "Mao'dan arınma" konusunda yapılan spekülasyonları da reddetti. 


Time: 

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasın- dan bu yana, hükümetimizin ABD'yi ziyaret eden ilk yüksek dereceli yetkilisi olarak, gezinizin önemini nasıl değerlendiriyorsunuz ve neleri gerçekleştirmeyi umuyorsunuz? 

Deng Siao-ping: 

Gezinin önemi, esas olarak Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde ifadesini buluyor. Ben, bu kez oraya Çin'in önderlerinden biri olarak gittiğim için Başkan Carter ve diğer liderlerle fikir alışverişinde bulunmak, hiç kuşkusuz yararlı olacak. Özellikle şu sırada dünya büyük çalkantı içinde ve birçok sorunla karşı karşıyayız. Yalnızca bu ziyaret sırasında değil, gelecekte de ABD ve Çin yöneticilerinin sık sık birbirleriyle temas kurarak görüş alışverişinde bulunmaları yararlı olacaktır. 
Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin önemine gelince, bu konuda şimdiye kadar yeterince konuşuldu, ama bu olayın önemini küçümsemeyi göze alamayız. Bunun bir yönü, iki ülke arasındaki İlişkilerin gelişmesidir, ama dünya stratejisi açısından daha da büyük önemi vardır. 


Time: 
Az çok düzenli aralarla yapılacak zirve toplantılarını mı kastediyorsunuz? 


Deng Siao-ping: 


Düzenli aralarla olacağını söyleyemeyiz ama daha sık görüşeceğiz. 


Time: 
Her otuz yılda birden daha fazla mı? 
Deng Siao-ping: 


1972'den bu yana birçok görüşme yapıldı. Yapacağım bu Gl sırasında da Çil Hükümeti adına, Başkan Carter'ı Çin'e davet edeceğim. Ve gelecekte uygun bir zamanda Çinli bir önder, kim olduğu önemli değil, ABD'yi yine ziyaret edenektir;, tosu 


Time: liö 


Sizin Ameriku'ya yapacağınız ziyaret büyük öneme sahip bir olay olarak değerlendiriliyor. Ziyaretinizin yalnızca törensel bir olay olarak kalmayacağı, somut konuların ele alınacağı umuluyor. 


Deng Siao-ping: 

Doğru. 

Time: 

"Hegemonya", Sovyetler Birliği'nin siyasetine değinirken hükümetinizin sık sık kullandığı bir sözcük. Sovyetler Birliği dünya nüfusunun yüzde yedisine, dünya üretiminin ise yüzde onuna sahip bir ülke. Günümüzde Sovyet siyasetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni kurulan Çin-A merikan ilişkilerinin bu siyasetlere karşi ne gibi olanaklar getireceğini düşünüyorsunuz? Hegemonya gerçekte ne demek? 


Sovyetler Birliği daha şimdiden ABD ile başa baş Deng Siao-ping: 


Sanırım, 170 emekli Amerikalı general ve amiralin mektubunu okumuşsunuzdur. 
Ben okudum ve bu mektubu çok doğru buluyorum. O generaller çoktan emekli olmuşlar ama kaygı duyuyorlar ve bu da durumun hiç mi hiç sakin olmadığını gösteriyor. Bazı yabancı dostlara şunları söylemiştim: Sovyetler Birliği'nin nükleer cephaneliğe ve stratejik silahlarının durmadan geliştirilmesine bakarak Sovyetler Birliği' nin daha şimdiden ABD ile başa baş olduğunu söyleyebiliriz. Sovyet askeri bütçesi, gayrisafi milli hasılanın yaklaşık yüzde yirmisini oluşturuyor. İnsan, hu kadar şeyle ne yapar? Daha ortada savaş yokken, silah altında bulunan asker sayısını üç yılda üç milyondan dört milyona çıkardı. İnsan böyle bir şeyi ne için yapar? Ve sık sık belirttiğimiz gibi, Sovyetler Birliği'nin silahlı kuvvetlerinin durmadan gelişmesini, konvansiyonel silah yığmasını (buna mühimmat da dahil), ayrıca tahıl yığınağı yapmasını birçok kimse gözardı ediyor. İnsanın elinde bu kadar çok şey bulunursa, günün birinde avucu kaşınmaya başlar. Bu nesneleri ne yiyebilirsiniz ne de sırtınıza giyebilirsiniz. Bunları şu ya da bu şekilde kullanmak zorundasınız. Şimdiye kadar başımızdan iki dünya savaşı geçti, ikisi de küçük olaylardan patlak verdi. Bu gibi şeyler, insan iradesinden bağımsız olarak gelişir, belki şimdiki Sovyet yöneticilerinin bile iradesinden bağımsız olarak. 

Time: 

Biz Pearl Harbour olayını küçük bir olay olarak nitelendirmemiştik. Gene de pa- 


ranlez içinde belirtmeliyim, savaş bu olayla başlamadı. 


1977'de yumuşama var mıydı, ya 78'de? 
Deng Siao-ping: 


Evet, Pearl Harbour olayı, savaşın sonlarına doğru meydana geldi. Gerçekle yüz yüze gelebilmeliyiz. Şimdilerde herkes yumuşamadan, yumuşama ve silahsızlanma uğruna çaba harcamaktan dem vuruyor. 
Gelgelelim, 1977'de yumuşama var mıydı, ya da 1978'de, 1979'da da görebilecek miyiz acaba? Akdeniz'e, Orta Dogu 'ya, Afrika'ya bir bakalım. 1978 yılı 1977'ye oranla daha gergin değil miydi? Geçtiğimiz yıl 


Sovyetler Birliği'nin Güney Yemen'i ele geçirdiğini ve Etyopya'da nüfuzunun çoğaldığını görüyoruz. Biraz daha Doğuya gidecek olursak Afganistan var, şimdi bir de İran var, dertlerin bir türlü dinmediği bir ülke. Bir de Pakistan. Daha da Doğuya gidersek, Laos'u askeri denetim altında bulunduran Vietnam var. Vietnamlılar ayrıca on tümenden fazla askerle Kamboçya' ya karşı büyük bir istila hareketine giriştiler. Daha da Doğuya gidersek Sovyet askeri gücünün Asya ve Pasifik yöresinde güçlendiğini mi, yoksa zayıfladığını mı görürüz? En azından donanması ve hava kuvvetleri güçlenmiştir. Uzak Doğu'daki Sov- et filosu, şimdi Atlas Okyanusu'ndaki Kökyet filosuyla aynı güçtedir. AY la bunların hepsi bütün ülkeleri yakından ilgilendirmektedir ve bütün ülkeler bu sorunu ciddiyetle ele almalıdırlar. 


Time: 

Sizin "hegemonya" tanımınıza geri dönecek olursak, bu sözcükle dünyadaki egemen güç olma isteğini mi yoksa Doğu Almanya ve Çekoslovakya gibi, başka ülkeler üzerinde doğrudan denetimde bulunmayı mı kastediyorsunuz? 


ABD, 1970'lerden beri stratejik geri çekilme içinde Deng Siao-ping: 


Biz bunu, dünya çapında hegemonya kurmak istenilen büyük hegemonyacılık ve alnızca yöresel hegemonyacılığın hedef a-ETIA küçük hegemonyacılık olarak görüyoruz. Dünya hegemonyacılığına gelince, bugün ancak Sovyetler Birliği ile -ABD'nin buna gücü naen ama biz öteden beri ABD'nin 1970'lerin başından itibaren stratejik geri çekilme içinde olduğu görüşündeyiz. Dünya hegemcnyacılığı, bütün dünyayı denetim altına alma isteğini ifade eder ve hegemonyacılığı gerçekleştirmenin bir adımı olarak savaşa başvurmada en ufak bir duraksama gösterilmez. Ama amaçlarına önce müdahaleyle, bölünme yaratarak, ya da Avrupa'da söylendiği gibi Finlandiyalılaştırma sürecinden | alem ulaşmaya çalışır. Ama son tahlilde askeri güce başvuracaktır, bu da Üçüncü Dünya Savaşı demektir. 


Time: 
ABD'ye daha çok mu değer veriyorsu- 


“uz, yoksa Sovyetler Birliği'nden güçsüz olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? 


Deng Siao-ping: 


Savaşın esas kaynağının ABD değil, Sovyetler Birliği olduğu görüşündeyiz. 
Time: 

Başbakan Yardımcısı, ABD'nin stratejik geri çekilme içinde olduğunu mu söylüyor 


yoksa ABD'nin eğiliminin daha barışçı olduğuna mı inanıyor? 


Deng Siao-ping: 


Bugünkü durumda ABD'nin savaş çıkarması için bir neden olmadığı gibi, böyle bir şeye ihtiyacı da yoktur. ABD'nin çıkarı statükonun korunmasındadır. Esas sorun, statükoyu korumanın zor olmasıdır. 


Time; 

Sanırım, Washington'da Başkan Carter ın, Dışişleri Bakanı Vance'ın ve bazı Kongre üyelerinin emekli generallerle tamamen aynı görüşte olmadıklarını duyacaksınız Onlar hem Sovyetler Birliği ile hemde Çin" le iyi ilişkiler içinae olmanın mümkün olduğu görüşündeler. Sizin buna karşı tepkiniz ne olur? 

Deng Siao-ping: 

Her bireyin ancak kendi görüşünü dile getirmesi mümkündür. Hiç bir ülke kendi görüşünü zorla başka bir ülkeye kabul ettiremez. Ama biz Başkan Mao'nun ve Başbakan Çu En-lay'ın tekrar tekrar söyledikleri sözlere inanıyoruz: Dünya stratejisi ve uluslararası siyaset açısından, Çin ile ABD arasında hiç normalleşme belirtisi olmayan şartlarda bile, wani karşıya bulunduğumuz şey, yalın gerçektir. Gerçeklik, herhangi bir kimsenin öznel görüşleriyle degiştirilemez. 


SALT anlaşmaları Sovyetler'i sınırlayamaz 


Time: 


Başkan Carter bu yıl SALT H'yi imzalumayt umuyor 


Deng Siao-ping: 


Aslında SALT l olarak görülmemeli bu, böylesi anlaşmaların dördüncüsü oluyor. 
Birincisi 1963'te, ikincisi 1972'de, ücüncüsü 1974'te sonuçlandırıldı. Biz her zaman bu tür anlaşmalara karşı olduğumuzu değil, bunların bir işe yaramadığını, pek yararı olmadığını söyledik. 1963'te nükleer denemeleri kısmen yasaklayan üçlü bir anlaşma ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği arasında imzalandığında, nükleer silahlar açısından ABD ile Sovyetler Birliği arasında büyük bir fark vardı. O sirada üç ülke de, Çin'in nükleer silahlara sahip olmasını engellemeyi tasarlıyordu ama bu amaçlarına ulaşamadılar. Ayrıca ABD ve İngiltere, Sovyetler Birliği'ni nükleer silahlar bakımından sınırlamak istiyorlardı. 
Bu amaçlarına ulaşabildiler mi? 1972'de Sovyetler Birliği arayı kapatabilmek için elinden geleni yaptı. 1972 ye gelindiğinde Sovyetler Birliğinin ABD'ye yetiştiğini söyleyemeyiz, ama aradaki fark azalmış- 


tı. Sonra, 1974'te Vladivostok'ta yapılan: toplantıdan ve o sırada varılan ikinci anlaşmadan önceki iki buçuk yıl içerisinde ABD bile, iki ülkenin güçlerinin neredeyse birbirine eşit olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Dahası, her iki taraf da Vladivostok toplantısında, anlaşmanın tarafları sınırlamadığını kabul etti. 1974'ten bu yana ise dört yıl kadar bir zaman daha geçti ve şimdi başka bir anlaşmaya daha varılacak. 
Anlaşmanın, Sovyetler Birliği'nin daha da gelişmesini önleyebileceğine inanabilir miyiz? 
Time: 

Anlaşmada kullanılan dil, belli sınırlamalar getirmeyi amaçlıyor 


Deng Siao-ping: 


Bunun, onları sınırlayacağına inanmıyorum. 


Time: 
, Yani anlaşmaya uymayacaklarını mı söylemek istiyorsunuz? 


Deng Siao-ping: 


Çünkü şu sözümona denetim ya da gözetim, ne yaparsanız yapın, yürümeyecektir. Vladivostok anlaşmasından sonra Dr. 
Kissinger Çin'e geldi ve bize olanları anlattı. Ben de, Dr. Kissingere şöyle dedim: "Eh, siz ikiniz gene yarışınıza devam edersiniz." Bu dördüncü anlaşmanın sonuçlandırılmasından sonra yarış devam edecektir. Ama aradaki fark şu olacak: ABD yar şı sürdürmek zorunda kalacak, Sovyetler Birliği ise, gelişmesini daha da hızlandır. 
maktan başka bir şey yapmayacaktır. 


Time: 

Bu sözleriniz, Başkan Carter ile aranız- da canlı bir tartışma o geçmesini sağlayacak. 


Sovyetler, zayıflara karşı hotzotçu, güçlülere karşı ise korkaktır 


Deng Siao-ping 
Ben sizin bu anlaşmayı ya da üç dört anlaşma daha imzalamanıza karşı değilim. Biz sadece temkinli davranıyoruz. 
İnsan böyle bir şeye bel bağlamamalı. 
Dünyada barış ve istikrarın gerçekleştirilmesine yönelik olarak Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve Çin ile Japonya arasında imzalanan barış ve işbirliği anlaşmasına kıyasla bu tür anlaşmalar, ne bu kadar önem taşır ne de bu kadar yararlıdır. Ve soruna daha geniş bir açıdan bakacak olursanız; böyle bir anlaşma, ABD ile Avrupa arasındaki ve ABD ile Japonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi kadar önemli değildir. Sovyetler Birliği'nin en belirgin özelliği her zaman zayıf olanlara karşı hotzotçuluk yapması, üçlü olanlardansa korkmasıdır. Sovyetler Birliği'nin ikinci özelliği ise, hiç bir fırsatın üzerine atlamaktan çekinmemesidir. 


Time: 


Sizinle Sovyetler Birliği ve ABD'nin oluşlurduğu üçgene bakıldığında, hem Çin' in hem de ABD'nin, önemli bir dördüncü güç olan daponya ile çok yakın bir ilişki içinde olması, sizin için çok rahatlatıcı olsa gerek. Sovyetler Birliği açısından terazinin öbür kefesinde böyle bir güç yok. 


Deng Siao-ping 


Sorun şu: Çin, Japonya ve ABD arasında bu ilişkiyi kurduktan sonra, bu ilişkiyi daha da derinlemesine geliştirmeliyiz. 
Kutup ayısının gerçekten önünü almak istiyorsak, yapabileceğimiz tek gerçekçi iş, birleşmektir. Yalnızca ABD'nin gücüne güvenirsek, bu yeterli olmaz. Yalnızca Avrupa'nın gücüne güvenirsek, bu yeterli ulmaz. Biz önemsiz, yoksul bir ülkeyiz, ama birleşirsek, işte o zaman ağırlığımızı koyarız. 


Time: 


Japonya'ya dönecek olursak, üçgenin dengesini bozan bir etkisi yok mu? 


Çin, ABD, Japonya ve Avrupa 


Deng Siao-ping 


Çin ile ABD, Avrupa ve Japonya arasında dostça ilişkilerin olması, yalnızca Çin'in çıkarlarına hizmet etmez, aynı zamanda dünya barışı, dünya güvenliği ve Mn istikrar açısından da büyük önem asır. 


Time: 


Okurlarımız, Çin'i önemsiz diye tanımlamanıza şaşwacaklar. 


Deng Siao-ping 


Tabii, ben onemsiz derken, abarlıyorum. Ama Çin oldukça yoksuldur, fakir bir dost edindiniz kendinize. 


Time: 


Kötü bir dost demek islemiyorsunuz, değil mi? 


Deng Siao-ping 


Hayır kötü bir dost değil, ekonomik bakımdan yoksul.Çincede yoksul sözcüğünün hiç bir kötü anlamı yoktur. Kuşkusuz (yoksul olması) Çin'in hiç bir işe yaramadığı anlamına gelmez. Biz kendimizi önemsiz görmüyoruz. 


© Sovyetler'in askeri alanda başa baş gelmeyi değil, üstünlüğü ele geçirmeyi amaçladıkları" uyarısında bulunan açık mektup, Iki hafta önce New York Times gazetesinde tam sayfa yayınlandı. Mektupta imzası bulunan 178 emekli general ve amiral arasında şu isimler de var: Amiral Elmo R. Zumwalt, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkomutanı; General Albert J.Wedemeyer, II, Dünya Savaşında Çin Sahra komutani; Tuğgeneral George J.Keegan, eski Hava Kuvvetleri istihbarat şefi, 


YARIN: "Biz Ülkemizi Başkan Mao ve Başbakan Çu'nun çizdiği plana 


göre inşa ediyoruz." 


SS-20 füzeleri karşısında Avrupa'da tedirginlik artıyor 


"Kamboçya'da en geniş birleşik cephenin 


urulması 


acil bir meseledir” 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Jin'de yayınlanan 
"Halkın Günlüğü" gazetesi, Kamboçya'da Vietnamlı saldırganlara karşı en geniş birleşik cephenin kurulmasının, acil bir mesele olduğunu yazıyor. Bir çağrı niteliği taşıyan Halkın Günlüğü'- nün yazısında, Kamboçya'nın büyük bir bölümünün,, Vietnam işgali altinda olduğu bildiriliyor. 
Yazıda, direniş savaşının da devam ettiği belirtiliyor. 
Öte yandan BBC'nin 
Pekin muhabiri . konuyla ilgili olarak yaptığı yorumda, Pol Pot hükümetinin en geniş birleşik cepheyi sağlamak için pratikte fazla bir şey yapmadığını öne sürdü. 

SİHANUK'UN 
DEMECİ 

Halen New York'ta bulunan Prens Sihanuk, 
New York Times gazetesine verdiği bir demeçte, Çin Halk Cumhuriyeti'- nin Kamboçya Devrimci 
Halk Ordusuna yardım ettiğini ve bu amaçla Tayland limanlarından yararlanma konusunda Bangkok hükümetinden güvence aldığını bildirdi 

31 Ocakta Çin Başbakan Yardımcısı Deng Siao-ping ile New York'- ta görüştüğünü ve son gelişmeler hakkında bilgi aldığını açıklayan Sihanuk, Devrimci Halk Ordusu gerillalarının en az 
20 yıl sürecek bir savaşa 
göre hazırlandıklarını belirtti. 

Bu arada Kamboçya'- daki gelişmelerle ilgili olarak bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tom Reston, "Vietnam ve Kamboçya arasında giderek artan gerilimin çok uzun bir savaşa dönüşmesinden kaygılanmaktayız" dedi. 
Restor. ayrıca, Vietnam'- ın Kamboçya'yı işgale devam ederek bölgede gerginliği artırdığını belirtti. 


Yugoslavya- 


Suriye görüşmeleri başladı 

ŞAM (AA) 

Yugoslavya Devlet 
Başkanı Tito, 4 günlük bir ziyaret için Şam'a geldi. Bildirildiğine göre, dün her iki ülkenin Dışişleri Bakanları Jo- 


sip Vahovec ve Abdülhalim Haddam, Tito-Esad görüşmelerinde ele alınacak konulara ilişkin bir ön görüşme yaptılar ve ele aldıkları bütün konularda görüş birliğine vardılar. 

Tito ile Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın resmi görüşmelerinde 
Orta Doğu sorunu ve Eylül ayında Havana'da yapılacak olan Bloksuz Ülkeler Zirve Toplantısı üzerinde durmaları bekleni yor, 


©Sihanuk: “Bangkok hükümeti, Kamboçya' ya yardım etmek amacıyla Çin'in Tayland limanlarından 


«Sovyet 55-20 füzeleri SALT 

görüşmelerinin de “karşılıklı | ve dengeli kuvvet indirimi” | görüşmelerinin de kapsamı! 


DIŞ KABERLER 
SERVİSİ 

Sovyetler Birliği'nin son yıllarda geliştirip, Orta Avrupa'da üslendirdiği orta menzilli SS-20 füzelerinin NATO'nun Avrupal üyelerinde giderek artan bir güvensizlik duygusuna yol açtığı bildirildi. Avrupa ülkeleri Sovyet SS-20 füzelerinin 
SALT görüşmeleri kapsamı dışında tutulmasını tepki ile karşılıyorlar. 

Bilindiği gibi, Stratejik Silahların Sınırlandırılması Anlaşması 
(SALT) görüşmelerinde Sovyetler Birliği'nden kalkıp ABD'yi vurabilecek, ya da ABD'den kalkıp Rusya'yı vurabilecek menzile sahip silahlar stratejik silah kapsamına alınıyor. Böylece orta menzilli silahlar 
SALT görüşmelerinin kapsamı dışında kalıyor. 

HANGİ SİLAHLAR 

STRATEJİK? 

Bir silahın "stratejik" olup olmadığında, menzili esas alan bu tespit, Sovyetler Birliği'nin siyasi hedefleri açısından bakıldığında büyük bir boşluk yaratıyor. Çünkü 


Sovyetler Birliği için "stratejik" siyasi hedef, bugün orta menzilli silahlarla kolayca vura- 


bileceği Avrupa'dır. Yani Sovyetler Birliği için ger- 


yararlanması konusunda güvence verdi” | çekten stratejik olan si- 


Doğu Alman Güvenlik Örgütü, Batı Almanya'ya kaçan güvenlik görevlisinin başına 1 milyon mark koydu e Batı Almanya'da yakalanan, Doğu Alman 


ajanları arasında bilimadamları ve politikacılar da var 


HAMBURG 

maktadır. 

Doğu Alman Güvenlik Örgütü geçenlerde Bat! Berlin'e sığınan Doğu Alman, güvenlik görevlisi Stiller'in başı için bir milvon mark ödül koydu. Haberi veren “Bild Zeitung” gazetesi, Stiller'ir. ölü veya diri getirilmesi için Doğu Alman Güvenlik Örgütünde 6 kişiden oluşan özel bir karargah kurulduğunu ve bu karargaha Stiller'i getireceklere 1 milyon mark ödül verme yetkisini tanıdığını bildirdi. Üsteğmen Çerner St'ler Batiya okaçmasından sonra Doğu 


birlikte 


Almanya'da ihanet suçuyla gıyabın- 


da ölüme mahkum edilmiş bulun- 


Bilindiğigibi birkaç hafta önce Stiller,yanında Federal Almanya'da çalışan ajanların bir listesi ve binlerce sayfa belge olduğu halde eşi ve çocuğu ile Batı 
Kendisini sorgulayanlara verdiği bilgiler sonucu, aralarında bilim adamları ve politikacıların da bulunduğu on bir Doğu Alman ajanı Federal Almanya'da tutuklanmiş ancak gene içlerinde nükleer fizikçilerin de bulunduğu pek çok ajan da Doğu Al manya'ya kaçmıştı. 


Berlin'e (kaçmıştı. 


Am EE İN a 


İSRAİL ASKERLERİ POLİSİNİN YENİ BİR OPERASYONU 


Hedef: 
"Laubalilik geleneği!” 


© Mini etekli ve paralı kadın askerler de askeri polisin operasyonuna uğruyor 


İsrail askeri: polisi yeni ve geniş çaplı bir öperosyo- 


na girişti. Bu defaki operasyonun hedefi, Filistin kampları ya dv Beyrul değil, Operasyon, İsrail asker lerinin "laubali" giyim geleneğine karşı girişilmiş Dağınık saçlar, çamurlu ve bağları kopuk postallar, 


düğmeleri kopmuş üniforrmalar yanında İsrail kadın askerlerinin mini etekleri de asker! polisin operasyonuna uğrayacak 

Genelkurmay Başkanı Rafael Eytan'ın emri ile başlatılan harekat 30 yıllık "pasaklılık" geleneğini yok etmeyi amaçlıyor 

Askeri polisin başlattığı bu operasyonun, Desişle ri Bakanı Moşe Dayan'ın ülüsüz üniformasına kadar uzanıp uzanamayucağı ilgi ile bekleniyor. Çünkü Moxe Dayan da ordudaki hu geleneğin en sadık izle yetlerinden biri 


dışında kalıyor 


lahlar orta menzılii silah- i lardır. Nitekim Sovyetler Birliği "stratejik" tanımındaki bu boşluktan yararlanarak daha şimdiden Doğu Avrupa'da 135 
adet SS-20 füzesi yerleştirıniş (o bulunuyorlar. 
Her biri, üç nükleer başlık taşıyabilen, 4000 km. 
menzilli ve son derece yüksek isabet gücüne sahip olan bu silahlara karşılık, Avrupa'nın elinde ` benzer özelliklere sahip | bir füze sistemi yok. 
POSEİDON FÜZELERİ 
BİLE SS-20'LERDEN 
GERİ 

Londra'da bulunan | Stratejik Araştırmalar Enstitüsü uzmanları, 
ABD'de yeraltı siloların- | da bulunan "Minuteman' 
ve denizaltılarda taşınan "Poseidon" kıtalararası | balistik füzelerinin bile, Sovyet SS-20 füzelerinin bir hayli gerisinde kaldığını belirtiyorlar. | 

Sovyet orta menzilli | füzelerinin, Avrupa için böyle büyük bir tehdit oluşturmalarına rağmen Viyana'da sürdürülmekte olan "Karşılıkı ve Dengeli Kuvvet İndirimi" görüşmelerinin de kapsamı dışında tutulmaları, Avrupa ülkelerindeki güvensizlik ve kuşkuyu artırıyor. 

Sovyetler Birliği'nin Avrupa'ya karşı kazandığı bu büyük üstünlüğü dengelemek amacıyla 
NATO üyesi Avrupa ülkelerinin savunma planlayıcıları, gerek kendi aralarında gerekse ABD yetkilileri ile görüşmeler yapıyorlar. ABD Başkanı Carter'ın Güvenlik Baş- | danışmanı David Aron halen, çeşitli Avrupa başkentlerinde bu 'konuda yaptığı temasldrı sürdürüyor. 

İKİ SEÇENEK 

Avrupalı siyasi ve áskeri gözlemciler, bu durumda Avrupa'nın iki seçenekle karşı karşıya kaldığını belirtiyorlar: 

Bunlardan birincisi . 
Sovyet orta menzilli füze sistemi ile aynı güç ve hareket yeteneğine | sahip bir füze sistemini Avrupa'da üslendirmek. | Bazı uzmanlar böyle bir | sistemi geliştirecek teknoloji ve maddi güce yalnızca ABD'nin sahip olduğunu, ancak onun da bütünüyle yeni bir arag mi kısa süre içinde gerçekleştiremeyeceğini | idida ediyorlar. Aynı uzmanlar, Sovyet SS-20 fü- 


zelerine karşı geliştirilmesi düşünülen "Pershing - 2" orta menzilli 


füzelerinin ise yetersiz kalacağını belirtiyorlar. 

Avrupa için sözü edilen ikinci seçenek ise, SALT ve "Karşılıklı Dengeli Kuvvet İndirimi" görüşmeleri kapsamı dışında tutulan SS-20 gibi silahlar konusunda Sovyetler Birliği ile doğrudan temasa geçmek. Gözlemciler bu tezin özellikle Federal Almanya tarafından savunulduğunu bildiriyorlar. 


Nikaragua'da 
Sandinista gerillaları 


harekete geçti 
| 
| 


(AJANSLAR) 
Nikaragua'da Somoza yönetimine karşı mücadele veren Sandinista gerillaları ile Somoza'ya bağlı birlikler arasında çatışmalar yeniden başladı. Sandinista gerillaları ülkenin sekiz büyük kentinde Somoza'ya bağlı birliklere karşı saldırılar düzenlediler. 


Tito'nun yardımcısı 
Kardelj öldü 


BELGRAD (THA) 
Yugoslavya Devlet 
Başkanı Tito'nun en yakın yardımcısı Edward Kardelj dün Ljubljana'da bir hastanede öldü. 
Yugoslavya siyasi hayatında önemli bir yeri 
olan Edward Kardelj, 69 
yaşındaydı 


İmzalanan sözleşme Petkim'in 


Yarımca, İzmir ve Çanakkale işyerlerinde çalışan 


5 bin işçiyi kapsıyor 


Petkim işyerlerinde sözleşme imzaladı 


 Toplusözleşmeyle günlük ücretlere birinci yıl 140, ikinci yıl 150 lira artış sağlandı 


ANKARA (AA) 


Türk -İş'e bağlı Petrol - İş ile Petkim işvereni arasında Yarımca, İz- 


mir ve Çan&kale işyerlerinde çalışan 5 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi Ankara'da imzalandı. İmzalanan yeni 


Basın-İş Ankara Sube Başkanı 


Hüseyin Düzgün: 


"CHP” Yi VE PARLAMENTERLERİ VERGi YASALARINI YENİDEN DÜZENLEMEYE 


ÇAĞIRIYORUZ!” 


ANKARA (THA) 
Basın -İş Oo Sendikası Ankara Şube Başkanı 
Hüseyin Düzgün dar gelirlilerin sırtındaki aşırı vergi yükünün kaldırılmasinin bir zorunluluk olduğunu belirterek vergi yasalarının dar gelirliler yararına bir an önce çı” karılmasını istedi. 
Hüseyin Düzgün hükümetin hazırladığı vergi yasası tasarılarıyla ilgili görüşlerini açıklarken Türkiye'nin ücretliler için bir vergi cehennemi, sermaye sahipleri için ise bir vergi cenneti halinde bulunduğunu kaydetti. 
Düzgün devamla "ulusal gelirden yüzde 30 pay alan fşçi ve memurlar 


yüzde 70, ulusal gelirden yüzde 70 pay alan serma- 
ye sahipleri ise yüzde 30 
vergi ödemektedirler"' dedi. 

Mustafa Düzgün daha sonra şöyle konuştu: 

"İşçilerin, dar gelirli emekçi halk kitlelerinin oylarıyla Meclis'te sayısal çoğunluğu sağlayan mevcut hükümet, işçi sınıfının aleyhine olacak bir takım düzenlemelere giderek kendi tabanı ile çelişkiye düşmemelidir. 
CHP'yi ve işçi sınıfından yana olduğu iddiasıyla bulunan parlamenterlerini vergi yasalarını işçi ve dar gelirliler yararına yeniden düzenlemeye çağıriyoruz." 


toplusözleşmeyle  işçilerin günlük ücretlerine birinci yıl 140 lira, ikinci yıl 150 lira zam yapıldı. 

Petrol-İş Sendikası ile Petkim arasındaki toplusözleşme imza törenin- te TPAO Genel Müdürü 
İsmail Ertan ve Sendika Genel Başkanı Cevdet 
Selvi de hazır bulundular. 

Yapılan sözleşmeye göre işçi ücretlerinin yanı sıra çeşitli sosyal haklarda da artış sağlandı. 
İkramiye sayısı yılda 6 
maaştan 7'ye çıkarılırken, işçilere her yıl net 
9 bin lira yakacak yardımı ve net 8600 lira gıda ve giyim yardımı verilmesi sözleşmede yer aldı. 

Bu arada törende bir konuşma yapan Petrol - 
İş Sendikası Genel Başkanı Cevdet Selvi imzalanan sözleşmenin Türkiye'nin en iyi sözleşmesi olduğunu söyledi. Cevdet Selvi hükümetin hazırladığı yeni vergi yasası tasarısını da eleştirerek kıdem tazminatının vergilendirilmesine karşı çıktı. 
Selvi hükümetin bu tasarıyı bir an önce değiştirnesini istedi. 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Tekstil Genel Kurulu'nun dördüncü son gününde, geç saatlere kadar süren seçimleri Yunus Kara'nın listesi kazandı. Seçimler sırasında Yunus Kara'nın revizyonistlerle ittifak yapması dikkat çekti. 
Tekstil Sendikası Genel Kurulunun 4, günün- 


Ankara Et Balık işçileri yemek boykotunu başlattıkları gün işyerinin bahçesinde. 


| Ankara'da başlayan protesto eylemi her yere yayıldı 


ET BALIK İŞCİLERİ, 
TÜRKİYE ÇAPINDA 
YEMEK BOYKOTUNDA! 


SÖZLEŞMELERİ 


11 AYDAN BERİ 
İMZALANMADI 


Ankara'dan sonra İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır ve Urfa'da da işçiler direnişe geçti İşçiler, sözleşme imzalanıncaya kadar direnişi sürdüreceklerini belirtiyorlar 


| İŞÇİ SERVİSİ 
| Türkiye Et ve Balık 

Kurumuna bağlı işçilerin Ankara'da başlatyemek boykotu 


ilkin tıkları 
Türkiye çapında yaygınlaşarak sürüyor, 


Ankara ve İstanbul'- dan sonra İzmir, Bursa, Diyarbakır ve Urfa'da da Et-Balık işçilerinin yemek boykotuna başladıkları bildiriliyor. 


Et-Balık Kurumu işyerinde toplu sözleşme 
görüşmeleri 1 Nisan 1978 


de başlamış, anlaşma sağlanamaması üzerine bu işyerlerinde yetkili olan Tek Gıda İş ve Gıda İş sendikaları grev kararı almışlardı. Ancak bu işyerlerindeki grev uygulaması 

'Milli güvenliğe" aykırı olduğu gerekçesi ile Bakanlar Kurulu tarafından Şubat ayı başlarında ertelendi. 

Sözleşmenin 11 aydan beri imzallanamaması ve sözleşmeden kazanacakları farklardan yarananmalarının gecikmesi üze- 


MAO ZEDUNG 


SEÇME 


ESERLER 


Genel Dağıtım; 
TÜR DA 
Hamam sok, No:4 
Cağaloğlu İstanbul 


ra 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


İLAN 


Zara Asliye Hukuk Mahkemesinden 


Davacı: Esme Hatip, Abdullah Kızı, Zara-Yeşimli köyünden Davalı: Mehmet Hatip, Adil oğlu, Aynı köyden 


Dava: Boşanma 


rine Et-Balık işçileri Ankara'da geçtiğimiz hafta başında yemek boykutu başlattılar. 


Daha sonra İstanbul" 
da Kazlıçeşme'deki Et-Balık Kurumu işçileri de yemek boykotuna katıldilar, 

Öğrenildiğine göre yemek boykotu şeklinde sürdürülen protesto eylemi diğer illere de yayıldi, 


Et-Balık işçileri Bursa ve Urfa'da 6 Şubatta, Diyarbakır'da 9 şubat'ta yemek boykotuna katıldılar. İşçiler sözleşme imzalanıncaya kadar boykotu sürdüreceklerini söylüyorlar. 


Öte yandan Tek Gıda 
İş sendikası boykotun kendisi ile ilgili olmadığını açıklarken, Gıda İş sendikasının protesto ha- 


Dosya No: 1976/539-29 


Davacı tarafından davalı aleyhine açılan boşanma davasının Zara Asliye 


Hukuk Mahkemesinde yapılan yargılaması sonunda; 

Tarafların boşanmalarına 27.2.1978 tarihinde karar verilmiş olup iş bu karar davalı Mehmet Hatip'e tebliğe çıkartılmışsa da adresi meçhul bulunduğundan gerekli tebligat yapılamamış bulunduğundan davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde davalı tarafından karar hakkında temyiz talebinde bulunulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan 


olunur. 


Basın: 11453 - 160 


reketini desteklediği bil. 
diriliyor. 


İSTANBUL 7. 
İCRA 
MEMURLUĞUNDAN 
ÖDEME EMRİNİN 
İLANEN TEBLİĞİ 


Dosya No:977/ 17697 

Borçlu: Tufon Konfeksiyon Ticaret Lint. Şti. 
Halaskargazi Cad. Şair Nigar Sk Nazik Apt. 
No: 93/1 Osmanbey/ istanbul. 

Ak Mensucat Koli, 
Şti. Garbis Kazancıyan 31.052,-TL nin tahsili için aleyhinize yapılan icra takibinde, 

Adresinize o ödeme emri gönderilmiş, tebliğ edilememiştir. Zabıtacada adresinizin tespiti mümkün olmadığından ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmistir. 

Borcunuzu, ilanın gazetede neşir tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödemeniz, takibe mesnet senet'e ve imzaya itirazınız varsa 
30 gün içinde icra dairesine, başkaca itilazınız varsa yine 30 gün içinde tetkik mercine bir dilekçe ile bildirmeniz, borcu ınkar ederseniz para cezası ile mahkum edileceğiniz, itiraz edilmediği ve borç 
ödenmediği takdirde 30 
gün içinde 74 madde 


gereğince mal beyanında bulunmanız, hakika- te aykırı beyanda bu- 


lunduğunuz taktirde hapisle cezalandııılacagınız, ilanen teblig olunur. 2.2.979 
Basın 978-157 istanbul 7, İcra 
Memuru 
Selahattin Sevi 


Genel Kuruldan bir görüntü 


Tekstil Genel Kurulunda, seçimleri 
Yunus Kara'nın listesi kazandı 


© Genel Kurulda Rusya”nın güdümündeki DSF'ye katılma kararı alındı 

© ihbar sonucu Sıkıyönetimce gözaltına alınanlardan 4'ü serbest bırakıldı. 
Bakırköy Şube Başkanı Ahmet Göral serbest bırakılmadı 

@ DİSK'in hazırladığı tek tip tüzüğün reddedilmesikarışıklığa yol açtı 

© Divana verilen güvensizlik önergesi, 148'e karşı 152 oylareddediidi 


de, sendikanın üyesi olduğu ICF'den ayrılarak Moskova (o güdümündeki Dünya Sendikalar Federasyonu DSF've katılması kararı alındı. Öte yandan CHP, sahte TKP 
TİP ittifakı, sendikanın tüzüğünde değişiklik yapılmasını öngören DİSK tarafından (o hazırlanmış tek tip tüzük taslağını reddetti. 


Genel Kurulun sabah ki oturumunda Denetim ve Onur Kurullarının ve Hesap Tetkik Komisyo nunun raporları okundu 
Eski yönetim aklandı. A ralarında Beyoğlu Şube Başkanı Celal Güney ve Sekreter Hasan Uzun'un da bulunduğu, sendika: 
dan ihraç edilmiş üyele rin yeniden üyeliğe alın ması kararlaştırıldı. 

Bu arada Rıza Güveh 
Celal Güney ve 2 arkadaşının daha üyeliğe alınmasına karşı çıkarak bu şahısların geçmiş dönemde sendika içinde her türlü disiplinsizliği yaptıklarını, Yönetim Kurulunun yasakladığı toplantılara katıldıklarını ve Genel Merkeze karşı "bir yerlerden sağladıkları paralarla" "Tekstil'in Sesi" adlı bir dergi çıkarttıklarımı belirtti. Rıza Güven ayrıca sendikanın 19 milyon lirasını yediği ve 6 milyon lirasını da borçlandırdığı şeklindeki iddialara da cevap verdi. Hesap Tetkik Komisyonu rapor hazırlayamadığın- dan, Denetim Kurulu raporuyla yetinilmesi ve seçilecek yeni yönetimin hesapları tetkik etmesi karara bağlandı. 

"Devrimci Birlik" grubu ile sahte TKP yanhlarının ortaklaşa hazırladıkları, sendikanın üyesi olduğu ICF'den ayrılarak Rusya'nın güdümündeki DSF'ye katılma kararı kabul edildi. Ayrıca yine ortak karar önerisi olarak NATO'dan, CEN-TO'dan ve benzeri askeri paktlardan çıkılması, ikili anlaşmaların yırtılması kararı da kabul edildi. 141-142. maddelerin kaldırılması konusunda iki ayrı öneri verildi. 
Bu önerilerin oylanması sırasında sert tartışmalar oldu ve bu arada Divan Başkanı Kemal Daysalin "Devrimci Birlik" grubundan delegelere “susun, saygısız herifler" diye bağırdığı görüldü. 

Bunun üzerine TSİP, 
VP, Dev-Sol, Kurtuluş vb. gruplardan oluşan "Devrimci Birlik" grubu Divana güvensizlik önergesi verdi ve önergenin gizli oy açık sayım ilkesine göre oylanmasını istedi. Yapılan gizli oylama sonucu 300 delegenin oy kullandığı ve 148 
delegenin Divana güvensizlik, 152 delegenin ise güvenoyu verdiği görül dü 

Daha sonra gündemin 
“tüzük değişikliği" mad desine geçildi. Mevcut tüzükte değişiklik yapıl masını öngören ve DİSK tarafindan hazırlanmış tek Lip tüzük taslağı oy 


landı. CHP, sahte 'TKP, 
TIP ittifakının ovylarıy la bu tüzük reddedildi Bunun üzerine salonda 


karışıklık çıktı. Karş'uklı slogan atmalar ve yuhalaşmalar oldu. Hükümet komiseri ve emniyet görevlilerinin müdahalesi yle karışıklık yatıştı. 


Öte yandan, Genel 
Kurulun 2. günü salonda dağıtılan “sıkıyönetimin kaldırılmasına" ilişkin bir bildirinin o sıkıyönetime ihbar edilmesi sonucu, gözaltına alınan 5 kişi- 


den 4'ü serbest bırakıldı. 
Bakırköy Şube Başkanı 
Ahmet Göral ın ise halen gözaltında tutulduğu ve bu arada evinde arama yapıldığı öğrenil- 
1 


Aster-iş, İzmir'de Deniz Onarım Destek Komutanlığına sızmaya çalışıyor 


İZMİR (ÖZEL) 


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Onarım Destek Komutanlığında Mart ayında başlayacak sözleşme görüşmelerindén önce yetki mücadelesi hızlandı. Bu güne kadar Türk-İş'e bağlı 
Türk Harb.İş sendikası- 


nın örgütlü bulunduğu iş yerinde son 556 aydan beri Aster-İş örgütlenme- ye çalışıyor. 

Halen yetki tespitinin yapılamadığı işyerinde her iki Sendika da işçile:” rin tümünün kendi üyesi olduğunu ileri sürerken Aster-İş'ten © istifaların başladığı bildiriliyor. 


Petkim-İş Ankara Şube Başkanı açıklama yaptı 
Şaşmaz Deterian Fabrikasında, sendikalaşan işçilere 


baskı yapılıyor 


ANKARA (AA) 

DİSK'e bağlı Petkim - 

İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Adil Şimşek, 

Şaşmaz deterjan 

fabrikasında işçilere 

"sendikadan ayrılmaları" 

için işverence baskı yapıldığını belirtti. 


Adil Şimşek, yaptığı açıklamada 60 işçinin çalıştığı deterjan fabrikasında (o sendikalaşmak isteyen işçilere işverence insanlık dışı kaba kuvvet gösterilerinde (o bulunulduğunu, sendikalı işçilere de sendikadan ayrılmaları için baskı yapıldığını söyledi. 

Sözkonusu işyerinde “sendikadan istifa etmediği" için 3'ü kadın olmak üzere 11 kisinin is- 


ten atıldığını kaydeden Şimşek "örgütlenme aşamasında hemen her işyerinde, sendika istemeyen işverenlerle örgütlenmek isteyen işçiler arasında sürtüşme doğar. 
Bir demokratik hak olan sendikalaşmaya zorbalıkla karşı koyanlar bu davranışlarının hesabını 


mutlaka vereceklerdir" dedi. 

Öte yandan , 
Şaşmaz deterjan fab- 


rikası işverenlerinden Altaş Şaşmaz ise sendikanın iddialarının gerçekle ilgisi olmadığını ileri sürerek, fabrikanın hammadde sıkıntısı nedeniyle düşük kapasite ile çalıştığını ve işçilerin bu nedenle işten çıkarıldığını söyledi. 


SAMATYA SSK HASTANESİNDE İRADE BEYANINI TüM HAS-iŞ KAZANDI 


İSTANBUL (THA) 


Sosyal Sigortalar Kurumunun Samatya'daki Hastanesinde yapılan ira- de beyanını bağımsız 
Tüm Has-İş sendikasının kazandığı bildiriliyor, 


Oylamaya Hastanede çalışan 667 sağlık işçi- 


sinden 617'si katıldı, 336 
işçi Tüm Has-İş sendikasına,281 işçi de Türk İş'e bağlı Sağlık-İş sendikasına oy verirler. 


Oylamadân sonra bir. 


grubun işçilere saldırdığı ancak güvenlik kuvvetlerinin olayı önlediği öğrenildi. 


ILAN 


KAYSERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


Kayseri'de tamamen yerli imalat olarak kurulacak olan çöp değerlendi-me tesislerinin Mühendislik ve Müşavirlik hizmetleri şartnamesi hükümleri gereğince ihaleye çıkarılmıştır. İhalesi 19.2.1979 Pazartesi saat 15.30'da Belediye Encümeninde kapalı zarf teklif alma suretiyle yapılacaktır. Talipler şartnamesine göre kazırlayacakları.mektupları üzerinden muvakkat temiyacakları teklif mektupları üzerinden muvakkat 


teminatlarını hesaplıyacaklardır İhaleye girecek firma veya şahıslar şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte 13.2.1979 günü akşamına kadar Belediyeye müracaatla ihaleye iştirak belgesi almaları, teklif mektuplarını ihaleden bir saat 


evveline kadar encümen başkanlığına $artnamelerinin Fen 


etmeleri, 


teslim 


işleri Müdür- 


lüğünde görülebileceği, pos:adaki gecikmelerin dikkate alınmayacağı ilân olunur. 


(Basın:11074-156) 


DANIMARKA TV 'SiNİN 


SORULARINI CEVAPLADILAR 


$ KEMAL KOÇ 


DANIMARKA” DAN BİLDİRİYOR 


Türkiye'de meydana gelen şiddet olayları, halkın yaşamı, Türkiye’ ekonomisi, dış politikası iile ilgili olarak 40 dakikalık bir program yayınlandı. Programda Başbakan Ecevit, AP Genel Başkanı Demirel, Kamran İnan ve MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş Türkiye'deki olaylarla ilgili çeşitli o soruları cevapladılar. 

ZCEVİT: AŞIRI 
SAĞCILAR 
YARLASKERİ 
EĞİTİM GÖRDÜ 

Danimarka televizyonu muhabirinin Ecevit'e ilk sorusu Şöyle idi: 

SORU: Türkiye'deki şiddet olaylarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

ECEVİT: Türkiye de meydana gelen şiddet olayları aşırı sol ve aşırı sağ tarafından kâynaklanmaktadır. Aşırı sağcılar yarı askeri eğitim görerek tam birer militan haline gelmektedirler. 
Bizden önceki hükümetler zamanında bu aşırı sağcı militanlar emniyet ve ordudan silah ve moral yardımı görmekteydiler. Aşırı sağ ve sol güçler halkın ırk ve mezhep ayrılıklarını kullanarak Türkiye'de büyük olaylar çıkarmak istiyorlar. Bir sene içinde 2000 
sağ ve sol terörist yakalandı. Bunların çoğu aşırı sağcı güçlerdir. Okullar ve öğrenci yurtları terörist yuvaları haline getirilmiştir. Kahramanmaraş ta kişisel terörizmin kitlesel terörizme dönüşmesinden sonra sıkıyönetim 


ilan ettik. 
DEMIREL: OLAYLAR 
AŞIRI SOLUN TERTİBİ 

Demirel'e yöneltilen soru: Türkiye'deki olaylar hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? 

DEMİREL, Türkiye" 
deki olaylar aşırı sol ve komünistlerin  tertipleridir. Yok yok diyerek herşeyi yok gösteriyorlar. 
Türkiye'nin ekonomisi söylendiği kadar zayıf değildir. 

İNAN,RUSYA 
TEHLİKESİNE 
DİKKAT ÇEKTİ 

Çeşitli sorulara verdifi cevaplarda Kamran nan da özetle şunları söyledi. 

“Etyopya, Afganistan, 
Güney Yemen ve Vietnâm Sovyetler'in emri altındadır. Ülkemizi bugün ilgilendiren meselelerin içinde en önemlisi de İran'daki (o gelişmelerdir. 
ülkemizde demokrasiyi yaşatmak çok öremlidir." 

TÜRKEŞ:ECEVİT 

HER ZAMAN BİZİ 
SUÇLU GÖSTERİYOR 

Danimarka muhabiri 
Türkeş'e ilk olarak şu soruyu yöneltti: 


SORU: Sizin olaylar 


hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 
TÜRKEŞ: Türkiye' 


de terör yurtsever ve demokrat kişilere komünist teröristler tarafından uygulanmaktadır. 50 yıldan beri üniversite ve yüksek okullar komünist yuvaları haline gelmiştir, Komünist teröristler fikirlerini zorla ve silahla yurtsever kişilere kabul ettirmek istiyorlar, yaralıyor veya öldürüyorlar. Milliyetçiler ve bozkurtlar kimseye terör uygulamaz. Bizim terör uyguladığımız iddiaları iftiradır, Ecevit komünist teröristleri destekliyor. 

SORU: Sizin sağcı terörist örgütler kurduğunuzu belgelerle “ipsatlamışlardı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? 

TÜRKEŞ: Hayır, asla, 
Biz her zaman zorbalığa ve terörizme karşıyız. Bizim arkadaşlarımız dürüst, namuslu ve yurtsever kişilerdir. Ecevit her zaman bizi suçlu gösteriyor. Biz TÖB-DER, POL- 
DER gibi örgütler komünist yuvalarıdır diyoruz. 
Bu örgüt ve kişilere Moskova'dan yardım gelmektedir. Böyle olduğu halde Başbakan Ecevit hâlâ bizi suçlu gösteriyor. 
Komünistlere ise boyun eğiyor. Ecevit komünistlerle arkadaş ve meslek- 
~¥taştır.E Örneklerle ispatlayabilirim. Ecevit sosyal demokrat olduğunu söylüyor. Ben inanmiyorum. 


ECEVİT: 
“ Sağcılar, emniyet ve ordudan silah yardımı aldı” 


DEMİREL: 
"Olaylar komünist tertibi” 


K.İNAN:” Etyopya, 


| Afganistan, Güney Yemen ve 
Vietnam Sovyetler” in 


emri altında” 


| 


TÜRKEŞ: 
” Bozkurtlar kimsey terör uygulamaz” 


m——————— 


SORU: Sizin örgütü- 


nüzün faşist bir örgüt olduğunu söylüyorlar 
Doğru mu? 

Türkeş, bu soruya 


“Hayır, hayır, böyle şey olmaz"'diye cevap verdi. 
DANİMARKA TV 
MUHABİRİ: 
YUNANİSTAN VE 
KIBRIS ÇÖZÜM 
BEKLEYEN 
SORUNLARIN 
BAŞINDA 

Danimarka televizyonu muhabiri programın sonunda yaptığı yorum- 


da şöyle dedi: 
"Türkiye'de bir sene içinde 1400 kişi öldü. 


6 bin kişi de yaralandı. 
Yeni yıldan önce Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde sağcı militanlar 
250 kişiyi katletmiş ve 
1000'den fazla kişiyi yaralamışlardı. Türkiye' 
de anarşik olaylarda gün- de ortalama 2-3 kişi hayatını kaybediyor. Halkın temel gıda maddeleri yetersizdir. Her gün iki saat elektrik kesilmektedir. Sanayi yarı işler vaziyettedir. Günlük hayat çekilmez vaziyettedir. Doğu Türkiye'nin feodal beyleri ve toprak ağaları hemen hemen tüm toprakların sahibidirler." Türkiye'nin sorunları yalnız iç meselelerle ilgili değildir. Yunanistan ve o Kıbrıs'la ilgili sorunları da var, 
Bu sorunlar da Türkiye' 
nin çözüm bekleyen önemli sorunlarının başında geliyor. 


BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 


GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI YÜCELER: 


"Gübre hammaddelerine ödenen döviz, petrolden sonra ikinci sırada” 


ANKARA (AA) 
Cumhuriyet Senatosu'nun dünkü: birleşiminde Adalet, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Orman, İşletmeler ve Yerel Yönetim Bakanlığı bütçeleri görüşülerek kabul edildi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi üzerindeki eleştirileri cevaplayan Bakan Mehmet Yüceler, "Gübre hamınaddelerini ithal et- 


Köyişleri Bakanlığı 
Bütçesi kabul edildi 


ANKARA (A^) 

Cumhur yet Senatosu'nda Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığının bütçesinin görüşülmesi sırasında söz alan AP Antalya Senatörü Şerafettin Paker, hükümetin Köy-Kent ve 
KUP projelerini eliştirerek, bunun para israfın- dan başka bir şey olmadığını savundu. Paker, kooperatifçiliğin Köy-Koop'a bağlanmasına da karşı çıktı. 

Bakanlığı ile ilgili eleştirileri cevaplayan Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz, 1978 yıında bir milyon dönüm taşlı arazinin temizlendiğini söyleyerek KUP projesini övdü. Kırsal kesimin milli gelirden en az payı aldığını ifade eden Topuz, KUP'un köylünün kalkınmasına yönelik bir politika olduğunu öne sürdü. 

Görüşmelerden sonra Bakanlık bütçesi kabul edildi. 


mek için dış ülkelere ödenen döviz, petrolden sonra ikinci sırayı almaktadır" dedi. Konuşmasın- da tarımın ülke ekonomi- 


si içindeki önemini de anlatan Yüceler, ülkemizde 1978 yılında 


2.250 milyar dolar olarak gerçekleşen dış satım içinde tarım ve hayvancılık kesimi payının 1.450 
milyar dolar olduğunu söyledi. 

ORMAN BAKANLIĞI 

Orman Bakanlığının bütçesinin görüşülmesi sırasında eleştirileri cevaplandıran Vecdi İlhan, "ortakları ile ilişkiyi en üst düzeyde tutan proje- 


Mecliste kavga çıktı 


ANKARA (ÂA) 
Millet Meclisinin dünkü birleşiminde AP ve 
CHP milletvekilleri arasında kavga çıktı. AP'li başkanvekillerinden Şevket Doğan'ın "çoğunluk sağlanamayacağı" gerekçesiyle oturumu bir süre ertelemek yerine bugüne bırakması, CHP'li üyelerin protestosuyla karşılaştı. AP'li Ethem Ezgü'nün kavga sırasında silah çektiği öne sürüldü. 
Meclisteki olaylardan sonra AP Ortak Grubun- da bir konuşma yapan Demirel, AP'li başkanvekilinin üzerine yüründügünü ileri sürerek, olayı kınadı. Demirel, "acze düşen küfre sarılır. Haklı olan dövüşsüz hakkını arar. Küfre kalkanların haksızlık kompleksi içinde olmaları gerekir" şeklinde konuştu. 


li yatırıma yönelik kooperatiflere kredide öncelik verileceğini" söyledi. “İlhan konuşmasın- da, işlenmiş orman ürünü satış mağazalarının tüm yurt düzeyinde yaygınlaştırılacağını bildirdi. 


İŞLETMELER 
BAKANLIĞI 
Cumhuriyet Senatosu nda İşletmeler Bakanlığı bütçesi üzerinde CHP Grubunun görüşlerini açıklayan İzmir Senatörü Nurhan Artemiz, KİT' lerde toplusözleşmelerin tek bir merkezden yapılmasını ve seyyanen zam yerine, işin özelliği- ne göre, kademeli olarak zamlar yapılmasını savundu. 


Eleştirileri cevaplandıran İşletmeler Bakanı 
Kenan Bulutoğlu, Cephe Hükümetleri döneminde uygulanan seçim ekonomisi sonucu, kaynakların çok üzerinde tüketim yapıldığını söyledi. Bulutoğlu, "KİT'lerin işçi ücretlerinin serbest piyasa ölçülerine göre aşırı derecede yüksek oluşu KİT'leri zarara götürüyor" şeklinde konuştu. 

YEREL YÖNETİM 

BAKANLIĞI 


Yerel Yönetim Bakanı 
Mahmut Özdemir yaptığı konuşmada, otobüs imali için çalışmaların son safhaya geldiğini söyledi. 

Görüşmelerin tamamlanmasından sonra Yerel Yönetim Bakanlığı bütçesi kabul edildi. Daha sonra Maliye Bakanlıgı bütçesi de görüşülerek kabul edildi. 


11 Şubat 1979 


1978 


urunu 


Ege Ekici Tütün 


Piyasası yarım açılıyor 


Tütün hastalıklarının görülmediği bu yıl, kalite 


çok iyi ve rekolte rekor seviyede 


IZMİR(ÖZEL) 
1976 Ürünü Ere Ekici 
Tütün Piyasası yarın açılyor. Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı piyasayı açrıak Üzsre bugün İzmir'e geliyor. Mataracı öğleden sonra alım merkezlerinde görevlendirilen eksperlerle İzmir' de bir toplantı yaparak son talimatlarını bildirecek, Piyasa yarın Tuncay Mataracı tarafından Cumaovasında açılacak. 
Geçen yıllardan farklı olarak CHP'li parlamenterlerin bu yıl piyasanın açıhşma katılmayacakları öğrenildi. Bütçe görüşmeleri ve meclis aritmetiği gerekçe olarak gösterilerek parlamenterlerin Ankara'dan ayrılmamalarının istendiği bildirildi. 
Üreticiler, "zaten tütünün yarısını tüccar kapatt, gelmeseler de olur" diyorlar. 


Tütün hastalıklarının görülmediği bu yıl kalite çok iyi ve rekolte rekor seviyede. Zesmi açıklamalara göre Egeli üreticiler bu yıl 160 milyon kilo tütün yetiştirdiler. Bu rakam toplam Türkiye üretiminin yüzde 60'ını meydana getiriyor. Şimdi Egeli 300 bin üretici aile bir yıldan fazla emek verdiği tütünün karşılığını almak ümidiyle yarını bekliyor. 


ORTALAMA FİYAT 
ÖNEMLİ 


Hükümetin tespit edeceği başfiyat ve destekleme politikasına bağlı olarak ortaya çıkacak ortalama fiyat önem taşıyor. 
Bu yıl tütünün maliyetindeki artış geçen yıla oranla yüzde 60 civarında oldu. Köylüler tarla kiralarındaki artışın yüzde 
100 civarında olduğunu 
söylüyor. Öte yandan en 
çok kullanılan ilaç 110 
liradan 200 liraya yükseldi. Bu şartlarda ortalama olarak bir Kilo tütü- 


nün maliyeti 70 lirayı buluyor. Bu tespiti yapan Ziraat Odası başfiyatın 
91 lira olmasını isterken, 
muhalefet partilerinin sözcüleri 110 liraya kadar çıktılar. IMF'nin başfiyatin geçen yıla oranla en fazla yüzde 15 artırılmasını, yani 65 lira civarında olmasını istediği söylenirken, hükümetin 70 
lira civarında karar kıldığı belli oldu. Hükümete yakın kaynaklara göre başfiyat 70 lira 25 kuruş olarak açıklanacak. 


Ancak üreticinin esas sorunu Ortalama fiyat meselesi ndedir, Resmi Gazete'de yayınlandığına göre bu yıl Tekel'in destekleme alımları için 14 milyar lira ayrılmıştır. Türkiye'deki tütün rekoltesini gözönünde bulunduran Egeli üreticiler, bu paranın ortalama fiyatı istenen seviyede tutmaya yeim»veceğini belirtiyorlar. 


TÜCCARLAR 


Bu yıl tüccar kara borsadan rekolte yedek tütünü aldı. Bir tespite göre tüccar en yüksek randımanlı tütünün koçanlarını başfiyatın birkaç lira üzerinde ödemek suretiyle topladı. 
Köy-Koop Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Başer, 1978 ürünü tütünün yüzde 50'sinin 74-75 lira fiyatla tüccar tarafından kapatıldığını açıkladı. 
Aydınlık muhabirleri bazı önemli merkezlerde- ki karaborsa alım oranlarını şöyle tespit etti ler: Akhisar'da toplam 
352 bin balyadan 171 bini, Gördes'te 85 bin balyadan 55 bini, Milas ve Ödemi ş-Tire-Kiraz bölgesinde yüksek randımanlı tütünün yüzde 90'ı tüccar tarafından alındı. Piyasa açıldıktan sonra tüccarın harman yapmak için, orta ,randımanlı tü- 


tünden bir miktar aldıktan sonra çekileceği ve düşük randımanlı tütünün Tekel'e kalacağı anlaşıldı. Bir üretici ortaya çıkan durumu şu sözlerle açıklıyor: 

"Bu yıl Tekel Samsun sigarası yapmak için tüccardan tütün almak zorunda kalacak." 

NİÇİN KARABORSA? 

Karaborsa niçin bu kadar yüksek #miktara vardı? Çünkü her şeyder evvel üretici Tekel'e gü 


venmiyor. Piyasa gün Tekel'in destek alımı yapmaması halinde çok 


düşük fiyatlarla tüccara kaptıracağını tecrübeyle biliyor. Öte yandan piyasanın gecikmesi, borçların faizlerinin artmasına yol açıyor. Sıkıntı içindeki üretici başfiyatın birkaç lira üstünde fiyat veren tüccara düşük bir avans karşılığında ko çanı teslim ediyor. Tüccar ise devalüasyona güveniyor. Karaborsadan al- u.ğı Kaliteli tütünü düşük randımanlı tütünle 
harman yapıp yüzde 65 
randımanlı mal elde ettikten sonra, devalüasyo- nun da desteğiyle kârlı çıkacağını biliyor. Ayrıca bir kere üreticiyi bağladıktan sonra su çürüğü ve iskarta oranını yükselterek her zaman için maliyeti düşürmenin imkanı vardır. Tekel'in seyirci kaldığı bu pazarlık- ta tüccar bir üreticinin dediği gibi "üreticiyle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor." 

Başta Genel Müdü 
Orhan Özet olmak üzere Tekel yetkilileri, karaborsayı önlemekte Tekel'in aciz kaldığını doğruladılar. Bir yetkili tüccar ile üretici arasında resmi bir kontrat olmadı ğı için bir Şey yapılamadığını söylerken, alım merkezindeki tüccar yazı hanelerinde yapılan ara malarda bir miktar koçar ele geçirildi. 


Belediye Gelirleri Yasası görüşülmeye devam ediliyor 


Akaryakıta dolaylı zam yapıldı 


ANKARA (ÖZEL) 


Belediye Gelirleri Yasasında değişiklik yapan yasa önerisinin 9. maddesinin kabul edilmesiyle akaryakıt (tüketiminden 

“yılda 200 milyonile' 3 
A lira arasında vergi alınacak. 


Millet Meclisi Genel Kurulunun önceki gece- ki toplantısında, geç saatlerde kabul edilen 9. 
madde ile akaryakıt dağıtım ve rafineri şirketleri, tüketiciden vergi kesmekle mükellef olacaklar. Bu maddeye göre akaryakıt #üketiminden ton başına 
20 ile 200 lira arasında 
vergi kesilecek. Ancak verginin tam miktarını saptama yetkisi Bakanlar Kurulunun olacak. Yılda 10-15 milyon ton petrol tüketimi yapan Türkiye" 
de bu yolla yılda, 200 
milyon lira ile 2 milyar 


lira arasında bir vergi alınacak. Bu ise akaryakıta yeni bir zam yapılması anlamına geliyor. 

Öte yandan dün sabaha karşı görüşülen ve kabul edilen "'maktu resim ve bharçlarla, para cezaları"'na ilişkin 10, madde -+ adı geçen vergi hadlerinde ve cezalar- da önemli artışlar yapmaktadır. Bir önergeyle bu maddede yapılan değişiklik yasa önerisin- de maktu resim ve harçlar için getirilen 50 kat artış ve yeni vergiler dikkate alinarak yeniden düzenlendi. Düzenlemeye göre 1960 yılın- dan önce saptanan maktu resim ve harçlar vergisi için 50 kat, 1960 
yılında getirilen vergiler için 10 kat artış kabul edildi, Aynı madde ile para cezaları da 30 kat artırıldı 


Bu arada aynı madde ile tünel, köprü ve paralı yollardan alınan ücretlere yüzde 50 oranında vergi konulması ve bu verginin boğaz köprüsünden alınacak bölümünün tamamının İstanbul Belediyesine kalması CHP milletvekilleri arasında tartışma- ya yolaçtı. Bu hükme göre Boğaz Köprüsü geçiş ücretine vergi konularak geçiş ücreti 30 TL olacak. 

Belediye gelirleri yasasında değişiklik yapan yasa önerisinin 11, maddesinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra Genel 
Kurul çalışmalarını tamamladı, Komisyon yasa önerisinin 12,13 ve 14. 
maddelerini değişiklik önergeleriyle birlikte yeniden incelemek üzere geri aldı. 


TÜRKİYE'DEN YAĞMALANAN SANAT ESERLERİNDEN KURULAN “EFES MÜZESİ” VİYANA'DA AÇILDI 


Turgut KARABULUT (Kaiserslautern) ALMANYA) 


Senelerdir açılması rı sürdürülen 


da büyük törenle açıldı. 


“Efes Müzesi" 


için hazırlıkla- 
Viyana" 
"Efes Müze- 


si''nin binası için eski tarihi bir kale özel olarak müze haline getirildi. 


Müzenin açılması, 


Avusturya'da ol- 


duğu kadar bütün dünyada da sanat 


dalında ilgileri üzerine 


Bundan evvelki belirttiğimiz, gibi, 


çekti. 


yazımızda da 


“Efes Müzesi"'nde 


ki eserlerin tümü, 1896-1907 yılları arasında Efes kentimizden kaçırılmış- 


tır. Bilindiği gibi Efes da Roma büyük şehri idi ve o bin nüfusu 


kenti zamanın- 


imparatorluğu'nun 3. 


zamanlar 300 


“vardı. Aynı zamanda kül- 


tür ve sanat dalında da Efes zamanı- nın en yüksek uygarlığına sahip idi. 


Avusturya Müze ye 


Viyana'daki köşe: Selsus kitaplığı relifleri 


tkilileri şimdi- 


lik sırf “Efes Müzesi "ni ziyaret etmek için dünya çapında bir turizm rekla- 


mına başladılar. Esas yerinden uzaklarda sergilenen bu dünyaca meşhur eserlerin büyük ilgi göreceği sanat çevrelerince söylenmekte. 
asıl «sahibi Türkiye'dir. 
yetkili Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 


gereken girişimlerde 


Birleşmiş Milletler Kararlarını da göz- 


Eserlerin 
Hükümet ve 


bulunmalı ve ruz! 


önüne alarak, zenginliklerimizin geriye acilen iadesini talep etmelidirler. Tarihimizi ve milli benliğimizi belirleyen bu eserlere sahip olmak 45 milyon Türkiye halkının haklı talebidir! Yetkilileri bu konuda harekete geçmeye çağırıyo- 


"Efes Müzsesi"'nden bir 


yağmalanmış sanat 


TEKEL SORUMLULUĞUNU HATIRLAMALIDIR 
Tevfik Tortamış 


Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre Tekel'in destekleme alımları yapabilmesi için 14 milyar lira ayrıldı. İlk bakışta çarpıcı gibi görünen bu «rakam ayrıntıları ile ele alındığında ortaya hiç de iç açıcı bir durum çıkarmıyor. Sözkonusu ödeneğin içerisinde kilo başına 17 lira masrafın ayrılması, yüzde bir oranında eksperlere pay verilmesi de bulunuyor. Bu ise açıkça üreti- 


ciye düşen payın azalması, başına Tekel'in sadece 30 lira tütüncü ailelere de orta- 


kilo * 
destek olabilmesi, 


rekolteye göre civarında 


lama 20 bin lira para ayrılabilmesi demektir, Alınan son karar Tekel'in destekleme alımı 


yapmasını hızlandırıcı yönde değil, 


devalü- 


asyona güvenerek büyük ölçüde iyi kalitede tütün aian ve tırpanlama için pusuda bekleyen 

tüccarlara zemin hazırlayıcı niteliktedir. 
Kontrat kesimi sırasında en önemli konu- 


lardan birisi de ıskarta ve su çü 


ü yoluyla 


üreticinin malının Tekel ya da tüccarca gaspedilmesidir. Testler sırasında kalitesiz görünen tütünler, zaten tütünün randımanını düşürmüş- tür, Şimdi de aynı tütünlerin ıskarta ve su çürüğü yoluyla alım dışı bırakılması aynı suçtan iki kez cezalandırmaya benzemektedir. Tekel bu uygulamadan kaçınmalı, aynı konuda tüccar üzerindeki denetimini de yoğunlaştırmalıdır. Dönümde 30 kilo kadar tütün alabilen üreticilerin, zaten 3,5 balya olan ürünleri bu yolla bedavaya getirilmemelidir. 

Egeli tüm üreticiler Tekel'in gerek tespitler gerekse karaborsa alımlar karşısında ilgisiz kaldığını ve piyasayı geçiştirmek istediğinin 


üzerinde birleşiyorlar 


Bugün Tekel'in doğru yönde atması gereken adım, ortalama fiyatla alınacak koçanların yüzdesinin yüksek tutulmasıdır. Üretici 


tüccarlara daha fazla terk edilmemeli, 


Tekel, 


hiç değiise bundan sonra sorumluluklarını ha- 


tırlamalıdır. 


Türk-iş Yeni Vergi Tasarısına karşı olduğunu açıkladı 


© Yayınlanan bildiride Asgari Ücretin kesinlikle vergi dışı bırakılması istendi 


ANKARA (ÖZEL) 
Türk-İş İcra Kurulu dün yayınladığı bildiride Mecliste görüşülmekte olan vergi reform tasarılarına karşı olduğunu, asgari ücretin vergi dışında bırakılması gerektiğini belirtti. 

Türk-İş İcra Kurulu toplantısından sonra yayınlanan bildiride tasarı- nın, vergi adaletini sağlamadığını, aksine vergi adaletini zedelediğini, yeni düzenlemelere gidilerek az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması yoluna gidilmesini istedi. 

Türk-İş (o bildirisinde bundan başka, kıdem tazminatlarından alınan vergilerin (o artırılmaması, asgari ücret vergi dışı bi- 


rakıırken bunun rakam olarak saptanması yerine asgari ücret deyiminin kullanılınası istendi. 

Türk-İş. İcra, Kurulu bildirisinde şu görüşlere yer verildi: 

"Türk-İş alınmakta olan vergilerin büyük kısmını ödemekte olan üreticilerin vergi yükünü agırlaştıracak yeni girişimlerin şiddetle karşısında olacaktır. 

Ülkemizde 50 milyar liraya varen vergi kaçakçılığı yapılır, milyonları aşan gelirlerden hâlâ vergi alınmaz ve bu alanda beklenen adalet sağlanmaz iken bordro imzalamak suretiyle ücret alanlara yeni vergiler yüklenmesinin tutarlı bir gerekçesi olamaz." 


Orman Mühendisleri Odası Genel Kurulu çalışmalarına başladı 


ANKARA (ÖZEL) 


Orman Mühendisleri 
Odası Genel Kurulu çalışmalarına başladı. Bugün sona erecek olan kongreye bini aşkın delege katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Orman Mühendisleri Odası Başkanı İyigün Pulat ülkede orman ve emek sömürüsünün son bulmasını, orman köylüsünün sosyal, ekonomik örgüt ve güvencelerine kavuşmasını, tüm çalışanlara toplusözleşmeli, grevli sendikal hakların verilmesini istedi. 


Pulat, "Bir orman 


emekçisinin ortalama yıllık geliri 20 bin lirayı 


geçmiyor. Yani toprağı yoksul, fertleri yoksul, buna karşı zengin olan ve zenginlerden yana olan beslemelerimiz var" dedi. 

Pulat ayrıca Orman Bakanlığı ve kuruluşlarda MC artıklarının yeterince temizlenmediğini söyledi. 

TMMOB Başkanı Teoman Öztürk ise yaptığı konuşmada sorunların üstesinden sıkıyönetimle gelinemeyeceğini söyledi. 

Genel Kurulda, Diva- nın önerisi üzerine Orman Bakanlığının uygun göreceği bir milli parka, 

azeteci ve yazar Abdi pekçi'nin isminin verilmesi ne karar verildi. 


iGD'liler Devrimci Toprak-İş Genel Kurulunu işgal etti 


ANKARA (ÖZEL) 
DİSK'e bağlı Devrimci Toprak-İş Sendikasının olağanüstü Genel Kurulunun yapıldığı Türk Standartlar Enstitüsü salonu dışardan gelen İGD'liler tarafından işgal edildi. 
TİS Sendikasıyla birleşmek için olağanüstü kongreye giden Devrimci Toprak-İş Sendikası, birleşme kararını gerçekleştirmek üzere 15 kişilik bir kurucu heyet seçe- 


cekti. 
Devrimci-Toprak-iş 

Sendikası Başkanı Tufcer Kocamanoğlu, Genel Kurul salonunun İGD'liler tarafından işgal edilmesini ve Genel Kurula 
2u sahte delegenin katılmasını protesto etmek için salona girmedi. Kocamanoğlu'nun Genel 
Kurulun yasal olmadığını belirtmek için DİSK yetkilileriyle görüşmeye gittiği öğrenildi. 


istanbul”da bazı dernekler arandı 


İSTANBUL (THA) 
İstanbul'da bazı derneklerde arama yapıldı. 
Bu arada Kadıköy'de bulunan Devrimci Liseliler Birliği (DLB) de arandı. Gözaltına alınan 
6 öğrenci daha sonra 
serbest bırakıldı. 
İstanbul Sıkıyönetim 


Komutanlığınca yayınlahan bildiride, "Soruşturmalara adları karışan ve amaçları dışında faaliyet gösterdikleri hususunda çeşitli ihbarlar alınan bazı derneklerin İstanbul'- daki merkez ve şubelerin- de arama yapıldığı" bildirildi. 


TÜTÜN DİYE BİR KONU... 


© Tütünler yetisir toprağında Anadolu'nun.0 tüfün ki, mahpus damlarında arkadaşımızdır can gibi.0 tütün ki, sarı saçlı sevgililer gibi dert olur yureğimize.0 tütün ki, alınrerimizdir, altından damlalar aibi... 


© Baörımızı toprak edip de vetişdirdiğimiz sarıca tütünlerin en büyuk alıcısı, önce Amerika” dır.Sonra öteki emperyalist ülkeler... 


© İste o zaman, coluk çocuguyla açlığın pençesine duser tütüncü denilen insan...Ve gidip avuç açar haramzadelere, karaborsacılara.. 


Aydınlık] ğ 


TÜTÜN DİYE BİR DERT 


İZMİR BÜROSU 
Türkiye bir tarım ül- 
Kesi Türkiye topraklarında ürünler yetişir... 
Kehribar başaklı buğdaylar, sarı kız saçı tütünler yetişir topraklarında Türkiye'nin. Tütünler yetişir Ege'den Karadeniz'e, Marmara'dan doğu illeri ne kadar Tütün mü yetişir kara toprağında bu memleketin; dert mi ye tişir yoksa, elleriyle in- 


sanlarımızın? Kim bile kim sora?.. 
Tütünler yetişir top- 


rağında Anadolu'nun. O 


tütün ki, mahpus damla rında arkadaşımızdır can gibi, O tütün ki, sa- 


rı saçlı sevgililer gibi dert olur yüreğimize, O tütün ki, alın terimizdir bizim, altından damlalar gibi:.. 
O tütünler ki, yediden yetmişe el emeğimizdir: umudumuz, hasretimiz 


dir bizim... 
Ve oyunlar oynanır toprağında memleketi- 


min. Sarı kız saçı, mahpus yoldaşı tütünlerimiz üstüne oyunlar oynanır nice yıllardan bu yana Oyunlar ki, alınterimizi, göznurumuzu akıtmak için haramzadelerin çelik kasalarına, .. Oyunlar ki, emeğimiz ve hayatımız üstüne oynanir top raklarında Türkiye'nin, 

Bugün, 1979'un Şubat ayı içindeyiz 


Bugün, yıllardır oynanan oyunların tam orta yerind »yiZ 


, Yarım, Türkiye Cumhu riyeti'nin Tekel yönetimi tütün piyasasını “açacak - tır, Ege bölgesinde 

Ve umudumuz, hasre timiz, alınterimiz açıklanacak fiyatların rakam ları arasına sıkışıp kal mış... Yüreklerimiz sıkı şıp kalmış, bizim dışı nfızdaki, bizim üstümüz deki oyunbazların taştan vicdanları ve de sınıfsal çıkarları arasına, 


BU OYUN 
OSMANLI'DAN BERİ 
OYNANIR 
ÜSTÜMÜZDE 


Haydi gidelim yarim, kalmayalım geceye 
Bastırdık tütünleri vereceğiz reciye 


Tütün, bir tarım ürünüdür yetişir topraklarımızda; yeşerir, sararır, boy atar, yapraklanır dal budak, .. Tütün bir çocuğun doğup büyümesi ka- 


Toprakla başlar tütüncünün çilesi... . 


Balyalar dolusunca yığılır tütünler, . 


Balyala dolusu tütün değil; acıyla geçen günlerimizdir. yaprak yaprak. . 


dar zor, bir çocuğun yetiştirilmesi kadar özen isteyen, nazlı bir bitkidir İnsanları geceler, gündüzler boyu, elleri ve ayaklarıyla ve gönülleri ve kafalarıyla, umutlarıyla toprağa, tohuma, fideye yaprağa, balyalara, Tekel kapilarna, şirket kapılarına, şirketlerin ağzı ve yüreği kara adamlarına bağlayanıtılsımlı bir mebaâttif bu tütün ., 


Üreticilerin çoğu, topraksız ya da az topraklı dır. İşte bu nedenle, bu insanların, bu ailelerin, bu emek ve umut adamlarının alınteri, altından damlalar gibi, toprak sahiplerinin keselerine akar 


durur,., Sonra aracıların tefecilerin, sonra anlı şanlı tütün şirketlerinin 


tarım ilacı yapımcılarının daha sonra da yüce Devletimizin yoksul hazinesi- ne akar durur, Ta Dev. 
let-i Osmani'den' beri 


Bağrımızı toprak edip de yetiştirdiğimiz, sarıca tütünlerin en büyük alıcısı önce Amerika'dır. Sonra öteki emperyalist ülkeler Ancak Kıbrıs çıkartma sıyla birlikte, Türkiye'yle çelişkileri artan ABD, tütün alımına da bir tür "ambargo" uygulamaya başlamıştır. O günden 


Kadın, 


ker ürünü toprağın bağrından. . 


çocuk ve erkek, 


sonra işbaşına geçen hü kümetler, (özellikle MC 


hükümetleri) tütün konusunda dışpazar bulmada, göslereme mi şler- 


başarı dir. Ülkemiz üzerindeki etkinliğini artırma çabası içinde olan Sovyetler Bir - liği ise, vereceği hurda makinalarm karşılık tarım ürünlerimize, dolayısıyla tütünlerimize müşte- 


ri olmuştuğ.. m alli 


1880'Terdeki “ Alman = İngiliz tütün rejilerinin (tekellerinin) yerini, 


değişen dünya koşullarına göre, yeni yeni tekel ler almış; halkımızın alın teri bu yeni sömürgenle- 


rin kasalarına akmaya başlamıştır 

Ülkemizdeki tütün sömürüsü, değişen hükü- 


metlerin de,işen politikalarından kaynaklanmıyor, Dünya üstünde hüküm süren emperyalist devletlerin, mazlum ulusların varlığına dair emel lerinden ve de mazlum ülkelerin oObağrında bir kene gibi yaşayan işbirlikçi sınıfların kahrolası çıkarlarından kaynaklanır. . 


İşte bu nedenle, em peryalist çemberler kırılmadıkça ulusumuzun 


tırnaklarıyla sö- 


üstündeki, yerli işbirlik çilerin ve toprak ağalığı- nın, sömürüden yana her kurumun Çanna ot tkanmadıkça, üreten insanların kurtuluş yolu, ekmek ve sevgi yolu açılmayacak Ve bu sömürüyü, bu kötülüğü, alnımıza bilinmez bir gücün yazdığı kadermiş gibi yutturmaya devam edecek egemenler, düzenbazlar, ,. 4 
` 
DİYOR Kİ 
EGELİ İNSANLAR 


Tütünlüğün içinde emek çekerim emek Zifirlendi ellerim yiyemiyorum yemek 


Şimdi bekliyor Egeli insanlar... 
Bugün 1979 yılının 


Şubat ayı içindeyiz... 


Bekliyor Egeli tütüncüler, . Emeklerini koymuşlar orta yerine memleketin. Alınterini, kol gücünü, sevgisini ve umudunu yaprak yaprak balyalamış (o bekliyorlar, . 
Ajanslar haber veriyor; açıldı diye tütün piyasası, Ege'de. “Korkunç ve mübarek ellerini"' kavuştutmuş bekliyor tütün insanları, ,. Hayatları ve ekmekleri üstüne dönen dolapları, kendilerine yediremeden, 

Ve diyorlar ki: 


"Yıllardır yarıcılık yaparız, doğduğumuz toprakların bağrında. Yıllardır ter dökeriz yapraklarına tütünün. Bir yazgıymış gibi yaparız bunu. Ekeriz, büyütürüz, ilaçlarız, kırar, iplere dizer kuruturuz; sanki bir can büyütür gibi. Sonra bir pay tarla kirasına veri - riz bu candan; bir pay masraflara ayrılır; bir pay da ağaya, ortaklık adına, Sonra bir pay da bize; ölmemek için, ertesi yıllarda yeni ürünler ya- 


ratmak için... Bir pay da bize, kendi canımız- dan..." 

Bunları söyleyen, Ti- 


re'nin Çobanlı köyünden Şakir soylu, Ama yalnızca o değil, alnımıza kader gibi yazılmış bu sömürü çarkından yaka silken. Başkaları da var elbet, Başka insanlar ki, binlercesinden, milyonlarcasından bir kaçı! 


Şakir Soylu'nun söyledikleri, ummanda bir damla bile değil, Ne Türkiye'de, ne Ege'de tütün yetiştiren insanların yaşadığı, sırtında bir kaya gibi taşıdığı bu mezalimi bu amansız sömürüyü anlatmaya yarar birkaç söz, birkaç sayfa yazı Ama biz yine de kulak verelim onlara Ummandan getirilmiş bir damla su bile olsa kulak verelim bu seslere. Dinleyelim, bakalım ne diyor. 
Tire'nin Çayırlı köyünden İbrahim Adıyiğit: 

“Tekelin ve tüccarın eksperleri gelip kalite denetimi yaparlar, Aynı ürüne, değişik kaliteler söylediği! çok olur bu zamanda bu eksperlerin Bilmediklerinden mi? 


» Yığılanlar sarı tütün değil; altından damlalar gibi alınterimizdir! 


bi 
5. 


Haşa! Domuzuna da bilir 


onlar, iyisiyle kötüsünü tütünün. Bilirler ama, mi» deleriyle bağlanmışlardır zenginlere,,, Ağa bir adamın tütünü düşük kalite olduğu halde, yedikleri rüşvete dayanıp randımanı yüksek gösterirler, Biz yoksul olduğumuzdan, bizler rüşvet yedirmediğimizden battal olur tütünümüzün, kalite- 

. Battal olur bir yıllık emeğimiz, göznurumuz, ekmek paramız... Oysa, her köyden tarafsız 


iki kişi katılmalıdır, eksperlerin randıman değerlendir mesine, 

Randıman tespitinde hak yerini bulmalıdır. 
Emeğimiz, ürünümüz, haramzadelerin, rüşvetle 


karın doyuranların sahte raporlarına teslim edilmemeli, Nereye kadar gidecek ,bu çark böyle, sorərz cümle aleme? Devlet bizleri ne zamana kadar, üvey evlat gibi görecek? 
Biz bunları kime soracagız?" 

Kurutulan wutunlenn balyalama işleri ta Kasım ayında bittiği halde, piyasanın açılması kış sonlarına kadar uzanır. Ta Şubat ortalarında, yöneticiler çıkıp piyasa açar.. 
Zaten hiç bir zaman, hiç bir hükümet devrinde balyalama mevsi minde açılmamıştır piyasa. Peki bunca zaman içinde ne yer ne içer, tütün üreticisi? Neyle geçinir onca insan , onca aile? Kimseleri ilgilendirmez bu. Vergi 


ödediğimiz, o canımızla, kanımızla sınırlarını beklediğimiz Devlet bile düşünmez, ,, Ege'nin bir köyünden, O Alacalı'dan 


yaşlı bir köylünün sesine kulak verelim şimdi de. 
Bakalım ne diyor geç açılan piyasa hakkında? 


“Tarladayken tütünü karaborsacıya kaptırmayan köylüler, piyasanın açılmasını bekleyinceye dek, anasından emdiği süt burnundan gelir ki, dünyaya geldiğine de, tütün denilen ağuya bulaştıiğına da bin pişman olur, İşte o zaman biner boynuna çaresizlik adamin. O zaman, çoluk çocuğuyla açlığın pençesine düşer tütüncü denilen insan... Ve gidip avuç açar haramzadelere , karaborsacılara. Bir yandan açlık dolanır başımızda, bir yandan yeni mevsith için o tedarik zamanı gelip çatmış olur. 
Anlayacağınız. iki tas arasına sıkışır ki, canlarımız, gidip tefecilerin, faizcilerin, o vurguncuların, soyguncuların ta ağzının içine düşeriz çaresizlikten, umarsızlıktan ve de sahipsizlikten! İşte piyasanın geç açılmasının sonucu, İşte, kendi yurdumuzda, kendi ellerimizle ekip diktiğimiz tütünlerin haramzadelere peşkeş çekilişi, .. Başımızda olanca heybetiyle dikilip duran devlet, daha nice zaman tütün ekenlerin perişanlığına seyirci kalacak? Bizler, daha daha nicezaman dayanacağız bu kötülüğe?" 


am dm mi ime T 
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Sığ bir özgürlük anlayışı! 


"BİR GÜN GİDERİZ” 


Gerçeklik simgesel olarak da anlatılabilir bir sanat eserinde, Ancak o simgesellik de yine gerçeğin üzerine oturmalıdır. Simgesel anlatımın getirdiği olanaklarla daha yoğun ve derin bir kavrayışa da ulaşabilir, bu alanda başarılı olabilen bir sanat eseri, Bunun için düşünce temeli sağlam, mesajı belirgin olmalıdır. 
Gerek insan duygularının daha yoğun anlatımı, gerekse toplumsal çelişkilerin belli zorunluluklar karşısında daha çarpıcı bir biçimde verilebilmesi için dünya edebiyatında bu tarz bir anlatımın örnekleri görülmüştür. Jonathan Swift "Güliver'in Seyahatleri'nde İngiltere'deki düzeni, İngiltere-İspanya çatışmasını : Melville ''Moby Dick"'de insan tutkularını, Lu Sün ve Samed Behrengi, eserlerinde toplumsal çelişkileri vurgulamışlardır. Sanatçı kimi zaman toplumsal baskılar altında simgesel bir anlatıma yönelmiştir, Çünkü doğrudan söyleme olanağı olmamıştır. Bu simgesel anlatım çoğu kere hicivle birlikte yürümüştür. 

TRT televizyonundan kitlelere seslenmek isteyen sanatçılarımızın bir denetim &orunu vardır. Dolayısıyla düşündüklerini ve duyduklarını açıkça söylemek olanağını bulamıyor bir çoğu. Bu durum bir yandan‘ TV oyunlarını ve filmlerini kısırlaştırvken öte yandan sanatçılarımızı da çeşitli cambazlıklar yapmaya itiyor. Sanatçının karşısına ikili bir görev çıkıyor. Hem gerçekleri yansıtacak, hem de bunu ustalıkla yapacak, Ancak şu gerçeği de gözönünde tutmak gerekir ki, bugünkü durumda da TV'de sanat değeri yüksek ve halka yararlı yapımlar ver alabilir. Bu bakımdan sanatçıya 


a 


“Bir Gün Gideriz"'de İsmet Ay, Halil Ergün ve Gönül Hancı 


RADYODAN SEÇMELER - 
“Dilden Dile” 


Yapımcı: Ümit Kaftancıoğlu 


Yayın günü ve saati: TRT-L her salı saat 9.20, 'TRT-2 her Cumartesi saat 15.00.Karadeniz Radyo- - sunda her pazartesi saat 9.15,il radyolarında her 


salı saat 9.00. 


ME 


önemli görevler düşüyor. Zorluklar ortadadır ama hiçbir zaman kötü 


dır. 


uygulamalar için bahane olmamalı- 


Halil İbrahim Ergün'ün senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı, Bülent Özdural'ın yönetimin- de çekilen "'Bir Gün Gideriz" filmi yarısimgesel bir ani uma başvuran ancak gerçekliği yansıtması bakımından sıradan bir Yeşilçam filmi- nin ötesine geçemeyen bir çalışma. 
Filmin işlediği ana tema özgürlük. 
Erkeğin, kadının çocuğun ve kanımızca bir atta simgelenen doğanın özgürlüğü. Kısacası insanın özgürlük tutkusu vurgulanmak isteniyor filmde. Bu arada kadınla! atın tutsaklığı arasında bir paralellik kuruluyor. Çocuğun  tutsaklığı okula gidememesiyle anlatılıyor, Kadının kocasının tutsaklığı yalnızlığında beliriyor, 

Filmdeki özgürlük anlayışı sığdır, İnsanların aralarındaki ilişkiler, gerçeği güçlü bir biçimde yansıtmamaktadır. Özgürlük için yola çıkan bir sanatçının gerçek insan özgürlüğü konusunda derinliğine bir tartışma getirmesi gerekirdi. Bir gemi- ye binip Amerika'ya kaçmak isteyen delikanlıyla filmdeki kahrama- nın özgürlük anlayışı arasında çok bir fark olduğunu ileri sürmek mümkün değil, Seyirciden daha derin anlamlar çıkarmasını beklemek ise yersizdir. 

Bugün "Bir Gün Gideriz" den daha gerçekçi ve içeriği bakımından daha güçlü TV filmleri yapmak mümkündür, Sanatçıdan ele aldığı temayı daha somut ve dolaysız öyküler içinde işlemesini beklemek de 

sanırız geniş TV izleyici kitlesinin hakkıdır. 


cı Ümit Kaftanaoğlu, bugüne dek yayınlanmış on bir kol destanı KÖROĞLU 


KOL DESTANLARI adıyla bir kitap haline getirmiştir, 


"Asıl amacım Türk halk sanatını, Türk halk söyleyişini dile getirmek, halkın 


ikinci devrenin ilk maçını Orduspor kazandı 
Orduspor 1-Beşiktaş : O 


ORDUSPOR: Ahmet, 
Uğur, Güven, Zafer, Turgay, Şükrü, Kemal, Üstün Mahmut, Cihan, Arif 

GOL: Dak. 29, Zafer 


BEŞİKTAŞ: penaltıdan 

Maçta genel olarak 
Beşiktaş dağınık, disiplinsiz bir oyun çıkarırken, Orduspor esnek, firsatları değerlendiren rakibi üzerine cesurca giden olumlu bir oyun çıkardı. 


Rasim, 


Mustafa, Süleyman, Yaşar, Nezihi, Samet, Kemal Kılıç, Fuat, (Kemal Dikmen), Paunoviç, Ziya 


Maç durgun bir hava ile başladı. Dakikalar ilerledikçe maçın canlanması ve Beşiktaş'ın canlanması beklenirken tam aksi oldu. Beşiktaş gittikçe çözüldü. Beşiktaş'ın çözülmesinde Orduspor un iki kanat adamı Arif ve Kemalde'etkili oldu 


Oyunun 29. dakikasında gelişen bir Orduspor atağı ceza sahasına kadar geldi, bu arada Nezihi elle topa müdahale edince Orduspor bir penaltı kazandı, Penal tuyı Zafer değerlendirdi ve Orduspor'u 1-0 öne geçiren golü attı 

Birinci devre 1-0 Orduspor lehine kapanırken ikinci devrede Beşiktaş toparlanmaya çalıştı Tehlikeli bir atak geliştirdiama gole çeviremedi. 
Maç 1-0 Orduspor lehine sona erdi. 


"Kiralık Konak"'ın Hakkı Celis ve Seniha'sı, 


Edebiyat-TV ilişkisi ve 
"KİRALIK KONAK” 


Necati Güngör 


Orduspor, Beşiktaş'ı yendiği maçla rahal ve esnek bir oyun çıkardı 


Basketbolda Galatasaray ve Fenerbahçe sürpriz yaptı 


Galatasaray:94 
Y.Meysu:88 


Salon: Spor Sergi Sarayı Hakemler: Nejat Duran, Celal Gürsoy 

Galatasaray Ulku 
(14), Steve (30), Hüseyin (11); Erdal (4), Can (24), Fuat (9), Nusret (2) Cen 


Edebiyatla TV arasındaki ilişkinin niteliği üstüne düşündünüz mü hiç? 


Ülkemizde uzun bir geçmişi olmayan televizyonun sürekli konu sıkıntısı içinde bulunduğu herkesçe bilinen bir gerçek. Bize sorarsanız, edebiyatla TV arasındaki ilişki, bu konu sıkıntısının duyulduğu noktadan başlıyor. Okuma alışkanlığı kazanmış insanlarımızı bile, kitap sayfalarından koparıp ekranın karşısına diken TV, edebiyatı kitleye götürmekten ya da edebiyatçıyla kitlenin bağını kurmaktan çok, yararlanılacak "malzeme" gözüyle bakmıştır, edebiyata da, edebiyatçıya da... Bilinçli olarak bunun böyle düşünülüp böyle uygulandığı söylenemez belki, ama, şimdiye dek 


ortaya konulan çalışmalar, bizi böyle bir yargıya giz (0) 

götürüyor. Altmış, otuz, on beş saniyelik zaman Yenişehir Meysu: Ser dilimleri içine sıkışmış reklam programlarının bi- dar (14), Turgay (19), le, uzun uzadıya sunulan edebiyat programların- Sabri (12), Benjamin 


dan daha çok izleyicileri etkilediğini söylemek, haksızlık olur mu bilmem... Çeşitli nedenleri var kuşkusuz bunun. Kitlenin edebiyata ve edebiyat adamına yabancılığı, söz konusu bağın kısa bir zaman içinde kurulamayacağı gerçeği, akla gelen ilk nedenler olabilir. Ama:asıl neden, birkaç sani: yelik bir reklam programı kadar bile kitlenin ilgisini kazanamayışta asıl neden -yukarıda da söylediğimiz gibi- edebiyata, darda 'kaldıkça başvurulabilecek bir ''malzeme" gözüyle bakılmasıdır. 
Ciklet reklamından sonra, bakkala koşan küçük insan, yarım saatlık, bir saatlık tanıtma programının arkasından kitapçıya gitmiyorsa, burada bir etken olarak, "'prezantasyon" yöntemlerimizi gözden geçirmemiz gerekmez mi? 


(28), Ali (18), Nur (4), 
B. Adnan (0), K. Adnan 
(0), 


Fenerbahçe 79 
DSi Spor 75 


FENERBAHÇE: On man (3), Halil (19), Fer han (27), Majak (6), De mir (2) Ömer (4), Apos tol (8) 

DSİ SPOR: Aydın (15) 
Morris (21), Erdinç (11), Bekir (2), Mele (0), Koray (10), Timur (8), Se mih (8) 

İLK YARI: 38-33 Fe- 


TV, bir şarkıyı (üstelik ıvır zıvır bir şarkıyı) kitleye mal etmekteki üstün başarısını, bir romanı, 


Fenerbahçe'nin DSİ Spor'u yendiği maçtan bir görünüş 


Esen Özgören yeni bir rekorun daha sahibi oldu. 


Türkiye Kapalı Salon Atletizm Şampiyonasında toplam 7 rekor kırıldı 


İZMİR 

Cuma günü İzmir'de başlayan Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında şimdiye kadar toplam 7 Türkiye rekoru kırıldı. 

Üç rekor yüksek atlama branşına it olup yarışmanın ilk gününde, diğer 4 rekor ise yarışmanın ikinci gününde kırıldı. 

İkinci gün kırılan rekorlar ve sahipleri şöyle: 

400 metre genç kızlar: Esen Özgören (İzmir) 59.8, 

Sırıkla yüksek atlama: Vacit Yaman (Mersin) 4.20 m 

400 metre büyük erkekler: Sermet Timurlenk (İstanbul) 51.3. 

400 metre büyük bayanlar: Alev Duygulu (Ankara) 
59.5 


ÜNLÜ” NÜN GÖREVDEN ALINMAK İSTENMESİYLE BAŞLAYAN TARTIŞMALAR GELİŞİYOR 


Müsteşar Orhan Çaplı, yardımcısı Nuri Kılcı ile kavga etti 


ANKARA (THA) 

Gençlik ve Spor Bakanlığı üst kademe yöneticileri arasında uzun süredir devam eden soğuk harp ve uyumsuzluklar ortaya çıktı. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürü Fikret Ünlü' nün“görevden alınacağı yolundaki haberler Bakanlıkta fırtınalar koparırken Müsteşar Orhan Çaplı, Yardımcısı Nuri Kılcı, diğer Müsteşar li Eralp Özgen'in odasında kavga ettiler. 

Tartışma ile başlayan ve kavgaya dönüşen söz düellosunda Müsteşar Orhan Çaplı, Yardım- 
«ısı Nuri Kılcı'yı diğer bürokratlarla bir olup kendisine karşı çıkmakla suçladı. Müsteşar Yardımcısı Nuri Kılcı'nın ise Orhan Çaplı'ya "siz benim kiminle arkadaşlık yapıp yapamayacagımı saplayamazsınız. İş ve arkadaşlık ilişkileri 


Türkiye radyolarmın en çok dinlenen programların - dan biri olan DİLDENDİ. 
LE, halk ozanlarının ağzın- dan derlenen , onların sazıyla, onların sözüyle dile gelen halk öykülerini, genellikle Köroğlu yiğitlerinin destanlarını konu edinmek - tedir. Dinleyicilerin mektupları, telefonları, telgrafları program yapımcısına ulaştığı gibi TRT Genel Müdürlüğüne kadar da uzanmaktadır. 

104 programdan oluşan 
bir dizi halinde, yine aynı adla ilk kez İsmail Cem'in Genel Müdürlüğü döneminde yayınlanan "Dilden Di- 

"le" programı, bu yıl yeni bir içerikle yeniden yayın- 


çalışanların görüşlerini, açıklamalarını da dinleyeceğiz. Yapıma Ümit Kaftancıoğlu şu sıralarda Pir Suitan üstüne çalışmaktadır, bu nedenle Sivas-Yıldızeli Banaz-Hubyar- Ali _ Baba bölgelerini inceleyeceğini söylemiştir. 

GÜVENÇ ABDAL 
DESTANI, programcının belirttiğine göre, uzun bir çalışma ve uğraşa karşın daha oluşturulamamıştır, 

PİR SULTAN ABDAL destanından sonra, KÖR-OĞLU nun HALEP KOLU başlayacaktır. Araştırmacıyazar-<debiyat öğretmeni 


Sırı Dadaş Bilge'nin çulışmalarından yararlanılan bu destanın ilginç bir içeriği 


emperyalist kültürden korunmasını sağlamaktır" diyen yazar Ümit Kaftancıoğlu, bu konuda "abartma ve övünme olarak kabullenilmezse küçük bir başarı- ya ulaşıldığını"'da sözleri- ne eklemiştir. 

Yazıya geçmemiş, ya da birçok yanlış ve eksikleriyle yazıya geçmiş des. 
tanları, özellikle Köroğlu Kol destanlarını derleyip to parlamayı amaçlayan bu program arşivlenmektedir ve Türk yazın yaşamına kazandırılmaktadır. Kaftancıoğlu, ayrıca birçok Köroğlu ağzı, Köroğlu makamlarını da halk müziğine, sanatçılarına kaynaklık edecek şekilde saptamakta - 


bir şiir kitabını, bir hikaye kitabını halka mal etmekte niçin göstermez? Düşünmeğe değer.. 


Her hafta bir konuyu gündeme alıp televizyon izleyicilerinin ilgisine sunan Jülide Gülizar, edebivatın ya da edebiyatçının sorunlarını deşmeyi, sergilemeyi neden düşünmez? Belli değil. Yıllarca yazıp çizip, yine de vır şarkı bestecisi kadar kitleye mal olmayan yazara karşı, televizyon programcısının sorumluluk duymayışını nasıl açıklayabiliriz? Š 


Geçtiğimiz haftalar içinde, televizyonda bir dizi film izledik. Bileceksiniz: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Kiralık Konak" adlı romanın-Gan yapılmış bir uyarlamaydı bu. Yakup Kadri sağ olsaydı nasıl karşılardı bilmiyoruz ama, Yakup Xadri'nin o kılı kırk yaran üslubunu birazcık tatmış olanlar hiç de iyi karşılamadılar. Üslup ustası bir yazarın önemli bir romanı televizyon izleyicileri için filme çekilirken, yapımcı- 


Amatör Spor Dernekleri Federasyonu: 


“FİKRET ÜNLÜ'NÜN GÖREVDEN ALINMASI TÜRK SPORUNA İHANETTİR” 


© "Bakan Yüksel Çakmur; Fikret Ünlü” yü değil Müsteşarı Orhan Çaplı' yı görevden 


© Spor çevrelerinde Bakan Çakmur ve Müsteşarı Orhan Çaplı” nın gerici davranışlarından 


nerbahçe lehine 


Sitesi, 


adır, Lütfen herkes kendi işini bilsin.” degrenildi. 


Voleybolda Eczacıbaşı Taçspor' a 3-2 yenildi 


SALON: Anadolu Spor 


Galatasaray 3 


HAKEMLER: Feridun Denizgücü | Tirtik, Zeki Kuban DENIZGUGO: Cela, x ; Adnan, Hakan, Atilla, TAÇSPOR: İbrahim, Halit, Hüseyin. 
Deniz, Cabir, Cem, Gök- GALATASARAY: Erhan, Şakir, Bahadır. dan, Bozkurt, Alaaddin , ECZACIBAŞI: Oktay, prep, Ahmet, Erdal, Ata, Pave!, Serdar, Zeki, aE R. AIÈ Faruk, Uğur, Fatih, Se- da OLER; 6-15, 8-15, 


lanmaya başlamıştır. Ya- olduğunu söyleyen yapım- dır. nın taşıdığı kaygılar nelerdi? Doğrusu öğrenmeye bahsediliyor” almalıdır” lim. 

pima Ümit Kaftandoğlu' değer! Yazarla aynı kaygıları duymayan bir yapım- SETLER: 7-15, 5-15 Karsıyaka 3 
nun belirttiğine göre, ilk cının başarısını nasıl bekleyebiliriz? Sanırız, sorun ANKARA (THA: Ünlü'yü değil Müsteşarı 16-14, 17-15, 18-16 f Malte 1 
diziyi Köroğlu'nun OLTU az önce söylediğimiz gibi edebiyata hep zaman Amatör Spor Dernek- Orhan Çaplı'yı görevden F ie 5 DE 


KOLU oluşturmaktadır. 
Yirmi dakika süren dizinin ikindi bölümünde de Aşık Şenlik Baba'nın "SEL- 
MAN BEY İLE TURNA- 
TEL HANIM" ianlatılıyor. 
Bunun arkasından PİR 
SULTAN DESTANI yer alacak, Programın Pir Sultan'a ilişkin şiirlerini Livaneli, Ruhi Su, Mine Yalçın ve halk içinden kadınlar seslendirecektir. Pir Sultan'la ilişkili olmak üzere programın her halkasının başında Pir Sultan üstüne 


PAZARTESİ: 13.33-GÖKK UŞAĞI: Bekir Yıldız'ın "Ölümsüz Kavak" kitabından bir bölüm tanıtılıyor, 21.20-TE. 
KERLEKLER (10, ve son bölüm), 22,30- ÇALAR SAAT:Bir magazin programı. 

SALI; 19.00-MİNİK DÜNYA, 21.15 
BEŞ DAKİKA; Kırsal kesimdeki cincilik, falcılık gibi meslekler eleştiriliyor. 
21.40-TV'DE TÜRK SİNEMASI (Delisin) Ergin Orbey'ir yönetip T.Akan ve N Nazır'ın başrolleri pavlastığı bir yerli film. 

ÇARŞAMBA: 20.00-.BİR KONU,BİR KONUK, Spor Akademilerini bitirenlerin sorunları işlenecek, 21,20-ÇARŞAMBA GECESİ; Yurdun çeşitli yörelerinden ilginç olaylar sunulacak, 

PERŞEMBE ; 19.550 -KÖY KAHVESİ; Tarım Kredi Kooperatifleri tartışılacak. 
21,15-BEŞ DAKİKA: Başıboş köpekler sorunu işleniyor, 21. 20-ASPEN (2.bölüm), 22.05-HABER.PROGRAM 


CUMA: 19.00-DOĞA BELGESELİ (Keseli Hayvanlar), 19.30-3DÜL KAZA-NANLAR ; Nobel ödülü tanıtılıyor, 21.20- TV'DE SİNEMA (Postacı Kapıyı İki Kere Çalar): 1945 yapımı bir ABD ask filmi, 


CUMARTESİ: 17.30.FLİPPER, 18.30- CUMARTESİ BELGESELİ (Pakistan'da Dokuma Sanatları), 19.30-ZAMAN TU. 
NELİ: 19. yüzyıl Handistanında geçen bir serüven anlatılıyor. 21.13-BEŞ DAKİKA; Zamansız komşu Ziyaretleri eleştiriliyor. 
21.20-YERLİ DİZİ (Zeytinler Altında): 2.Bölüm. 


PAZAR: 11.00-TATİL SİNEMASI (Casuslar Savaşı): 1966 yapımı bir ABD filmi, 16,20-İKİ ÖKÜZ: Dizi filmin 8, bölümü. 
19.10-ŞÜÇÜK EV (Yabanc) adlı serüven, 20,00-VAUREL—HARDY (Zavallı Denizci) 21.15- DAKİKA (Trafik). 22.05-SA-NAT DÜNYASI 


dolduracak bir ''malzeme" gözüyle bakılmasında düğümleniyor aşağı yukarı. Yani bir roman ekrana aktarılırken, yapıtı vermek amaç olmuyor da, yapıtın ya da yazarın ününe yaslanıp bir film çekmek amaç oluyor. Edebiyat programlarının ilgiyle karşılanmayışı ve özellikle "Kiralık Konak" filminin başarısızlığı bu savımızı : destekler niteliktedir 


Bize kalırsa, Yakup Kadri uzmanı sayılabilecek bir edebiyat adamının kaleminden çıksaydı "'Kiralk Konak''ın senaryosu, kişiler, öyle kartondan yapılmış gibi yapay devinimler içinde kalmazlardı. Romanın eksen kişileri, olan Naim Efendi ile Seniha'nın simgelediği iki ayrı kuşak arasındaki çelişki, izleyiciler tarafından anlaşıldı mı acaba? 
Biraz kuşkulu... Yazarın duyarlığına yabancı bir atmosferin genel olarak bütün sahnelere egemen olmasını nasıl açıklayabiliriz? Bize sorarsanız, "Kiralık Konak''ın yazılış amacının iyi anlaşılmamış olmasına bağlayabiliriz bunu. Diyaloglardaki aksamayı, mekan darlığını, bir malzemenin değişik amaçlarla (pencere perdeleri, sözgelimi) birkaç yerde kullanılmasını, başarısızlığı sağlayan etkenler arasında sayabiliriz. Bir de asıl önemlisi, romanın bitiş bölümü olan şölen sahnesinin, yazarın vermek istediği düşünceye uygunluğunu söyleyebilmek, bilemeyiz ne kadar iyi niyetli olmayı gerektirir? 


"Kiralık Konak" filmine, sinema tekniği açısından bakınca daha başka eleştiriler yöneltmenin olanağı yok değil, Ama soruna salt edebiyat açısından, Yakup Kadri'nin "Kiralık Konak" romanı açısından bakmayı da savsaklayamayız.Kısacası, ya yazarların, yapıtların ününe yaslanıp filmler çekme alışkanlığından vazgeçmeliyiz, ya da romanların hakkını vermek zorunluluğunu duymalıyız. 
Yazara, edebiyata hiç değilse, zarar vermekten kendimizi alıkoyalım. 


"Kiralık Konak'ın sinema tekniği açısından yorumlanması ise, ayrı bir eleştiri konusu. 


leri Federasyonu Yönetim Kurulunca basına yapılan yazılı açıklamada "Beden Terbiyesi 
Genel oMüdüru Fikret Ünlü'nün görevden alınması halinde bu kararı 
Türk spor tarihinin en büyük ihaneti sayacağiz" denildi ve amatörlerın pu ihaneti karşılıksız bırakmayacakları kaydedildi. 

Amatör Spor Dernek leri Federasyonu Yönetim Kurulunca yayınlanan açıklamada şunlar belirtiliyor: 


“Gençlik ve Spor Bakanlığının hükümetin yapısına yakışmayan çağdışı uygulamaları spor (o çevrelerin 


yine karıştırmaya başlamıştır. Basında spor tarihimizin en onurlu ve en önemli kararlarını vermiş Beden Terbiyesi Genel Müdürü Fikret Ünlü" 
nün görevden alınmar üzere olduğu yazılmaktadır. Spor çevrelerinde Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel oÇakmur'un ve özellikle Müsteşar Orhan Çaplı'nın birlikte yürüt- 
.ikleri gerici davranışlar- dan söz edilmektedir. 
"Enkaz üstüne göreve geldiklerini (o söyleyenler bu enkazı kaldırmakta yiğitçe davranan Fikret Ünlü'nün. kararnamesini hazırlamadan önce kendi istifalarını vermelidirler Bakan Çakmur, Fikret 


Ak 


almalıdır. Orhan Çaplı Bakanlıkta namuslu kişi leri o kiyma uğratmış ve bunun için MC dönemini aratır olmuştur. 


Fikret Ünlü'nün görev- 


den alınması halinde, 
Spor tarihimizin bu en buyuk ihanetini asla affetmeyeceğiz Bakan 


Yüksel Çakmur ile Müsteşarı Orhan Çaplı'nın bundan sora makamla rında rahat oturabileceklerini sanmiyoruz 


“Fikret Ünlü'nün görevden alınması salt amatör spora tarihin en büyük ihaneti değil, spor- daki egemen çevrelerin ve çıkarcıların üstünlükleridir. Bakanlığı üç büyük kulübün bakanlığı olmaktan kurtardım diyen Yuksel Çakmur aynı Bakanlığı bizans oyunlarının. döndüğü bakanlık haline getirmiş yeniden üç büyük kulübün, kendisine enkaz bırakan anlayışın emrine vermiştir 

Orhan Çaplı'nın, bazı namuslu devlet memurlarının görevden alınması için uğraştığını da duyuyoruz. Bütün bunların karşılığı çok acı olacaktır. Bakan ve Müsteşarı spor kamuoyunda itibar larını yitirmişlerdir. 

“Biz, şimdi bakanlığın gazele haberleriyle, söylentilerin doğru olmadığini açıklamasını bekliyoruz." 


Killanin: “Çin'in olimpiyatlara kabul edilmesi büyük bir olasılık” 


Fransa L'equipe Spor gazelesine demeç veren Uluslararası Olimpiyat Kurulu Başkanı Lord Killanin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Olimpiyatlara dönüşü konusunun Nisanda görüşüleceğini açıkladı. Büyük bir olasılıkla Çin'in Olimpiyatlara tekrar kabul edileceğini söyleyen Killanin'in açıklaması şöyledir. 


"Çin'in Olimpiyat Oyunları kaurşısındaki durumu son aylarda hisse dilir bir şekilde gelişme gösterdi öyle sanıyorum ki, Çinliler Olimpiyal Oyunlarına katılmayı istemekleler ve Sovyetler Birliği yönetici leri onların bu dönüşünü gerçek leşlirmek için ellerinden gelen herşeyi yapacaklardır. 


“Çinliler her halükarda Olimpiyat kurallarına uymayı kabul eaiyorlar 


Daka şimdiden seçimle oluşmuş ulu- 


sal bir Olimpiyat Komitesini görevlendirdiler 

“Yürülme Kurulunun son toplan fıları boyuncu Çin'in yeniden ku bulünü forlisamadık. Bunun nedeni. 


yn r E ST i 


Olimpiyat Komitesi Başkanı Killanin. 


bu kabulü en doğru biçimde gerçekleştirmek ıçın zamana ihtiyaç duymamizdı, Bu görüşme gelecek ay olabileceği gibi, Uluslararası Olimpi- ya! Keömilesinin Nisanda Montevidev'da yapılacak toplantısından önce de olabilir, 1975'de önemli adımlar atıldı, Uluslararası Atletizm. üe Jimnestik Federasyonları Çin'i kabul ettı Weshınglon, Pekin ile ilişkilerini resmileslirdi. Bu olguları iyi değerlendirmek gerekir.” 


11 Şubat 1979 


Adana'da çeşitli saldırı ... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


olduklarını belirttiler. Aslan Özdemir ertesi gün de Çakmak caddesinde iki kişiye ateş edip yaralamış ve daha sonra kaçmıştı. Emniyet Müdürlügünden yapılan açıklama- ya göre 19 yaşında olan Aslan Özdemir üzerinde İtalyan malı bir tabanca ile Akıncılar mahallesin- de yakalandı. 


f ANKARA'DA 

CHP İzmir Senatörü 
Şeref Bakşık'ın oğlu İnanç Bakşık, dün silahlı iki kişinin saldırısına uğ radı. 

CHP'li Senatörün oğlu İnanç Rakşık olayı şöyle anlattı : 

"Saat (o 16.00 sıralarında sarışın bir kız eve gelerek, kızkardeşimin evde olup olmadığını sordu. Ben de, evde kimse yok dedim. Kız çıkınca, dışarda bekleyen iki kişi üzerime çullandılar. Bu sırada, birisi de silahını ateşlemek istedi. Silah ateş almayınca, birisi kollarımı tuttu, diğeri bileklerimi ve göğsümü jiletlemeye başladı. Saldırganlardan birisi, beni 4 Kasım 1978 günü kaçıranlardandı." 

Bilindiği gibi, Senatör Bakşık'ın oğlu geçtiğimiz 5 Mayıs ve 4 Kasım günleri olmak üzere iki kez kaçırılmıştı. 

Yetkililer, saldırganların eşkallerinin belirlendiğini ve kimlikleri de saptanan beş kişinin aranmasına başlandığını belirttiler. 


İSTANBUL'DA 
Yıldız Devlet Mimar- 
-lk Mühendislik Yüksek 


ulu öğrencisi Şahabettih Yılmaz, üç kisinin 


açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. 


Emniyetten verilen bilgiye göre dün 13.45 
sıralarında Serencebey Yokuşu'nda üç kişi tarafından yolu kesilerek ağır yaralanan öğrenci Sosyal Sigortalar Okmeydanı Hastanesine kaldırıldı. 


e Üsküdar icadiye Mahallesi Setli Sokaktaki evine gitmekte olan Makina Yüksek Mühendisi 
Sadi Sertbaş, silahlı iki kişinin saldırısına uğradı. Önceki akşam meydana gelen saldırı sıraında Sertbaş bacağın- dan yaralandı 


© İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolları Şube 
Müdürlüğünde görevli 28 
yılık polis memuru Şerafettin oYeşildağ'ın, iki aydır kayıp olduğu öne sürüldü. 
@ Dün gece saat 21.30 
sıralarında Sporcu Adil Sokakta bulunan bir apartmanın dördüncü katına bomba atıldı, Atılan bomba evde hasara yol açtı. 
İZMİR'DE 

İzmir'de yayınını sürdüren Kurtuluş adlı gâzetenin 57. sayısı, "Hükemetin manevi şahsiyetini tahkir, güvenlik kuvvetlerine hakaret ve sikiyönetime karşı çıkmak" gerekçesiyle Nöbetçi Mahkeme tarafından topiatıldı. 


ADANA'DA 

İbrahim Özpolat adlı Hacıbayram Karakolun- da görevli bir polis memuru kakarolda işi olan bir yurttaştan 7 bin lira rüşvet alırken suçüstü yakalandı 


Şah tarattarı Muhafız Alayı, Tahran hava üssüne saldırdı 


İran'da ordu içinde çatışma çıktı 


9 Şubat akşamı saat 
1030 sularında Şah'ın 
İmparatorluk muhafızları Tahran'daki en büyük hava üssüne saldırdılar. 
Olay şöyle gelişti: 

Perşembe günü- yapılan yürüyüşe 300'e yakın havasubayı ve kara askerleri de katıldi. Ancak bu subaylar, tutuklandılar, Ve bunların bugün karşuna dizileceği söylendi. Bunun üzerine Hava oüssündeki bazı hava subayları ayaklandı. 
Gene aynı hava üssünden bazı subaylar Şah yanlısı . Muhafız! Alayını yardıma çağırdılar. Muhafızlar, Tahran hava üssüne iki kez saldırdılar, 

Muhaffız Alayı kuvvetleri birincisinde, helikopterlerden ateş açtılar. 
İkincisinde ise paraşütlerle üsse indiler, Çatışma uzun süre devam etti 
Çok ölü olduğu söyleniyor Bunun üzerine hava üssü kumandanı ordudan yardım istedi, Ordunun gelmesi üzerine, bu çatışma bir ara bastarıldı. 

Bahtiyar yanlısı askerler, ordu içinde Homeyni ve Şah yanlılarının çatışmalarını engellemeye ça- 


lişıyorlar, Bunlar ordu- da birlik istiyorlar, Tahran hava üssün- 


deki çatışıma, bir ara durduktan sonra tekrar başladı. Ordu, çatışmayı ancak ertesi gün öğleye doğru bastırabildi, Ancak üssün etrafında çatışmalar sürüyor, En az 160 kişinin de öldüğü söyleni- 


MÜMTAZ ZEYTİNOĞLU 


Geçirdiği bir trafik kazasından sonra girdiği komadan kurtulamayarak vefat eden değerli insan, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı MÜMTAZ ZEYTİNOĞLU'nun ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına baş- 


sağlığı dileriz. 


TİKP 


TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ 


gesel olarak savaş lığını yansıtıyor. 
13.00 TELE PAZAR 


13.45T 


20.30 HABERLER 


dir. 
olasılığı doğar. 

22.05 SANATÇININ 
Programda Ayetullah 


22.15 KLASİK MÜZİK 


22.50 HABERLER 


05.00 Açılış 

05 05 Türküler ve Şarkılar 
06 0? Günaydın 

07.30 HABERLER 

10.02 Tatil Sabahi 

11.558 Reklamlar 

12.02 Radyo Tiyatrosu 
13 20 hafif Müzik 


TRT2 


LB.UO Acılış 
08,02 Gün Başlıyor! 
09,20 Şarkilar 
09.40 Türküler 
11,30 Hafif Müzik 
13.00 HABERLER 
13.30 Şarkılar 
45.30 Türküler 


TRT 3 


07.00 Acılış 
08/00 Sabah Konser 
09 00 Müzik Şöleni 


10,00 Unutulm 
11.00 ünlü Yor 


11.30 Müzik Maga 
12.30 Piyano Solo 
14,30 Caz Muzigi 
15.00 Günün Kc 
16.00 Müzik Duny 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın Yayın A $ adina sahibi 


FERİT ILSEVER 


TELEVİZYON 


11.00 TATIL SİNEMASI (Kuzey Oteli) 

Yönetmenliğini Marcel Carne'nin yaptığı, başrollerini Jean Pierre Aumont, Louis Jouvet, Arletty ve Annabella'nın paylaştıkları 1938 yapımı bir Fransız filmi. Paris'in kuzey mahallelerin- den birinde bir otelde geçen olaylar anlatılıyor. 
Hayatın zorluklarından bıkan, bir kadın ve bir erkek bu ötele gelerek bir oda tutarlar. Erkek önce kadını öldürecek, sonra da intihar edecek tir. Ancak kadına ateş ettikten sonra paniğe pılıp oradan kaçar, kendini öldüremez. Otelin diğer sakinleri de olaya karışırlar... Film, simöncesi 


13.20 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ŞIN-KONUŞUN-YARISIN 

15.15 İKİ ÖKÜZ (Yerli dizi) 

"Merhaba Gurbet Yolu" adlı ikinci bölüm yayınlanacak. Halo Dayı ile oğlu İdris, köyden çıktıntan sonra, geceyi kasabada bir handa geçirirler. Daha sonra bir kamyona binerek İstanbul'a doğru yola çıkarlar. 

16.00 SPOR DÜNYASI > 

19.30 KÜÇÜK EV«( Dostum ol-. 2. Bölüm) 


21.15BEŞ DAKİKA (Ekonomik taşıt kullanımı) Programda yakıt savurganlığına karşı sürücülerin alması gereken önlemler konu ediliyor. Yapım: Yavuz Tarakçıoğlu. Yönetim: Gürkan Elçi 21.20 OSWALD ÖLMESEYDİ 

Sürekli filmin bugün yayınlanacak 4. ve son bölümünde Oswald'un duruşması devam etmekte-Nihayet böyle bir örgüt olabileceği 


ÜNYASI imer tanıtılıyor 


*1900Bı( Ko 


yılların karamsar- 


15.01 Spor 
16,30 Türku 
20.1 


Dinis 
0 Sizir 
23.10 Türk 
00,02 Sevil 
01.00 - 05,00 Gece Yarısı 


ici İstekleri 


tikleriniz 


16.20 Arkası Yarın 
17.00 Şarkılar 
18.50 Hafif Müzik 
.00 Fasıl 

5 Türküler 

00 Barok Müzik 
30 Türküler 

55 Kapanış 


17.00 Sisler İçi 
18.00 Studyo FM 


Yazı Işleri Muduru MEHMET ALABERK Maher ve Makalelerden Sorumlu Mudur 

S AYDOGAN BUYUKROZDEN Muessese Muduru O GURHAN ERTUR 


Dug Ayıdınlık Ober Tesisten Baski İst GUNTÜR 


Dağıtım GAMEDA 


istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, öğrenim kurumları ve işçi-işveren ilişkileri ile ilgili bir bildiri yayınladı 
HABER MERKEZİ 
İstanbul Sıkıyönetim 


Komutanlığı,öğrenim kurumları ve işçi-işveren i- 


lişkileri ile ilgili olarak 
14 sayılı bir bildiri yayınladı 

Bildiride Anayasanın 


bütün eğitim ve öğretim kurumlarında, ayrım yapılmadan ve eşit biçim de herkesin öğrenme ve öğretme hakkına sahip 


olması ve bu hakkın güvence altına alınmasıni öngördüğü belirtil- 


Şubat ayında işçiler ve işverenler arasında toplusözleşme yenile- 


me çalışmalarının yogunlaşacağına dikkat çekilerek, işçi ve işverenlerin yasal olmayan grevler, lokavtlar, iş yavaşlatmalar, işgal veya başka türlü eylemlerde bu- 


lunmayacaklarına güvenildiği de belirtildi. 
Amasya Cezaevinde 


isyan çıktı 


AMASYA (THA) 
Amasya Cezaevinde isyan eden mahkumlar sekiz gardiyanı rehin aldı, İsyana, 617 hükümlüden 450'sinin kauldığı ve Adalet Bakanının gelmesini ve yemeklerin düzeltilmesini istedikleri belir tildi 
Savcı Ziya Coşkunoğ - lu, kapıların arkasına barikat kurulduğundan koguşlara henüz girilemedi 


ğini açıkladı. Mahkum larla yetkililer arasında isyanın sona erdirilmesi 


için görüşmeler sürdürülüvor 


Istanbul Toptaşı Ceza- 


evinden 118 tutuklu ve hükümlu, dün başka ceza evlerine nakledildi. Yet kililerden alnan bilgiye göre, Adalet Bakanlığının ənri yle tutuklu ve hükümlü lerden 38'i Kocaeli, 80'i de Sakarya Cezaevine gönderildi 


MERKEZ BURO 
ISTANBUL 


Cağaloğlu 
Yazı İşleri Vel 26 5244 
İdare lel 265437 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yor. Ölenler arasında, 
“Los Angeles Times'' gazetesinin muhabiri '' ` de bulunuyor. 

En son olarak bütün imparatorluk muhaffızlarının öldürüldüğü yolunda haberler aldık. 
Ancak kesin bir şey yok, bu haberler henüz doğrulanmadı. 

HALK SOKAKLARA 
DÖKÜLDÜ 

Tahran Hava ussunde- ki olayların duyulması üzerine gece bütün halk sokağa döküldü. Tahran halkı çeşitli semtlerde yürüyüşe geçti, Bazı yerlerde ordu kuvvetlerinin otomatik silahlarla halka ateş açtığı söyleniyor. 
Bahtiyar ise, olaylarla ilgili yaptığı açıklamada 

halka ateş açılmadığını söyledi. Bahtiyar hava üssündeki olayların ise, Homeyni taraftarı ve aleyhtarı iki teknisyen grubu arasında çıkmış olabileceğini öne sürdü. Daha sonra da bazı grupların üsse dışardan müdahale ederek olayın büyümesine neden olduklarını söyledi. 

Şu anda halk, sokaklarda gösteri yapıyor. 
Bazıları halkı silahlanmaya çağırmaktadır. 

Bu arada aldığımız bir habere göre de, Sovyetler Birliği FKÖ Başkanı Yasser Arafat'tan Homeyni ile Moskovacı Tudeh Partisinin arasını bulmasını 

istediği fakat Yasser Arafat'ın bunu reddettiği bildiriliyor. 

HOMEYNİ 
TARAFTARLARI 
KAÇAK TELEVİZYON 
YAYINI YAPIYOR 

İran'da muhalefetin dini liderlerinden Ayetullah Homeyni taraftarlarının dört günden beri başkent Tahran'da kaçak televizyon yayını yaptıkları bildiriliyor, Anadolu Ajansının verdiği habere göre, yayın, sürekli yer değiştiren bir taşıta monte edilmiş küçük bir istasyondan yapılıyor, “Devrimci Televizyon" 
adı ilen yeni istasyo- nun yâyınları, en fazla beş”Kilömetre üzaklıkta- ki yerlerden izlenebiliyor 

AWACS SİSTEMİ 

TEHLİKEYE GİRDİ 

NATO Hava Erken 
Uyarı Sistemi AWACS'ın uygulamaya konması- nın, tehlikeye girdiği hildiriliyor. Buna neden olarak da, İran'ın bu projede kendisine düşen payla ilgili siparişlerini iptal etmesi sonucu artan maliyetler gösteriliyor, 

İran ayrılmadan önce, sisteme katılacak ülkelerin 2 milyar dolar ödemeleri gerekiyordu, ABD Savunma Bakanı Harold 
Brown geçtiğimiz hafta Kongr ace yaptığı bir konuşmada, bu durum karşısında AWACS projesinin maliyetinin kaçınılmaz olarak artacağını söylemişti. 

Öte yandan hava üssünde görevli bir subay Reuter Ajansı muhabiri- ne, Şahın "Ölümsüzler" 
adı verilen muhafız alayı- nın hava üssüne takrar saldıracaklarını o söyledi. 
Bunun üzerine üsteki subayların silahlandıkları ve çevrede halk tarafından 


barikatların kurulduğu öğrenildi 
Homeyni, Bahtiyar 


hükümetinin olaylar üzerine koyduğu sokağa çıkma yasağına halkın uymaması için çağrı yaptı. 


Bunun üzerine halk sokaklara döküldü. 
Bakanlar Kurulu da, Başbakan Bahtiyar'ın çağrısı üzerine olağanüstü bir toplantı yaptı. 
Toplantıda üsleki ayak- 


lanma ile ilgili konuşmaların yapıldığı ve toplan- 


tya bakanların yanısıra yüksek rütbeli subayların da katıldığı öğrenildi. 

ABD SAVUNMA 

£ SUUDİ 

TAN'A 


GÜVENCE VERDİ 


AA'nın haberine göres, 


ABD Savunma Bakanı 
Harold Brown, İran'dan sonra Basra Körfezinde Sovyet etkinliğinin artması olasılığına karşı Suudi Arabistan'a "kuvvel aşısı” yapmak amacıyla askeri akademide yaplığı bir konuşmada, 


“Bölgenin dışından gelecek düşmana karşı en büyük yardımı biz sağlayabiliriz ve yapacağız. 


ANKARA BUROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel 25 3869 

İZMİR BUROSU #857 Sok Salihağa İş Hanı 
No: 509, Konak, Tel: 25 25 54 

ADANA BUROSU Ataturk Cad 113 Sok Seter İş Hanı, Kat 3, No: 16, Tel 17493 


Demirel:“Giden gider” 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


AP'li parlamenterler, MHP'ye karşı tavır alınmasının bazı üyelerin partiden ayrılmasına yol açabileceğini belirterek, bunu göğüslemek gerektiğini de ifade ettiler. 

GİDEN GİDER 

Buna karşılık olarak Demirel'in de "giden gider, yerine daha demokratlar gelir" dediği öğrenildi. AP Genel Başkanı, üçüncü bir MC kürulmasını savunan Sadettin Bilgiç, Ali Elverdi, Faik Türün, Mustafa Başoğlu gibi bazı milletvekillerinin tutumlarının AP' 
ye geçmeyi düşünen diger bazı parlamenterlerde tereddüt yarattığına işaret ederek, bunların partiden ayrılması halinde AP'ye katılabileceklerin sayısının artabileceğini ve böylece AP'ye iktidara gelme olanağı yaratabileceğine işaret etti. 


Butto... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Basına bir açıklama yapan Avukat Yahya Bahtiyar, Yüksek Mahkemeye dilekçe göndermelerinin engellenmeye çalışıldığını belirtti. Butto'yu kurtarmak için çalışan birçok kişinin, defalarca sorguya çekildiklerini ve haklarında asılsız iddialar ortaya atıla- 


rak tutuklandıklarını bil- , 


diren Avukat, bu yasa dışı baskılara bir son verilmesini istedi. 

Bu arada Pakistan'ın birçok kentinde Butto için verilen idam kararını protesto eden gösteriler düzenlendi. Gösteriler sırasında polis ve askeri birliklerle halk arasında çatışmalar çıktığı ve bazı göstericilerin o tutuklandıkları bildirildi. Ülkede- ki bu gösterilere ve uluslararası plandaki tepkilere ve çağrılara rağmen 
Ziya Ül Hak yönetimi- nin Butto'yu affetmesi 


yolunda herhangi bir belirti görülmüyor. 
PAKİSTAN 
HALK PARTİSİNİN 
TALEBİ 


Öte yandan Pakistan 
Halk Partisi, Devlet Başkanı Ziya Ül Hak'a başyurarak, Butto için verilen ölüm cezasının ömür 


boyu hapse çevrilmesini 


talep etti.Halk Partisinin bu talebi henüz cevaplandırılmamakla birlikte, olumlu bir cevap verilmesine de zayıf bir ihtimal olarak bakılıyor 


BUTTO'NUN HASTA 
OLDUĞU BİLDİRİLDİ' 

Öte yandan Butto'nun doktoru bir açıklama yaparak Eski Başbakanın hasta olduğunu ve derhal bir hastaneye kaldırilması gerektiğini bildirdi. 
Çok sayıda uluslararası kuruluşa da başvurarak, Butto'nun sağlık durumunun endişe verici ölçüde bozuk olduğunu bildiren doktor, bu kuruluşlardan, Butto'nun hastaneye kaldırılması için girişimlerde bulunmalarını istedi. Ziya Ül Hak yönetimi ise Butto'nun hasta olduğunu kabul etmiyor. 


ULUSLARARASI 
TEPKİLER VE 
ÇAĞRILAR 

Butto'nun o hayatının kurtarılması için uluslararası Çagrı ve girişimlerde yoğunlaşarak devam edi yor. Bugüne kadar yapılan çok sayıdaki girişime ek olarak Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev, Papa 2. Jean Paul ve KTFD Başkanı 
Rauf Denktaş da Pakistan Devlet Başkanı Ziya ül Hak'a birer mesaj göndererek idam cezasının infaz edilmemesini talep ettiler 


PROF. MUNCİ 
KAPANİ'NİN 
TELGRAFI 
Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Af Ögrütü Türkiye Şubesi Derneği Başkanı Prof 
Munci Kapani, Pakistan Devlet Başkanı Ziya ül Hak'a bir telgraf göndererek. Butto'nun hayatının bağışlanmasını istedi. 


ZİYA—üÜL HAK'IN 
AÇIKLAMASI 


Dün bir açıklama yapan Pakistan Devlet Başkanı Ziya-ül Hak, Pakistan'da bundan böyle şeriat yasalarının uygulanacağını açıkladı, Ziya-ül Hak, bu kararla birlikte Pakistan'da içki yasağı- nin da konduğunu bildirdi. 


a o. 


Al MANYA 
Hohenstaufen 
Str.4 

6 Frankfurt M/I 


Tel 
0611/74 70 38 


ABA ALTINDAN SOPA 

Bu gelişmelerden sonra, tabandan da gelen baskılar sonucunda MHP' 
yi suçlayan AP Genel İdare Kurulu bildirisi yayınlandı. Bu bildiriye gelen tepki de Trabzon Milletvekili ömer Çakıroğlu' nun istifası oldu. MHP' 
ye yakın bir kişi olarak bilinen Çakıroğlu'nun istifasını yorumlayan bir 
AP ileri geleni, "MHP aba altından sopa gösteriyor. Bununla bize CHP ile işbirliğine giderseniz, AP içindeki bütün adamlarımızı istifa ettiririz demek istiyorlar. Böylece Genel Merkezi ürküterek, CHP ile işbirliği olasılığını ortadan kaldırmak istiyorlar" şeklinde konuş- 


tu. 
KOALİSYON UMUDU 

AP içinde, bir AP-CHP koalisyonu kurulması umutlarının zayıf olduğu bildiriliyor. CHP'nin 11'lerle ortaklığını bozmak istemeyeceğini düşünen AP'liler, bu hükümetin ancak bir grup CHP'linin hükümeti desteklemekten vazgeçmesiyle yıkılabileceğini, bu olmadıkça bu hükümetin devam edeceğini düşünüyorlar. 

Öte yandan uzun yıl lar AP'nin iktidarda olmasından büyük yararlar sağlayan bazı iş adamları ise AP'yi hükümete ortak olmaya yada en azndan kendilerinin devlet katındaki bazı işlerini kolaylaştıracak bir biçimde CHP ile diyaloğa girmesini istiyorlar. 

Bu eğili.nin de AP Genel İdare Kurulu bildirisinde etkili olduğu bildiriliyor. 

Bunun ışığında AP ve 
CHP yöneticilerinin bir araya gelmesini isteyen AP'li işadamları, "bazı hayati konularda işbirliğinin gerçekleştirilmesini buna karşılık olarak da CHP'den kendileri için bazı tavizler istenmesini" talep ediyorlar. 

CHP'DE NE VAR 
NE YOK? 

CHP içinde ise AP ile hükümet kurulmasına karşı çok sert tepkiler olmasına karşılık AP'nin elini MHP'den çekmesine karşılık, AP'nin bazı isteklerinin o meclislerden geçirilmesine yardımcı olmak- görüşü güç kazanı yor. CHP 
“AP ile hükümeti! üyelere kabul ettirmenin imkanı yok şeklinde iddialarda bulunarak bir diyaloğun gelişmesi karşılığında AP'ye bazı olanaklar sač lanabilir" diyorlar. 


TEMSİLCİLER 
MECLİSİ 


Bugün Genel Başkan 
Süleyman Demirel'in konuşmasıyla açılacak olan 
AP Temsilciler Meclisi toplantısında MHP ile işbirliği konusunda büyük tartışmalar olması bekleniyor. 

MHP'ye karşı olanlar böyle bir siyasetin benimsenmesi halinde 
MHP'nin halen içinde bulunduğu durum yüzün- den, AP'den fazla istifa olmayacağına dikkat çekiyorlar ve şöyle diyorlar: "Batan bir şeyin yanında yer almak isteyeceklerin sayısı çok olmaz, MHP ile işbirliğin- den yana olanlar bir süre 


sonra bu tutumlarını terkederler." 
AP GENÇLİK 


KOLLARI KONGRESİ 


Öte yandan AP Gençlik Kolları dün öğleden sonra toplanarak MHP'ye karşı tutumu tartıştılar. 
Gençlik Kolları Genel İdare Kurulu üyeleriyle il başkanlarının katıldığı toplantı sonunda alınan kararların bugün bir bildiriyle açıklanması bekleniyor. 


ERBAKAN'IN 
SÖZLERİ 


MSP Genel Başkanı 
Necmettin Erbakan, AP' 
nin "yeni hükümet" çağrısını "yanlış ve zamansız" bulduğunu açıkladı. 
“AP'nin bu hareketi hükümetin Meclis'te toparlanmasına neden olmuştur" diyen Erbakan, bu girişimin AP ile CHP arasmdaki kısır çekişme- nin yeni bir örneği olduğunu öne sürdü. 


TÜRKEŞ'İN 
SÖZLERİ 


MHP Genel Başkanı 
Alpaslan Türkeş partisinin yüksek istişare toplantısının açış konuşmasında "tüm sıkıntılara çözüm olarak ilk şart hükümetin çekip gitmesi ve erken seçimdir" dedi 


"YURI DIŞI BUROL ARI 


FRANSA BELÇİKA 

188, rue 
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1030 Bruxelles 
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«yöneticiler, ; 


liyor. 


den mi? 


mi sorusudur. 


çeği görmektedir. 
Ama 


rekir, 


düşmanıdır. 


yetler Birliği'dir.. 


“kiye'deki bir 


CHP... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
kan ve Başbakan Bülent Ecevit'in bu konudaki açıklaması yeterli" denilerek açıklama yapılmaktan vaz geçildi. 

Ankara'daki siyasi çevreler yayınlanmaktan vazgeçilen bildiride AP' nin hükümet konusunda tartışma açmasının eleştirildiği, ancak işbirliği konusunda CHP'nin temaslara hazır olduğu- nun belirtildiği öğrenildi. 

Ancak daha sonra bu bildirinin AP içinde gereksiz bazı tepkilere yo' açabileceği ve: AP içinde MHP'ye yakın kanada kuvvet kazandıracağı gö rüşüyle (o yayınlanmasın- dan vazgeçildiği söyleniyor. Bu kararda AP Temsilciler Meclisinin bugün yapacağı toplantının dikkate alındığı da ifade ediliyor. 

ECEVIT'IN SÖZLERİ 

Önceki gün AP Genel 
İdare Kurulu bildirisi ile 


ilgili görüşlerini açıkla yan Başbakan Bülent 
Ecevit, bildiri üzerinde görüşmediklerini söyle- 


miş ve "'ortada bir hükümet sorunu olmadığı için bunun üzerinde durma gereğini duymadık. .Çünkü AP'nin bildirisi Türkiye'de bir hükümet sorunu olduğu var sayılarak kaleme alınmıştır" demişti. 

Ecevit, aynı açıklamasında iktidar partisi ile muhalefet partisinin birlikte hükümet kurmasalar bile, demokrasinin kurallarında birleşmeleri gerektiğini söylemişti. 


Evren ve Ersin 

. DT, 

Erzincan'a gitti 
ANKARA (AA) 
Genelkurmay Başkanı 
Orger coral Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutını Orgeneral Nurettin Ersin ile birlikte dün Erzincan'a gitti 


İSVEÇ 
Luntma kargatan S8 
11358 
Stockholm 
let 30 56 39 
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Bildstr-53 
Utrecht 
Te 314761 


İSVİÇRE 

Ch, des Cotes I 
1020 Renens 
(V-D) 

Lozan 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si'' haline gelmiştir? Bir kere bu soruya berrak bir cevap vermek gerekir. 

Çünkü Sovyetler Birliği, Orta Doğuya yüklenerek dengeyi bozmaya çalışıyor. Avrupa'yı dize getirmek için Orta Doğuya hakim olmak istiyor, Türkiye'nin "dış güvenlik sorununun özel bir anlam kazanması"' da buradan ileri ge- 


Şimdi soru şudur: Tehdit nereden geliyor, Sovyetler Birliği'nden mi yoksa komünizm 


Evet herkes için böyle bir soru vardır. Çünkü bugün dünyada ve Türkiye'de Sovyetler Birliği'nin yayılma politikasına başından beri en, kararlı bir şekilde direnenler komünistlerdir , 

Burada Sovyetler Birligi'nde iktidarda olanlar komünist midir, değil midir tartışmasına girmeyeceğim. Sovyetler Birliği'ni sosyalist olarak göstermek, bugün sosyalizmi kötülemek isteyen herkesin işine geliyor. 

Dikkat çekmek istediğimiz nokta şudur: Bugün Türkiye nasıl bir yol ayrımına gelmiştir? Önümüzdeki yollar nedir, bunun düzgün bir tah. 
lilini yapmak gerekir. 

, Bugün Türkiye'nin önündeki yol ayrımı, sosyalizm veya kapitalizm değildir. 

Ama Türkiye'nin önünde şöyle bir mesele vardır: Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini korumak veya Sovyetler Birliği'ne boyun eğmek, Yani soru milli bağımsızlık mı, kölelik 


Adalet Partisi de, "dış güvenlik sorununun özel bir anlam kazandığını" belirterek bu ger- 


gerçeği görmek yetmez. Bu gerçek karşısında milli bağımsızlığı ve güvenliği savunacak tutarlı ve kararlı bir siyaset izlemek ge- 


Eğer bugün Türkiye'nin güvenliği özel bir önem kazandı ise, yapılacak iş, güvenliğimizi tehdit edenlere karşı mektir. Ayağı Türkiye toprağına basan bütün güçler, iki süper devlete özellikle Sovyet sosyal-emperyalizmine karşı birleşmelidir. Milli bağımsızlığı ve güvenliği savunmakta samimi ve tutarlı olan herkesin bugün bu uğurda mücadele etmesi gerekir, Dış tehdide bölünerek karşı koymaya imkan yoktur. 

Hele komünizm düşmanlığı yaparak bunu başarmaya hiç mi hiç imkan yoktur. Çünkü bizzat tehdidin kendisi, komünizmin en azgın 


bütün ülkeyi birleştir- 


Devrimi ezmek için Kamboçya'nın üzerine Vietnam'ı süren Sovyetler Birliği'dir, Çin Halk Cumhuriyetini, Kore Demokratik Halk Cumhuriyetini ve Romanya'yı tehdit eden gene Sov- 


Türkiye'ye gelince: Moskova bugün Türkiye" de en azgın bir şekilde kime saldırmaktadır? 
„Herkesin gördüğü gibi , Sovyetler Birliği'nin Tür- e numaralı hedefi, Adalet Partisi değil, Türkiye Marksistleridir. Gi 

Herhalde bunun bir sebebi olması gerekir, Çünkü bugün milli bağımsızlığı ve güvenliği en kararlı ve en tutarlı bir şekilde savunanlar Türkiye “arksistleridir. Halen Türkiye'de Sovyetler Birliği'nden gelen tehdide karşı en u- 


Vizon... ù 


(Baştarafı 1. Sayfada, 


"HER ŞEY ÜLKEYİ 
İÇİNDE BULUNDUĞU DARBOĞAZDAN 
KURTARMAK İÇİNMİŞ 

Festival, niçin yapılır ve kimin için yapılır? 
Söz konusu Hilton salonlarında, yapılan şovlu gösterileri kimler izliyor? Tekstil ve konfeksiyon sanayiinde ne kadar ilerlediğimizin sergilendiği gösterilerden kaç- kişi nasibini aldı? 


Festival boyu, İstanbul sosyetesi, adeta Hilton Oteline yerleşmiş durumda... Belki inanılmayacak ama, hanımların giydikleri puan verir gibi yıldızlanıyor, makyajlarıyla not alıyor ve tanıkdostuna, daha bir üstün görünmek için, tomar tomar para sayıyor, 180 
bin liralık vizon kürklere, gece kıyafetlerine, banyo takımlarına ve daha nice nice kıyafetlere. 

Sözüm ona, ülkenin içinde bulunduğu dar bogazdan kurtarmak için yapılan gösterilerde bir de madalyonun ters yüzü var. 


En keskin kokuların sürüldüğü, en pahalı kıyafetlerin giyildiği gösteride, Marlboro'nun biri yakılıyor, biri söndürülüyordu... 


Büyük bir savurganlık örneğinin senaryolandığı gösterilerde tekstil ve konfeksiyon sanayiinde artık Batıyla yarışacak" bir seviyede olduğumuz tekrarlanılıp duruluyordu... Ama, festivali kaç yabancının izlediği açıklanmazken, adeta "festival içinde festival'' sergileniyordu... Sözümona, halka savurganlık yapılmaması gerektiği söyleniyor ama, bir vizon kürk 
180 bine, bir mayo 12 bine satılabiliyordu... 


ABONE ÜCRETLERİ 
Yurt Dışı 


Yurt içi 


901TL. (1 Aylık) 
270TL. (3 Aylık) 


540TL. (6 Aylık) 160DM (6 Aylık) 
1080 TL. (1 Yıllık) 310 DM (Yıllık ) 


Aydınlık 


Adalet Partisinin dikkatine 


yanık olanlar ve herkesi uyandırmaya çalışanlar gene Türkiye Marksistleridir, Bugüne kadar ABD emperyalizmine karşı milli bağımsızlık için en kararlı mücadeleyi yürütenler de Türkiye Marksistleri olmuştur. 

Bunun başka bir izah tarzı var mıdır? 

Ve Adalet Partisi, bir yandan güvenlik meselesinin önemine dikkat çekmekte, diğer yandan milli güvenliğin en kararlı savunucularına karşı "'komünizm düşmanlığı" silahına sarıl- 


maktadır. 


Bu iki tutum birlikte yürüyemez. Ya biri, ya 


da öteki! 


Bugün yalnız Adalet Partisi değil, dünyadaki bütün ülkeler ve siyasi güçler bu soru ile karşı karşıyadır. Bunu ilk anlayan Avrupa olmuştur. Çünkü Avrupa tehdit altındadır, ABD bile geç de olsa karşılaştığı durumu görmeye 


başlamıştır. 


Komünizm düşmanlığı politikasında ısrar edenlerin gideceği bir tek yer vardır ; 1970'lerde birbiri ardı sıra sapır sapır dökülen faşist diktatörlerin yanı, Daha somut konuşalım: İran Şahının, Tayvan'daki kukla kliğin, Yunan cuntası- nın, Portekiz faşistlerinin, Kamboçya'daki Lon Nol kliğinin , Vietnam ve Laos'taki ABD kuklası faşistlerin yanı, Bunların hiç biri ayakta duramadı, Hele bundan sonra hiç duramaz. 

Sovyetler Birliği'nin tehdidine, şahlarla, diktatörlerle, özgürlük ve komünizm düşmanlığı ile karşı konamaz. Bugün Sovyetler Birliği'ne karşı en güvenli ve sağlam siyasetler izleyenler, komünizm düşmanları değil, Marksistler ve demokrat- 


lardır. 


Bu nedenlerle Sovyet yayılmasına karşı tedbir, demokrasi temelinde birleşmektir. "Ya devlet başa ya kuzgun leşe" diyenlerin meselesi, Sovyet sosyal-emperyalizmine direnmek değil, ekonomik buhranın yükünü en acılı bir şekilde halkın sırtına yıkmaktır. 

Tabii bunu başarmanın bir tek yolu vardır: Süngüleri halka çevirmek! 

Bugün Sovyetler Birliği karşısında Türkiye'- yi zayıf düşürmek için kırk yıl düşünseniz bundan daha uygun bir siyaset bulamazsınız. Halka karşı cinayet ve katliam politikası uygulayan Türkeş'in elinden tutanlar , ülkemizin güçlerini bölmekten ve tahrip etmekten başka hiçbir 


şeye hizmet etmezler. 


Dış güvenlik ve demokrasi birbirinden ayrı- 


lamaz. 


Özgürlük düşmanlığı ve milli teslimiyet de 


birbirinden ayrılamaz. 


Mc Charty kafasıyla milli güvenliği savunma- 


ya imkan yoktur. 


yoludur. 


gımsızlığını 


Onun için her şeyden önce kafalardaki pası temizlemek gerekir. 

Adalet Partisi'nin önünde iki yol vardır: Süngüleri Sovyetler Birliği'ne mi çevirmeli, yoksa Türkiye halkına mı çevirmeli? 

İkisi «birden olamaz, Birincisi dış” güveriiği. 


savunmanın yoludur. İkincisi ise İran Şahının 


Unutmayalım ki, İran Şahı ne ülkenin bakoruyabilmiştir, ne de tahtını. 
Bu gerçekleri ileride daha kötü şartlarda kavramaktansa, bugün görmek daha iyidir. 


Görüşmeler... 
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larının araştırılmasına yönelik çabaların ulaştığı aşamayı gözden geçirdikleri ifade edildi. 

Ortak bildiride daha sonra şöyle denildi: 

“Genel sekreterler Ege 
Kıta Sahanlığı konusunda Paris, Viyana görüşmelerinden sonraki durumunu da incelemişlerdir. 

“Genel sekreterler sürdürülmekte olan diyaloğun ortak çözümler aranmasını kolaylaştırıcı bir yöntem olduğu konularını yinelemi şlerdir. 


“Genel sekreterler Ege hava sahası sorunlarına ilişkin uzmanlar toplantısının yakın bir gelecekte yeniden başlatılmasını kararlaştırmı şlardır. 

“Genel sekreterler ayrıca bundan sonraki toplantıların diplomatik kanallardan belirlenecek bir tarihte Atina'da yapılması üzerinde mutabık kalmışlardır." 


Görüşmelerin tamamlanmasından sonra Büyükelçi Teodoropulos hafta sonunu geçirmek üzere dün İstanbul'a geldi. Büyükelçi Teodoropulos yarın ülkesine gitmek üzere İstanbul'dan ayrılacak. 

Ankara'daki diplomatik kaynaklar iki Dışişleri Genel sekreteri arasındaki görüşmenin genel olarak olumlu bir hava içinde geçtiğini ve Türkiye'nin önerdiği anlaşma taslağı iizerinde birlikle çalışılması konusunda görüşbirliğinin sağlandığını kaydediyorlar. 

Yunanistan o Türkiye" 
nin bu önerisi hakkında 


görüşlerini belirlemek ü 

re F tema calis ması ağını, daha sonra diplomatik temas larla bu anlaşma tasla gı üzerinde otraflı görüş als verişinde bulunacağı moifade vili 


30 DM | | Aylık! 


Yayın ilanı 
90 DM (3 Aylık) s 


“ (Yayın Sayfasında 
Doğum, Evlenme Olüm(5 Santim) 350 lira Küçük İlanlar 


Anlaşma taslağı üzerindeki görüşmelerin Genel sekreterlerin bundan sonraki Atina toplantısında ele alınması ve gelişmelerin gözden geçirilmesi bekleniyor. 


Öte yandan Kıta Sahanlığı ve Ege hava sahası konusundaki görüşmeler de gene eskisi gibi sürdürülecek. 


Yorgancıoğlu... 
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nimsediğini belirten Yorgancıoğlu, bu koalisyo- nun gerçekleşme şansı ve amacı konusunda şu görüşü ifade etti: 

“Dünyada (saygınlık kazanabilmek için milli birliği sağlamak- yurttaşlarımıza aşılanmak istenen kan ve intikam ortamını yok etmek gerekir, Türkiye'nin meselelerinin çözümü birinci derecede iki büyük parti- nin Atatürk İlkeleri temelinde birleşmesine bağlıdır. Bunun önündeki esas engel CHP'nin içindeki aşırı sol ve terörist fraksiyonlardır. Bu engel kaldırıldığı takdirde, 
CHP ile bir erken seçim hükümeti kurabiliriz." 

Yorgancıoğlu, Traba zon milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun istifası ve MHP ile işbirliği konusundaki tavırlarının kesin olduğunu belirterek, şunları söyledi: 


“Istıla eden arkadaşimız fanatik bir tair almışlr, Gelişmelerin ge-Üreceği olumlu sonuçları görünce tavrını değiş - lireceğine ve partisine döneceğine inanıyorum. 
Yeni bir MC düşünülemez, Ne MHP ile ne de 
MSP ile işbirliği yapmayacağız. Süleyman Bey bunu açıkça ifade etmişemri 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psikiyatri bilimini, rejim muhaliflerini, ve halkın 


Dünya Psikiyatri Kongresin 


© 1977'de Honolulu'da yapılan Dünya Psikiyatri Kongresinde, psikiyatri bilimini diğer siyasi görüşleri baskı altına almak için istismar eden Rusya, oy çokluğuyla mahkum ediliyordu. 
Honolulu kararı, hiç bir Sovyet basınında yayınlanmıyordu 


kınama kararını 


Sovyet basını hasıraltı eft 


© Siyasi tutukluları “deli” sayma teorisinin temeli: Sovyetler de sınıflar yoktur. Dolayısıyla sınıf çelişmesi ve mücadelesi de olamaz. Bu nedenle, Çekoslovakya'nın işgalini protesto için gösteri yapmak, kamu düzenini ihlal suçudur. Bu suçu işlemek için toplumsal neden olmadığına göre, suçu işleyen bir delidir.Ohalde tımarhaneye kapatılmalıdır 


Rusya'daki rejimin 


siyasi direnişi bastırmada bir araç olarak kullanması bütün dünyada büyük tepkilere yolaçtı, Özellikie dünyanın çeşitli ülkelerinde görev yapan hi- 


Toe E İL e a e a M 


pokrat yeminine sahip doktorlar, psikiyatristler Rusya'da bu önemli bilim dalının zulmün elinde bir araç olmasını protesto eden yazılar yazdı- 


lar ve Sovyet Rusya'daki uygulamayı teşhir ettiler. 


Özellikle 1977 Eylilünde Honolulu'da top lanan Dünya Psikiyatri Kongresi'nin bu koruda aldığı kınama kararını belirtmek gerekir. 


KGB psikiyatristlerini, Kongrenin başlama tarihinden çok önce, daha 
1977 başında bir telaş 
almıştı. Ünlü Serbski Psikiyatri Enstitüsünü yöneten Morosov, 1977 Ocak ayında daha sonra Batı- 


BREJNEV İN OĞLU ALKOL TEDAVİSİNDE 


Serbski Enstitünün 6, Bölüm Şefi Dr. Freierof, kızgınlıkla odasından dışarı fırlar ve Dr. 
Naikov'u çağırarak: 

— Baksana Şu rezalete, der ve odasının tavanından akan suları gösterir. 

— Yine su borularından biri mi? 

— Ne diyorsun, bu Brejnev'in oğlunun sidiği, Otuz yıldır buraya emek veriyorum kendime âit bir tuvaletim olmadı. Otuz yıldır parti bizi kokuşmuşluğa terketti. Hijyenik yatırımlarımız için tek kuruş ödenti alamıyoruz. Bir gün bir de bakıveriyorsunuz, bunun gibi bir alkoliğe özel bir oda tahsis edilivermiş... 

Olay 1973 Haziranında oluyor. Dahn sora Sovyet Dış Ticaret Bakanlığı yapacak olan Brejnev'in oğlu Yuri Brejnev alkolikti. KGB'nin 
“emin ellerinde ve gözlerden uzak" bir yerde 3 
haftalık tedavi görmesi gerekiyordu. alkolik olmaktan kurtulmak için. Çünkü kendisine bakanlığa kadar uzanan bir siyasi kariyer hazırlanmıştı, 

Yuri Brejnev için klinikte özel bir oda hazırlandı, Üst kattaki kütüphanenin, konforlu banyolu, tuvaletli ve dolaplı bir hasta odası haline dönüştürülmesi iki gün sürmüştü. Kütüphane memuru izne çıkartılmış, doktorlar evlerine gönderilmişti. Doktorlardan oluşan büyük bir heyet onun emrine verildi.Üç hemşire geceli gündüzlü bu seçkin hastanın ismini gizlemek, onu "'yabancı gözlerden saklamak" için görevlendirilmişti. 


ya kaçacak olan Sovyet Psikiyatristi o Novikov'u yanına çağırarak bir sır verircesine şunları söylüyordu: "Son yılların en önemli kongresiyle karşı karşıyayız. Bana yardımcı ol. Kardeş sosyalist ülkelerdeki meslektaşlarımıza, batıya karşı nasıl bir tavır alacağımızı açıklayacağız. Yarın Berlin'e gidiyoruz" (Nakleden, Novikov) 


Morosov'un telaşı yersiz değildi. Kongrede, özellikle Rusya'daki psikiyatri uygulamaları yargılanacaktı. Batı ülkelerindeki o psikiyatristlerin 


yazıları, konu üzerinde yoğunlaşmıştı, Morosov, 


Doğu bloku ülkelerinin Sovyet  psikiyatristlerini ne derece savunacaklarını bilmiyordu. Bu nedenle, Honolulu Kongresinden önce, Rusya'nın uydusu diğer Doğu Bloku ülkeleti psikiyatristlerini hizaya getirmek için Doğu Berlin'deki Psikiyatri Kongresinden faydalanmak istiyordu 


Bu konferansta, Morosov, Novikov'u oturuma katılanların söyledik lerini ve yorumlarını dik katle dinlemek ve rapor etmekle 
Fakat değildir 


görevlendirir. 
durum iç açıcı 
Romanyalı gelmemiştir. 
Macar ve Polonyalı mes- 


delegeler 


lekdaşlar ise açıktan açıga kliniklerde zoraki tedavilerin eleştirisini yapmaktadırlar 


Morosov , "bunlar kişisel düşünceler.. diyor ve Doğu bloku ülkelerinin Rusya'nın güdümünde hareket edeceklerini açıkça belirtiyordu. Fakat, KGB psikiyatristi Morosov, 


Doğu Berlin Konferansından umduğunu bulamamıştı, Sadece Bulgar ve Doğu Alman temsilcileri dalkavukça başlarını sallamışlardı. 


Rusya mahkum ediliyor 


Honolulu Dünya Psikiyatri Kongresinde bütün oklar Rusya'ya yöneltildi. Dünya kongresi, Psikiyatri Biliminin başka siyasi görüşleri baskı altına almak için bir araç olarak kullanıl masını oy çokluğuyla mahkum etti. Psikiyatri biliminin Rusya'da suistimal edildiği kararına varıldı. Sovyetler Birliği ilk kez dünya kamuoyu önünde, düşünceleri yüzünden insanları baskı atına aldığı için yargılanmış ve mahkum edilmişti ` 

Karar, bütün dünyaya yayılırken, Rusya'daki basın Hanolulu'da hiç bir şey olmamış gibi davrandı. Sounç hiç bir Rus gazetesinde yayınlanmadı. 
Sadece bir kaç mesleki 
Rus dergisi, sanki Honolulu'da bir karar alınmamiş ve Rusya mahkum edilmemiş gibi sonuçlar- dan bahsetmeksizin, Kongrenin "olumlu havasından” bahsetti. 

Öyle ya! "Batıdaki 
Sovyet düşmanlarının" aldıkları bu "uyduruk" 
ve "aslı astarı olmayan" kararları Sovyet halklarına duyurup da'ne olacaktu? Akılları karıştırmaya gerek yoktu! 


YARIN: KGB subaylarının itirafı: “Batı ülkelerinde KGB'nin sabotaj ve suikastçılar ağı var” 


Siyasi mahkumların psikiyatri kliniklerinden başka gönderildikleri diğer bir yer de çalışma kamyplarıdır. Siyasi tutuklular buralarda özellikle ağır işlerde çalıştırılırlar ve üstelik göz hapsinde tutulurlar. Bu çalışma kamplarında binlerce mahkum bir dilim ekmeğe işe koşulur. 
Çalışma kamplarının çevresi silahlı nöbetçilerin bulunduğu yüksek kuleler ve birkaç kat dikenli tellerle çevrilidir. Kaçmava kalkan insafsızca vurulur. Yandaki fotoğrafta ise Moskova yakınlarında bu çalışma kampının girişi görülüyor. Kapıda tutuklularla alay edercesine şu yazıyor: "SSCB'de çalışma,şeref, haysiyet, fedakarlık ve kahramanlık davasıdır.” 


Aydınlık 


İN ÜLKELERİN İSCİLERİ VE EZİLEN MAİ BİRLEŞİN: 


* 


1977'de Honolulu'- da yapılan Dünya 
Psikiyatri Bilimi Toplantısına, Sovyetler'i temsilen 
Łdward Babayan kauldi. (Fotoğrafta ` solda Babayan, Rusya'da Psikiyatri Biliminin > “çok yönlü geliştirildiğini" anlattı, çok dil döktü. 
Ancak Dünya Psikiyatristleri Kongresi- nin Rusya'yı mahkum etmesini engelleyemedi. . . 


* 


Sİ Gi Ri Wi T 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ce çekilen bu fotografta, 1971 yılında KGB tarafından tutuklanan rejim muhalifi Yuri Titov görülüyor. 
Titov, Moskova'da bulunan bir “Psikiyatri Klini gi "nin demir parmaklıklı penceresinden dışarı bakıyor. Ülkesinin aydınlarına, resmi devlet ideolojisinden ayrı düşünüyor, diye deli muamelesi yapan bir rejimin işçi sınıfının demokrasi. anlayışıyla, sosyalist demokrasi ile ne ilgisi olabilir? Böyle bir rejimin, olsa olsa, benden ayrı düşünenlere hayat hakkı tanımam diyen Türkeşlerin temsil ettigi ideoloji jle 


vakın akrabalık bağı olabilir!. . . 


BEN BU KÜL TABLASI, ŞİZOFRENDİR DİYORSAM ŞİZOFRENDİR. İŞTE O KADAR 


1977 yılında ölen D r. Luts'un kaç adet kül 
tablasını akıl hastanesine kapattığı konusunda bilgimiz yok. ama, yılda ortalama 40 siyasi mahkumu “deli” teşhisiyle Sovyetlerin ünlü Psikiatri Kliniklerine yolladığı biliniyor. Bunların arasında Viktor Feinberg (1968) Vladimir Bu kovski (1963 ve 1967) ve General Grigorenko (1969) en ünlülerindendir 

Acaba bu adamlar gerçekten deli miydi? 
Bu soruyu yanıtlayabilmek için, Viktor Feinberg hakkında Serbski Enstitüsünde hazırlanan raporda “sanıgın görünüşte davranışlarının normal oldugu belirtiliyor” Ama, gene de "özel tavır” gerektirecek kadar “deli"'dir 

Yani “davranışlarm normal” olması sizi kurtarmaz. Çünkügene Prof. Lunts'un 1973'te Mos kova'da ki bir konferansta söylediği gibi,” Sovyet sistemini” eleştirmeye kalkan bir kimse, mutlaka sahiptir 

İşte Sovyetler Birliği'nde KGB'nin emrinde çalışan psikiyatri uzmanları böyle düşünüyor Ama bu 
“bilimsel” bir temele dayandıracaklardır. Çünkü Sovyetler Birliği'nde rejim aleytarlarını deli saymanın ilmi yapılmış ve bu konuda teoriler geliştirilmiştir. Bu teorilerin mucidi Prof. Andrey V. Sinyeşnevski'dir. Şimdi bunların tarihçesine bir göz atalım 

Kruşçef zamanında Serbski Enstitüsünü yöneten Prof. Sinyeşnevski. Kruşçef'in Sovyet halklarını ezebilmek için, dışa karşı ikna edici, içte ise gizli kalabilecek ve şamata çıkartmayacak ince çözüm yolları aradığı bir sırada, ortaya ünlü “sinsi şizofreni” teorisini atarak imdada yetişmiştir. O gün bu gündür. “sinsi şizofreni" teorisi daha liştirilmekte ve “canlı bir uygulamayla” zenginleştirilmektedir! 

Sinyeşnevski'nin “sinsi seyreden Şizofreni” tezine göre. hastalığı teşhis için “hayal görme “sayıklama”. “evham” gibi klasik belirtilere hiç gerek yoktur. “Dıştan bakıldığında hasta tamamen saglıklı gibi durur” (Sinyeşnevski). Hastanın “sosyalizmde reform yapmak gibi gerçekçi olmayan fikirler”. taşıması, “kendi önemini abartmaxı”, şizofreni teşhisi için yeter de artar bile! 

Bu teorilerin temelini. yapılan empirik araştırmalar degil, SBKP'.nin 22. Parti Kogrnesinde konan ideolojik bir ilke oluşturuyor. Bu ilkeye göre, Sovyetler Birliği'nde sınıflar, sınıf çekişmeleri, ve sınıf mücadeleleri yoktur. Çelişme olmayan yerde çelişme görmek ise, olsa olsa evham olur. Kapitalizmde suç vardır. çünkü top- 


şizofrenik bir bünyeye" 


uzmanlar,” bu görüşlerini elbette ki 


lumda çelişme ve uyumsuzluk vardır. Ama bugünkü Sovyetler Birliği'nde, toplumda çelişme ve sınıf zıtlığı, kalmamıştır. Dolayısıyla da, suçluluğu, alkolizmi ruhsal bozuklukları besleyen maddi zemin de ortadan kalkmıştır. 

Prof, Lunts bunu, “sosyalist koşullarda suç işlemenin toplumsal nedenlerinin olmadığı" şeklinde açıklar, Bu durumda, örneğin, Çekoslovakya'nın işgalini protesto için Kızıl Meydan- da gösteri yapmak, kamu düzenini ihlal etmesi bakımından bir suçtur. Bu suçun işlenmesi için ortada hiç bir maddi neden olmadığına göre de, suçu işleyen bir delidir. Onun delirmesine yol açan faktörler ise, toplumsal olamayacağına göre. tamamen bireye özgü ve biyolojiktir. 

Sovyet psikiyatristleri bu savı şöyle dile getiriyorlar: “Bireyin objektif olarak ortaya çrkan bozuk toplumsal gelişmesinin ve topluma uyumsuzluğunun daima subjektif nedenleri, yani bireyin kendi içinde yatan nedenleri vardır.” (9) “Bireyin kendi içinde yatan nedenler" den kastedilen, organik ve genetik bozukluklardır. Nitekim bu “organik ve genetik bozukluklar” da, organik bir biçimde, fiziki işkence ile tedaviye çalışılıyor 

Brejnev hergün ülkede siyasi fikirlerinden dolayı tutuklu tek kişinin bile olmadığını söylüyor. Hem siyasi muhalifleri kabul etmek, sınıf mücadelesinin varlığını da kabul etmek olur. 
Oysa ülkede sınıf mınıf yoktur ki, mücadelesi olsun! 

22, Parti Kongresinde konan sınıfsız toplum ilkesi öyle bir döneme rastgelmiştir ki, o dönemde Sovyet toplumunun bütün kesimlerinde çetin mücadeleler hüküm sürmekte. işçilerin pasif direnişi artmakta, toplumda suç işleme ve alkolizm gittikçe yayılmaktaydı. Dolayısıyla sınıf çelişmesi yoktur’ teorisi, sınıf mücadelesini yasaklamaktan başka bir şey değildir. Bu teorinin bizzat kendisi, sınıf mücadelesinden başka bir şey değildir. 

Bugün dünyayı fethe çıkan bir rejimin, işleri- ne çomak sokacak beyinlere değil, emirlerine itaat edecek, yayılma hırsı uğruna kendini ölüme atacak yaşayan ölülelere ihtiyacı vardır... 
İşte, Sovvetler'de rejim muhaliflerine deli muamelesinin” esas nedeni de budur... 


(*) KGB Binbaşısı ve Sevbski Adli Psikiyatri Enstitüsü Kısım Şefi Prof, Dr. Danielf. Lunz'un bu sözlerini nakleden V. ZUKOVSKİ ve S. 
GLUSMAN, Psikiyatri-Rejim muhalifleri için el kitabı, Rus Samizdatları No: 8. Bera, 1975, 5.41 


